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( . iman ve İslam nimetiyle şereflendiren yüce Allah”a sonsuz hamd olsun. 


İman ve İslam davasında en büyük çileyi çeken ve Allah'ın lütfuyla âleme rahmet olan Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) en güzel, en bereketli salât ve selam olsun. 


Canlarını feda ederek iman ve İslâm emanetini bizlere ulaştıran bütün sahabe ve sonraki nesillere yüce Allah en yüksek makamlar, en güzel karşılıklar versin. 


Elinizdeki kitap, kıssaların diliyle iman konularını işlemekte ve imanla ilgili ciddi sorulara yaşanmış örneklerle cevaplar vermektedir. Bu usul, Kur'ân ve sünnetin usulüdür. Hedef, ibretlik bir olayla ilim öğretmek, insanı düşünceye sevk etmek ve kıssadan hisse vermektir. 


Bir meseleyi örnekle anlatım, muhatap için çok etkili ve kalıcıdır. Bazen bir kıssa, bin kelimeden daha öğretici olabilmektedir. 
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Kur”an”da, sık sık geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin halleri anlatılır. Bundaki temel hedef, kalbi gafletten uyandırmak, doğruya inandırmak, onu şüpheden kurtarmak ve hak yolda sabit tutmaktır. 


Kitapta, kıssalardan alacağımız dersler ayrı bir başlıkta verilmiştir. Ayrıca o konudaki ilahi hüküm, bir ayet veya hadisle tamamlanmıştır. 


Bu çalışma, iman konusundaki şüphelere cevaplar verirken, aynı zamanda kalpteki iman aşkını ve din gayetini artırmayı da hedeflemektedir. Bu haliyle kitabın -inşallah- bütün okuyucularımızın gönlünde bir manevi esintiye sebep olacağı ümidindeyiz. Bu kitabı, gençlerin yanında, özellikle sohbet ve vaazla meşgul olan kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. 


Bu mütevazı çalışmanın, yüce Allah”a iman ve güzel kullukta bütün insanlık ailesine yardımcı olması en büyük dileğimizdir. 


Hamd olsun âlemlerin Rabbi yüce Allah'a. 


Dr. Dilaver Selvi 
Ekim 2006 
Semerkand/İstanbul 


GİRİŞ 
KISSALARIN DİLİ 
BILS 


CK ıssalar, bize bizi anlatır; içimizdeki kimliği ortaya çıkarır, üzerimizdeki perdeyi kaldırır ve fıtratımızı gösterir. 


Kıssalar bir aynadır, bizim iç halimizi yansıtır. 


Kıssalar, bizden önceki insanların yaşadıklarıdır. Hep si bize bir örnektir, ibrettir, davettir, uyarıdır, çağrıdır. 


Kıssalar, hal diliyle bizlere öğüt verir, hakkı anlatır, doğruya dönüş imkânı hazırlar, bu yolda rehberlik yapar. 


Kıssalar, gönül kulağına hitap eder, vicdana seslenir, kalbe dokunup “Ölmeden önce uyan artık, uyan!” der. 


Kıssalar, düşündürür, bazen tebessüm ettirir, bazen de ağlatır. Ne haldeyim diye düşünmek, düşünüp de kötülükten taşınmak, yerince gülmek veya ağlamak gerçek akıl sahiplerinin işidir. 


12 ə ATEŞİN YAKMADIĞI ÂŞIK 


Kıssalar, bir fırsattır. Bu fırsat, doğruyu düşünme ve anlama fırsatıdır. Doğru düşünen doğruyu anlar, doğruyu anlayan, fâni olanla ebedi olanı fark eder ve ebedi olana yönelir. İhlasla Hakk'a yönelen kimsenin gönül gözü açılır, kalp kulakları işitir, aklı nurlanır, Kur'an ve kainat kitabından verilen ilahi mesajları alır. Mesajı alan hazırlığına başlar ve yola çıkar. 


Gidilecek yol, aslında bir tanedir; o da âlemlerin Rabbinin huzuruna giden yoldur. O'ndan geldik, O'na döneceğiz. İkinci bir seçenek yok. O huzura, kimi Rabb'ine dost olarak çıkar, huzur ve sevinçten yüzü dolunay gibi parlar. 
Kimi de eli ayağı bağlı kaçak bir köle olarak getirilir. Onun Rabbi için yapılmış zerre kadar hayrı yoktur. Tam bir müflistir. Korkudan gözleri dışarı fırlamıştır. Boynu büküktür. 
Yüzü asık ve karanlıktır. Onu iki ateş beklemektedir. Biri ilahi gazap, diğeri ebedi azap. 


Bu halden yüce Allah'a sığınırız. 


Kısaca, kıssalar anlatır, bize de ibret ve tedbir almak düşer. 


Büyük veli Ebü Ali Dekkak'a (k.s), “İnsan hepsiyle amel etmese de salihlerin sözlerini dinlemesinin ve güzel hallerini okumasının ona bir faydası olur mu?” diye sorduklarında, Hazret şu cevabı vermiştir: 


“Evet olur. Bunun iki faydası vardır: Birincisi, velilerin sözleri o kimsenin kalbini kuvvetlendirir, ölmüş duygularını harekete geçirir, gönlünde güzel şeylere karşı bir arzu meydana getirir. İkincisi, kibrini kırar, benliğini yıkar, boş davaları kalbinden atar. Ona ayna olur, halini gösterir. 
İnsan kör değilse, kendini görür.” 
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Şeyh Mahfuz (k.s) der ki: “Halkı kendine bakarak ölçüp tartma. Sen kendini Hak adamlarının terazisinde tart, onların aynasında seyret. Seyret ki onların yüceliğini, kendinin de müflisliğini göresin.” 


Abdurrahman-ı Câmi (k.s), Allah dostlarının hayat hikayelerini dinlemenin her mümine en azından şu faydayı verdiğini söyler: 


“Onları tanıyan kimse, onlar gibi olmadığını anlar, ken di kusurlarını görür. Böylece nefsini beğenme, boş davalara girme, temenni ile oyalanma ve insanlara gösteriş yapma gibi hastalıklardan kurtulur.” 


Cüneyd-i Bağdâdi'ye (k.s), “Önceki insanların kıssalarını ve Allah dostlarının hayat hikayelerini dinlemenin faydası nedir?” diye sorulunca Hazret şu cevabı vermiştir: 


“Allah dostlarının sözleri ve güzel halleri, birer manevi askerdir. Allah onlarla zayıf kalpleri kuvvetlendirir, maneviyatı bozuk olanları düzeltir. Mümin onlarla destek bulur, yenilenir, kendine gelir. Şu ayet bunun delilidir: 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Resülüm, peygamberlerin haberlerinden her haberi sana anlatıyoruz ki bu sayede senin kalbin teskin olup kuvvetlensin. Bunda sana hakka ait bilgiler, müminlere de bir öğüt ve uyarı gelmiştir.” ” 


Hace Yusuf Hemadâni Hazretlerine, “Eğer zamanımızda Allah dostları gizli olur ve onları bulmak güçleşirse, ne yapmak lazımdır?” diye sorduklarında, şöyle demiştir: 
1 Hüd 11/120. 
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“Allah dostlarının hallerini ve hayatlarını anlatan kitaplardan her gün bir miktar mesela yedi sayfa okuyun. Bunu, kalbi gaflet içinde olanlar için farz gibi gerekli görüyorum.”” 


İşte biz de bu kitapta, sizlere peygamberlerin ve Allah dostlarının örnek hayatlarından ve ibretlik hallerinden bir buket çiçek sunmaya çalıştık. Bu kıssalar, özellikle imanı takviye edecek, imanla ilgili sorulara cevap teşkil edecek ve kalpten şüpheleri giderip ona huzur verecek örneklerden seçilmiştir. Bu örneklerin bir önemli yanı da, gerçek imanın ve Allah aşkının insana nasıl bir güzel ahlak kazandırdığını ispat etmesidir. 


Yüce Allah”tan temennimiz odur ki, bu kıssa ve örnekler kalbimizdeki iman ağacının kuvvetlenmesine ve en güzel meyveler vermesine sebep olsun. 


2 Daha geniş bilgi ve örnekler için bk. Cami, Nefehatü”l-Üns (Lâmii Çelebi tercüme ve şerhi. Haz. S. Uludağ-M. Kara), s. 48-50 (İstanbul 1995). 


DİN ÖĞRETMEYE 
GELEN MİSAFİR 


.. 


Sİ, Ömer (r.a) anlatıyor: 


“Bir gün Resülullah Efendimiz (s.a.v), mescitte Sahabe-i Kiram ile oturuyordu. O esnada bir şahıs aniden çıkageldi. 


Gelen kimse, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, üzerinde yolculuk hali bulunmayan, kimsenin de tanımadığı biriydi. Bu zat Resülullah Efendimiz'in (s.a.v) huzuruna kadar geldi, selâm verdi, edeple önünde oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve kendisine sorular sormaya başladı. Önce, 


“Ya Muhammed! Bana İslâm'ın ne olduğunu haber verir misin?” diye sordu. Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“İslâm, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed”in O”nun peygamberi olduğuna şahadet etmendir. 
Ayrıca namaz kılmandır, zekat vermendir, oruç tutmandır ve gücün yetiyorsa Allah”ın evini ziyaret edip hac yapmandır” diye cevap verdi. O zat, 
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“Doğru söyledin” dedi. Biz adamın önce soru sorup peşinden cevabı tasdik etmesine hayret ettik. Sonra tekrar, 


“Bana imanın ne olduğunu haber verir misin?” diye bir soru daha sordu, Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“İman, Allah”a, O”nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, bütün iyilik ve kötülüğün bir kaderle meydana geldiğine inanmandır” diye cevap verdi. O, 


“Doğru söyledin” dedi. Biz, hem soru sorup hem tasdik etmesine yine hayret ettik. 


Gelen zat, tekrar, 


“İhsan nedir, bana ihsanı haber verir misin?” diye sor du, Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“İhsan, yüce Allah”ı görüyor gibi O”na ibadet etmendir. 
Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görmektedir (bunu kesin olarak bilmendir)” buyurdu. Gelen zat, 


“Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?” diye sordu, Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“Bu konuda soru sorulan kimse, sorandan daha bilgili değildir (ben bu konuda kesin bir saat söyleyemem)” buyurdu. O zat, kıyametin alametlerinden sordu. Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“Bir zamanlar çobanlık yapan fakir kimselerin bina yapmada birbiri ile yarışmaları, annelerini kölesi gibi kendine hizmet ettirecek azgın çocukların türemesi, kıyametin alametlerindendir” buyurdu. 


Soru soran zat izin isteyip kalktı, bir anda gözden kayboldu. Resülullah Efendimiz (s.a.v) sahabeye, 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“Şu soru soranı bulup bana getirin!” buyurdu; Sahabe geleni aradı, fakat bulamadı. Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“O Cibril'di; size dininizi öğretmeye geldi” buyurdu.’ 


KISSADAN DERSLER 


üce Allah, müminlere habibi Hz. Muhammed'i (s.a.v) rehber, meleklerin reisi Hz. Cebrail'i de yardımcı yapmakla en büyük iyiliği yapmıştır. 


İslam dini, âlemlere rahmet yapılan Hz. Muhammed Efendimiz'e (s.a.v) tâbi olup ilahi aşkı tanımak, tatmak ve âleme yaymaktan ibarettir. 


Din, yüce Allah ile aciz kulu arasındaki aşk sözleşmesidir. Kul bu aşkını ancak yüce Mevla'sının habibine teslim ve tâbi olarak ispat eder. 


Din, yüce Allah'ın kullarına yüklediği en büyük emanettir. Din, ilâhi hükümlerin ve terbiyenin bütünüdür. 


Son din İslâm dinidir. Son peygamber Hz. Muhammed'dir (s.a.v). Son ilahi kitap Kur'ân-ı Kerim'dir. 
Kıyamete kadar gelecek bütün insanlar İslam'dan, Hz. Resülullah'tan ve Kur'an'dan sorumludur. 


İslam'ın gelmesiyle önceki bütün dinlerin hükmü kalkmıştır. Bu dinler hiç bozulmasaydı bile, İslam'ı bırakıp onlarla amel etmek yine caiz olmazdı. Eğer bütün peygamberler Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatına ulaşmış olsalardı, hepsinin ona uyması farz olurdu; çünkü o, hepsinin imamı, efendisi ve hatemidir. 
Hatem, sonuncu, tamamlayan ve bitiren demektir. 


3 Buhari, İman, 37; Müslim, İman, 1; Ebü Davud, Sünnet, 16; Tirmizi, 
İman, 4; İbn Mace, Mukaddime, 9. 
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Hz. Muhammed Efendimiz”le (s.a.v) peygamberlik tamamlanmıştır, nübüvvet kapısı kapanmıştır, sadece velayet kapısı açıktır. 

Cibril hadisinde İslam”ın üç ana bölümü öğretilmiştir. Bunlar, iman esasları, ibadetler ve ahlaktır. Dinin hukuk kısmı da vardır. Hakları ve hadleri ahlak içinde düşünmek mümkündür. O zaman bu hadis, dini özetle anlatmış olur. 


Dinin temeli imandır. İman, yüce Allah'ı ve O'nun gayba ait haber verdiği şeyleri kalp ile tasdik etmektir. 


İbadet, Allah Resü'lünün (s.a.v) öğrettiği şekilde yüce Allah'a kulluk yapmaktır. 


Güzel ahlakın tarifi çoktur. Bir tarifi şöyledir: Güzel ahlak, Cenab-ı Hakk'ı layık olduğu şekilde yüceltmek ve yaratıklara şefkatle muamale etmektir. 


Güzel ahlak, üzerimizdeki hakları güzelce korumaktan ibarettir. Güzel ahlakın temeli, hayadır. 


Haya, yüce Mevla'dan utanmak ve O'nun razı olmadığı, sevmediği her çirkin şeyden uzak kalmaktır. 


Kulun bütün ibadetlerinde ihlâslı olması farzdır. 
İhlâs, dini sadece yüce Allah rızası için yaşamaktır. 
Allah Teâlâ buyurur ki: 

“Allah katında geçerli tek din İslâm'dır.” “ 


“Kim İslâm'dan başka bir yol ararsa o (bulacağı din, yol) kendisinden asla kabul edilmeyecektir ve 
o kimse ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” 5 


Âl-i İmrân 3/19. 
Âl-i İmrân 3/85. 


KAPTANSIZ GEMİ OLUR MU? 
SİS 


mam-ı Azam Ebü Hanife'ye (rah) bir grup inkâr- 

Qr insan geldi. Bunlar Allah Teâlâ'nın varlığını ve 

âlemlerin yaratıcısı olduğunu inkâr ediyorlardı. Bu meseleyi İmam-ı Azam'la tartışmak ve müslümanları şüpheye 

düşürmek istiyorlardı. Adamların niyet ve dertlerini sezen İmam-ı Azam (rah), söze şöyle başladı: 


“Bu konuya girmeden önce size bir şey soracağım: Şu Dicle nehrinde bir gemi var. Başında bir kaptan, içinde bir yardımcı eleman yokken, kendi başına hareket ediyor, sahile yanaşıyor, içine yiyecek, içecek ve başka bir çok malzeme dolduruyor; sonra kendi başına yol alıyor, gideceği yere gidiyor, bu yükleri orada boşaltıp geri dönüyor. Siz buna ne dersiniz?” diye sordu. Adamlar hep bir ağızdan, 


“Bu olacak iş değil, böyle bir şey kesinlikle meydana gelemez. Kendi başına bir geminin bunları yaptığı nerede görülmüş?” dediler. O zaman İmam gereken cevabı verdi: 


“Bir geminin tek başına bu işleri yapması imkânsız olunca, üstüyle altıyla şu koca kâinatın kendi başına kurulması, 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hareket etmesi, içinde bunca varlıkların yaşaması nasıl mümkün olur?” 


Adamlar sustular, bu alemin ve kendilerinin sahipsiz ola- 


mayacağını anladılar.” İmamın önünde müslüman oldular.” 
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DB u âlemde tesadüfle meydana gelmiş hiçbir şey 


yoktur. Her şey bir ilim ve hesap üzere yaratılmıştır. 
Kâinatı yoktan var eden, her varlığı kudret elinde tutan, onları dilediği gibi sevk ve idare eden bir yaratıcı vardır. 


Bu âlem kendi başına oluşmuştur demek, “Oturduğum ev, bir tesadüf sonucu kuruldu, kendiliğinden temelleri atıldı, duvarları örüldü, odaları bölündü, kapı ve pencereleri takıldı, çatısı çatıldı, böylece bir anda bina ortaya çıktı” demek gibi tuhaf ve ahmakçadır. 


Her resmi bir çizen, her yazıyı bir yazan, her eseri bir yapan vardır. Aynen bunun gibi, yeryüzünü ayaklarımızın altına döşeyen, üzerini binlerce nimetle bezeyen, her insana ayrı bir sima, her çiçeğe ayrı bir renk ve desen veren, her canlıya rızkını sevk eden, göğü üstümüze bir tavan gibi yükselten, semayı güneş ve yıldızlarla süsleyen bir sahip vardır. İşte bu sahip ve eşsiz sanatkar Rahman ve Rahim olan yüce Allah'tır. 


Bu âlemin yaratılmasında hiçbir meleğin, insanın, cin- nin ve başka bir varlığın iradesi, tercihi, yardımı, dahli ve etkisi olmamıştır. Puta tapanlar da nefsine tapanlar da belki âlemin asıl sahibini tanımadıkları için farklı ilahlar edinmişlerdir, fakat “Bu âlemi ben yarattım, 


bk. Aliyyü'l-Kâri, Şerhu Fıkhı”l-Ekber, s. 22. 
Hakemi, Mearicü”l-Kabül, 1/65-66. 
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göklerin kurulmasında veya güneş sisteminin düzeninde benim de emeğim var” diyen bir kâfir çıkmamıştır. Normal akıl sahibi hiçbir kâfir bunu iddia edemez. 
Onu söylemesi için deli veya Deccal olması gerekir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Şüphesiz yerlerin ve göklerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü gemilerin denizde yüzüp gitmesinde, Allah'ın gökten indirdiği su ile ölü toprağı diriltmesinde (ondan binlerce bitki, meyve, çiçek, ve yiyecek yetişmesinde), yeryüzünün her yanına yaydığı çeşit çeşit canlı varlıklarda, rüzgarı sevk etmesinde, gök ile yer arasında emre hazır bulutları yürütmesinde düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan) bir çok deliller vardır.” * 


Şu ayet-i kerimeyi de burada düşünelim: 


“Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O her şeye gücü yeten ve her işi en güzel şekilde bir hikmetle yapandır. 


Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O diriltir ve öldürür. O, her şeye gücü yetendir.” ? 


w 


Bakara 2/164. 
Hadîd 57/1-2. 


DEMEK BİN BİR TANE 
ŞÜPHESİ VARMIŞ 


öte 


eşhur âlimlerden birisi bir beldeye uğramıştı. 

Yanında birçok talebe ve halk olduğu halde bir ihtiyar ninenin yanından geçtiler. İhtiyar nine kalabalığı görünce, oradaki birisine, 


“Bu kimdir, bu kalabalık nedir?” diye sordu. Âlimin talebelerinden birisi bunu duydu ve yaşlı nineye, 


“Onu tanımıyor musun? O, Allah Teâlâ'nın varlığı hakkında bin bir tane delil ortaya koymuş bir âlimdir” diye cevap verdi. Nine gülerek, 


“Eğer onun Allah'ın varlığı hakkında bin bir tane şüphesi olmasaydı, bin bir tane delile ihtiyacı olmazdı. Ben yüce Allah'a delilsiz iman ediyorum” dedi. Bu söz âlime ulaştı, çok hoşuna gitti, ellerini açıp, 


“Allahım! Senden şu ihtiyar kadının imanı gibi bir iman ve kalp safiyeti istiyorum” diye dua etti. Sonra etrafındakilere, 


“Benim gibi dininizi araştırın, ama bu nine gibi de saf bir gönülle iman edin!” tavsiyesinde bulundu.” 


10 bk. Edib el-Keylâni, Şerhu Cevhereti't-Tevhid, 1/193. 
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üce Allah'a en büyük delil ve şahit kendisidir. O 

dilediği kullarına kendisini tanıtır; onun kalbinde şahidi, delili ve sevgilisi olur; ona bilmediğini öğretir, görmediğini tanıtır. Buna ledün ilmi denir; kula Allah tarafından verilir. 


Velilerden Zünnun-i Mısri'ye, “Rabbini ne ile tanıdın?” 
diye sorulduklarında, “Ben Rabbimi Rabbim ile tanıdım; eğer Rabbimin yardımı olmasaydı O'nu tanıyamazdım!” demiştir." 


Ancak yüce Rabbimiz her akıl sahibinden Kur'ân ayetlerini okuyup anlamayı ve kâinat kitabı üzerinde düşünüp ibret almayı emretmiştir. Âlem, Allah'a alâmettir; her şey O'nun varlığını ve birliğini ispat etmektedir. 


Bu hakikat şairin mısralarında şöyle ifade edilmiştir: 


Her şeyde O'nun varlığına bir âyet vardır; Bütün âlem O'nun birliğini haykırmaktadır. 
Hakim Senâi de (k.s) bu manada şöyle der: “Her ne ki var yerde ve gökte, 

Vahdehü lâ şerike leh, demekte. 


Arifler der ki: Basiret gözünü aç! Âlemdeki her şey 'Lâ ilâhe illallah” der. Âlemin bu zikrini işitmeye çalış, sen de ona katıl. Hiç değilse şu âyetin haberine kulak ver: 


“Yedi gök, yer ve bunların arasında bulunanlar O'nu tesbih eder, O'nu hamd ile tesbih etmeyen yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O çok bağışlayandır çok şefkat sahibidir.” ° 


Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 582 (Semerkand 2005). 
İsrâ 17/44. 


YA VARSA! 
“230 


FK Ali'ye (r.a), birisi geldi. Adam, öldükten sonra tekrar dirilmeyi, ahiretteki hesabı, cenneti ve cehennemi inkâr ediyordu. Hz. Ali'ye, 


“Ya Ali, siz müslümanlar ölüme ve ölüm ötesine inanıyorsunuz; biz ise inanmıyoruz. Siz cehennemden kurtulmak, cennete girmek için bir sürü ibadet ediyor, mal harcıyor, zahmete giriyorsunuz. Bu zahmete değer mi? Hem ölümden sonra tekrar dirilmenin olacağı ne malum?” diye sordu. 


Hz. Ali (r.a) adamı sükünetle dinledi, sonra ona şu cevabı verdi: 


“Evet, ölümden sonra dirilmek, hesaba çekilmek, cennete veya cehenneme girmek, ya senin dediğin gibi yoktur, ya da bizim dediğimiz gibi vardır. 


Önce senin dediğinin doğru olduğunu düşünelim. 
Ölümden sonra ahiret hayatı yoksa seninle biz aynı durumdayız. Sana da yok bize de yok. Bu arada bizim yüce Allah için kıldığımız namazların, yaptığımız ibadetlerin, hayır ve 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iyiliklerin, güzel ahlakın, verdiğimiz zekât ve sadakaların bize bir zararı olmaz. Ama ya ahiret varsa; bizim dediğimiz doğru çıkarsa, senin hâlin nice olur?” diye sordu. Adam, biraz durdu, düşündü ve sonra, 


“Vallahi, her iki durumda da siz kazançlısınız, ahiret, 


cennet ve cehennem varsa vay bizim hâlimize! Yolunu öğret, ben de müslüman olacağım” dedi ve müslüman oldu, kulluk yoluna adım attı, emniyet dairesine girdi.'* 
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abbim Allah'tır deyip güzel işler peşinde koşan kimseden daha akıllı ve haklı kim vardır? Mide için yaşamak maharet değildir. O işte hayvanlar insanlardan daha öndedir. İnsanın şerefi ve asıl işi mide değil, marifettir. Marifet, içinde yaşadığı mülkün sahibini tanımak ve O'nun mülkünde edep üzere yaşamaktır. 


Rabbini unutup nefsine tapan, mide ve menfaati için yaşayan kimsenin şerefi, midesinden çıkan kadardır. 


Mümin, Allah ile emniyet bulmuş kimsedir. Allah tarafından mümine azaptan emniyet garantisi verilmiştir. 


Mümin, dünya ve ahirette kötü hallerden ve azaptan korunmuştur. Çünkü imanı ona hep güzel şeyleri emreder, ondan temiz işleri ister, kendisini çirkinliklerden uzak tutar. 


İman nurdur. Nur hayat sebebidir. Nur, atıldığı kalbi diriltir, temizler, süsler, tatlandırır ve huzura ulaştırır. 


İslâm, selâmet demektir. Kim iman dairesine girip İslâm'ın hüküm ve edeplerine sımsıkı sarılırsa, bütün 


Bk. Gazâli, İhya, 3/467 (Biraz kısaltarak). 
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bozuk işlerden korunur, rahmet ahlakı üzere olur, ölünce ebedi saadeti bulur. Bu yüce Allah'ın verdiği bir garantidir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Hiç Allah'a iman edenle, haktan uzaklaşan fasık kimse bir olur mu? Bunlar elbette bir olamaz. 


İman edip güzel işler yapanlara gelince, onlar için yaptıkları güzel işlere karşılık olarak Me'vâ cennetleri vardır; orada yerleşip kalacaklardır. 


Küfür ve isyanla hak yoldan çıkanlara gelince, onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde ateşe geri çevrilirler ve kendilerine, “Yalanlayıp inkar ettiğiniz cehennem ateşini tadın’ denir.” " 


14 Secde 32/18-20. 


VARSA GÖSTER 
“2O əs 


ir grup filozof Mevlana Celâleddin Rümi'ye (k.s) 
60 birkaç sual sormak istediklerini bildirdiler. 
Niyetleri, bir şeyler öğrenmek değil, müslümanları dinleri hakkında şüphe ve fitneye düşürmekti. Hz. Mevlana, adamların halini hiç beğenmedi, onları üstadı Şems-i Tebrizi'ye (k.s) gönderdi. Bunun üzerine grup onun yanına gittiler. 


Şems-i Tebrizi mescitte, talebelere ders veriyordu. 
Konu teyemmüm abdestiydi; onlara bir kerpiçle teyemmüm abdestinin nasıl alınacağını gösteriyordu. Gelen grup üç sual sormak istediklerini belirttiler. Şems-i Tebrizi, 


“Sorun” dedi. Adamlar içlerinden birini sözcü seçtiler. 
Adam ilk olarak şunu sordu: 


“Siz müslümanlar Allah var dersiniz, ama Allah'ı gösteremezsiniz; varsa gösterin, görelim ki inanalım” dedi. 
Şems-i Tebrizi (k.s), 


“Öbür sorunu da sor!” dedi. Filozof, 
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“Sizler şeytanın ateşten yaratıldığını söylüyor, sonra da onun ahirette cehenneme atılıp ateşle azap edileceği- ne inanıyorsunuz. Hiç ateş ateşe azap eder, acı verir mi?” 
diye sordu. Şems-i Tebrizi (k.s), 


“Peki, diğer sorunu da sor!” dedi. Filozof, 


“Sizler “Herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek, orada mahkeme kurulacak, hesap sorulacak' diyorsunuz. Bırakın insanları, nasıl isterlerse öyle yaşasınlar, ne istiyorlarsa yapsınlar. Ayrıca bir mahkemeye ne gerek var?” dedi. 


Adam sorularını tamamlamıştı. Şimdi bunların cevabını istiyordu. Kendine göre cevap verilemeyecek sorular sormuştu. Herkes Şems-i Tebrizi Hazretlerine bakıyordu. 
O ise gayet sakindi. Yerinden kalktı, filozofun yanına gel di ve elindeki kerpici adamın başına vurdu. Filozof, “Vâh başım!” diyerek başına sarıldı. Şems-i Tebrizi Hazretleri çok şiddetli vurmamış olsa da adamın canı yanmış ve başı biraz şişmişti. Adam bir sağa bir sola baktı, bu kadar insana birkaç kişi ile yapacağı bir şey yoktu. Hemen dışarı çıktı, başını tutarak o bölgedeki mahkemeye gitti. Şems-i Tebrizi'yi hâkime şikâyet etti. 

Hâkim, “Bu nasıl olur” diyerek Şems-i Tebrizi'yi mahkemeye çağırttı. Durumu sordu. Şems-i Tebrizi, 


“Ben ona bir kötülük etmedim, sadece sorduğu sorulara cevap verdim” dedi. Hâkim, 


“Bu nasıl cevap vermektir, adam acı içinde kıvranıyor, senden şikâyetçidir, işin aslı nedir?” diye sordu. 


Şems-i Tebrizi şöyle anlattı: 


“Efendim, bu adam bana, 'Allah varsa göster, göreyim ki inanayım” dedi. Ben de buna, 'Olan her şey baş 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gözü ile gözükmez, işte misali” dedim, başına bir darbe vurup acıttım. Şimdi bu felsefeci, başındaki acıyı göstersin de görelim. Eğer başında bir acı yoksa niçin beni şikayete geldi? Varsa göstersinl” dedi. Filozof, şaşırarak, 


“Başımda acı var ama gösteremem” dedi. Şems-i Tebrizi de, “İşte bu acı gibi, Allah Teâlâ da vardır, fakat kafa gözüyle görülmez, o ancak akılla bilinir, kalple tanınır, ruhla sevilir, ahirette nurla görülür” dedi. 


Şems-i Tebrizi ikinci soruya verdiği cevabı şöyle açıkladı: 


“Bu adam, sizler “Şeytan ateşten yaratıldı, ahirette ateşe atılacak ve ateşle azap görecek” diyorsunuz; ateş ateşe ne zarar verir ki?” dedi. Ben de topraktan yaratılan bu insana topraktan yapılmış bir kerpiçle vurdum. Ona, “Bak toprak toprağa nasıl acı veriyor, biraz daha hızlı vursaydım öldürürdü, demek ki ateş ateşe azap eder demek istedim” dedi. 


Şems-i Tebrizi (k.s) üçüncü sorunun cevabını şöyle açıkladı: 


“Bu adam bana, 'Bırakın insanları dünyada herkes istediğini yapsın, niçin ahirette mahkeme, hesap ve ceza var?” dedi. Ben de onun başına vurmak istedim ve vurdum. O niçin hemen mahkemeye koştu? Ben ona şunu demek istedim: 


“Bu dünyada herkes istediğini yaparsa alemi zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır, zâlimden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. İşte Allah ahirette mahkeme kurup herkese yaptığının hesabını soracak, zâlimden mazlumun hakkını alacak, gereken cezayı verecek ve adalet yerini bulacak” dedim. 
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Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında hayret etti, mahcup oldu, söz söyleyemez hale düştü. Hâkime dönüp, 


“Ben sorduğum soruların cevaplarını şimdi anladım” dedi.” 
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Var olan her şeyi görmeye çalışmak da tam bir gafttir. Çünkü böyle bir görevimiz olmadığı gibi, kabiliyetimiz de mevcut değildir. 


Qa danı şeyler yoktur demek, tam bir cehalettir. 
e 


Mesela, normal bir insanda akıl vardır, fakat görülmez. Görülmüyor diye aklı inkar etmek, ilme ve hakikate terstir. Bunu hiçbir akıl da kabul etmez. 


Yaşayan her insanda ruh vardır. Ruh, insanın hayat sebebidir, gözlerden saklı lâtif bir cisimdir, ölümle bedenden ayrılır. O da baş gözüyle görülmez. 


Sevgi, merhamet, ilim gibi manevi şeyler de baş gözüyle görülmez. Bütün bunlar ancak nurlanmış bir kalp gözüyle görülür, o da herkeste yoktur. Biz bu tür şeylerin varlığını alamet ve sonuçlarından anlarız. 


Sonra, 'Mevcut olan her şey baş gözü ile görülür demek de, yanlıştır. Baş gözünün bir görüş alanı ve sınırı vardır; ötesi önünde olduğu halde göremez. Görmesi için ya insan ya da o şey yakına gelmeli, görüş alanı içi ne girmelidir. Yani göz, maddeyi de her şartta göremez. 


Bazı şeylerin bizden gizlenmesi, baş gözümüzle onları göremeyişimiz aslında bir rahmettir. Eğer etrafımızda bulunan bütün mikropları, cinleri, şeytanları, 


15 bk. İslam Alimleri Ansiklopedisi, 9/286. (Kısmen eklemelerle.) 
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melekleri, karşımızdaki insanın içinde yerleşmiş kötü huylarını, kabirdeki azapları veya az sonra başımıza gelecek şeyleri görecek veya bilecek olsaydık hayatımız kararır, düzenimiz bozulur, tadımız kaçardı. 


Yüce Allah dünyada baş gözü ile görülmez, ancak kalp gözüyle görülebilir. Bu saadet de O”na layık temiz kalplere nasip olur. Ahirette ise bütün müminler cennette yüce Allah”ı görme nimetiyle şereflenecektir. 


Küfürle kararmış kalp, iman nuru ile temizlenmeden dünyada da ahirette de yüce Allah”ı göremez. 


ALLAH NASIL GÖRÜLÜR? 
BJS 


cH Ali (r.a) bir gün minbere çıkarak cemaate, 

“Arş-ı a'lâ'nın aşağısından yeryüzüne kadar ne varsa her şeyi bana sorabilirsiniz. Benim şu göğsümde (kalbimde) derya gibi ilimler var. Resülullah (s.a.v) benim ağzıma şerefli tükürüğünden tükürdü, o tükürük hala ağzımda duruyor (onun bereketi ile dilimden hikmetler akmaktadır). Canım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, eğer bana izin verilseydi Tevrat ve İncil'deki bütün ilimleri insanlara anlatırdım ve herkes beni tasdik ederdi.” dedi. 


Hz. Ali'nin (r.a) bu konuşmasını yaptığı mecliste Yemenli bir adam vardı. Bu adam kendi kendine; 


“Bu çok büyük laflar ediyor, şunu bir rezil edeyim de görsün gününü!” dedi. Hz. Ali'ye (r.a) yönelerek, 


“Sana bir sorum var!” dedi. Hz. Ali, 


“Beni zora düşürmek ve imtihan etmek için değil, bir şeyler öğrenmek için sor” dedi. Adam, 
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“Beni buna sen zorladın, ey Ali! Sen hiç Rabbini gördün mü?” diye sordu. Hz. Ali, 


“Ben görmediğim bir rabbe ibadet etmem!” dedi. 
Adam, 


“O'nu nasıl gördün?” diye sordu. Hz. Ali, 


“O'nu baş gözü göremez; fakat kalpler O'nu imanın hakikatiyle (Allah'ın verdiği bir nurla) görür. Rabbim birdir ve tektir, ortağı yoktur. O birdir, ikincisi yoktur. Tektir, benzeri yoktur. O, zaman ve mekanla sınırlanmaz. Duyu organlarıyla hissedilemez ve hiçbir ölçüyle de ölçülemezl” 


Hz. Ali'nin (r.a) bu cevabı üzerine Yemenli adam bayılp yere yığıldı. Ayılıp kendine geldiğinde, 


“Vallahi bundan sonra imtihan ve utandırmak için kimseye soru sormayacağım” dedi." 
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nsan için iki türlü göz vardır; biri baş, diğeri kalp gözü-Nu Baş gözü bildiğimiz şartlarda görev yapar. Bu gözde mümin kâfir aynıdır. Bu göz hayvanlarda da vardır. Hatta bazı hayvanların baş gözü insanlardan daha uzakları görür. Gece gören hayvanlar bile vardır. İnsan her şeyi baş gözüyle göremez, görmesi de gerekmez. 


Kalp gözü, gayb âlemini, gizli sırları, perde gerisini, saklı şeyleri görmek içindir. Herkeste kalp vardır fakat hakikati gören kalp gözü yoktur. Kâfirlerin kalp gözü kördür. Günahlara dalan müminin kalbi de perdelidir. 


16 Muhammed Ebü Yüsr Abidin, Hikâye's-Süfiye, s. 19. 
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Her müminin kalbi aynı derecede nur ve feyiz sahibi değildir. Herkesin manevi görüşü ve kabiliyeti farklıdır. 


Yüce Allah kalp gözüyle görülebilir; bu mümkün ve caizdir. Allah dostları yüce Allah'ı dünyada kalpleriyle gördüklerini söylemişlerdir. Bu görme yüce Allah'ı ihata etme şeklinde değildir. Bunun için bir mekân ve yön de düşünülmez. Bütün müminler yüce Allah'ı ahirette cennette göreceklerdir. Hepsi yüce Allah'ın rahmeti ile olacaktır. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Yüzler vardır o gün (ahirette) ışıl ışıl parlayacaktır. 
Rablerine bakacaklardır (O'nu cennette göreceklerdir).” 7” 


Hz. Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 
“Ölüp cennete girmeyince Rabbinizi göremezsiniz.”8 


“Cennetlikler cennete girince, Allah onlardan perdeyi kaldırır, Allah'a bakarlar (O'nun cemalini müşahede ederler). Onlara Allah'a nazar etmekten daha sevimli 
gelen ve gönüllerine hoş eden bir nimet verilmemiştir.” 19 


17 Kıyame 75/22-23. 

18 Ahmed, Müsned, 5/324; İbn Mace, Fiten, 33; İbn Ebi Âsım, es-Sünnet, nr. 437-438. 

19 Müslim, İman, 297, Tirmizi, Cennet, 16; İbn Mace, Mukaddime, 13; 
İbn Ebi Asım, es-Sünnet, nr. 481, Ahmed, Müsned, 4/333. 


RABBİMİN ARŞINI GÖRÜYORUM 
> 0 


cih Resûlullah Efendimiz (s.a.v), bir gün Hâris b. 
Malik (r.a) ile karşılaştı. Ona, 


“Hâris, nasılsın, ne halde sabahladın?” diye sordu. 
Haris, 


“Gerçek bir mümin olarak sabahladım” dedi. Resûlullah (s.a.v), 


“Ne söylediğine dikkat et! Her sözün bir hakikati vardır; senin gerçek bir imana sahip olduğunun alameti nedir?” diye sorunca, Hâris (r.a), şunları söyledi: 


“Dünyadan gönlümü çektim (içimde dünya adına bir rağbet ve muhabbet kalmadı). Gecelerimi ibadetle, gündüzlerimi oruçla geçirmekteyim. Bu hal içinde Rabbimin arşını açıkça görecek duruma geldim. Yine cennetliklerin cennette birbirini ziyaret edişlerini, cehennemliklerin ise ateş içindeki feryat ve inleyişlerini görür gibiyim.” 
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Bunun üzerine Hz. Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“Bu halinle sen gerçekten Allah”ın kalbini nurlandırdığı bir müminsin, gerçeği tanıdın, isabet ettin, ona devam et” buyurdu.” 
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ayb âlemi nurla görülen bir âlemdir. Kalbini günah 

kirlerinden temizleyen ve onu salin amellerle nurandıran kimseler melekleri görebilir, gayb âlemini seyredebilir. İman ettiği şeyleri kalbiyle görür hale gelir. Şüphesi kalkar. Allah'a ihlâsla kulluk eder. 


Arş'ı ve melekleri görmek bir çeşit keramettir. Keramet, yüce Allah'ın kudretinin eseridir. Ayrıca onu nasip ettiği kulunun da güzel haline işarettir. Bütün kerametler İslâm dininin hak olduğunu gösterir. Bu tür hallerin bir müminde olması diğer müminler için de bir delil ve kuvvettir. Her salih müminde keramet bulunması şart değildir. Asıl keramet, hak yolda istikamet üzere gitmektir. 


Her mümin, kalbini nurlandıracak, gönül gözünü açacak hayırlı işlere yönelmeli, iman ve İslâm'ın manevi nimetlerinden nasibini almaya çalışmalıdır. 


AZ 


20 bk. İbn Mübarek, Kitabü”z- Zühd, nr. 314, Abdürrezzak, Musannef, 
11/129 (nr. 20113); Ibn Hacer, el-İsabe, 1/689-690 (Beyrut 1995); Heysemi, ez-Zevâid, 1/57. 


PEKİ, ALLAH NEREDE? 
İĞ 


icak bir gündü. Ashaptan Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a) ve birkaç arkadaşı Medine dışında idiler. 
Bir yerde oturup sofra kurdular. O sırada yanlarına bir çoban uğradı. Onlara selam verdi. Hz. Abdullah, çobana, 


“Gel, sofraya otur sen de ye” diye yanına çağırdı. 
Çoban, 


“Ben oruçluyum” dedi. Abdullah (r.a), 


“Böyle bir sıcak günde, dağ başında, sürü peşinde oruç mu tutuyorsun?” diye sordu. Çoban da, 


“Şu dünyada bir kaç günlük ömrümü değerlendirme- ye çalışıyorum” dedi. Abdullah (r.a) çobanın takva ve vera halini tanımak istedi; ona, 


“Bu koyunlardan birisini bana satar mısın?” diye sor du. Çoban, 


“Onlar benim değildir!” dedi. Abdullah (r.a), 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“Sahibine, “birini kurt yedi”, dersinl” dedi. Çoban, 


“Sahibime öyle söyledim, peki, Allah nerede..!” dedi ve dönüp gitti. Giderken bir yandan parmağı ile göğü gösteriyor bir yandan da, “Ya Allah neredel” diye söyleniyordu. 


Abdullah b. Ömer (r.a), çobanın halini ve bu sözünü çok beğendi. Öyle ki yol boyunca, çobanın, “Peki Allah nerede..!” sözünü tekrarlayıp duruyordu. Medine'ye dönünce, sürünün sahibine haber gönderdi, çobanla birlikte sürüyü satın aldı. Çobanı azat etti, sürüyü de kendisine bağışladı.?" 
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( ) 7 kötü işlerden koruyan en güzel sebep, kalbindeki iman ve marifettir. Marifetin sonu edeptir. Kul 


âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan yüce Allah'ı tanıyınca, O'nun her yerde hazır ve nâzır olduğunu bilir. Bunu ruhuyla seyreder, kalbiyle hisseder. Artık Allah'ın mülkünde edeple yaşar, razı olduğu işleri yapar, sevmediği işlerden kaçar. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinizden korkun (O”na isyan olan işlerden çekinin). Şüphesiz Allah devamlı sizin halinizi gözetleyicidir.” ”? 


21 Beyhaki, Şuabü'l-İman, 4/329; İbnü”l-Cevzi, Sıfatü”s-Safve, 11/188. 
biraz kısa olarak bk. Kuşeyri, Risale, 389 (Semerkand 2005). 
22 Nisâ4/1. 


ONSUZ YER BULAMADIM ai» 


ir şeyhin pek çok talebesi vardı. İçlerinden biri- 

By diğerlerinden ayrı tutuyor, ona daha fazla 

ilgi gösterip özel muamele ediyordu. Bu durum kendisine söylendiğinde, “Size bunun sebebini açıklayacağım!” 
dedi. Bir gün hepsinin eline birer tane tavuk vererek, 


“Bunu hiç kimsenin görmediği bir yerde kesip bana getirin!” dedi. Aynı şekilde o talebeye de bir tavuk verdi. 
Hepsi verilen tavuğu kesmek için gittiler. Biraz sonra her biri verilen tavuğu kesmiş olarak geri döndü. O talebe ise canlı tavukla geldi. Şeyhi ona, 


“Sen niçin kesmedin?” diye sorunca, talebe utandı, boynunu bükerek edeple, 


“Efendim, siz bana bu tavuğu hiç kimsenin görmediği bir yerde kesmemi emrettiniz. Ben O'nun bulunmadığı bir yer bulamadım! (Allah'ı her yerde hazır ve nâzır gördüm)” dedi. O zaman Şeyh, etrafındakilere, 


“İşte ben, ondaki bu güzel hal için kendisine özel muamele ediyorum!” dedi.?5 


23 Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, s. 389 (Semerkand 2005). 
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üce Allah”ı, tanıyan, seven, müşahede eden kalptir. 

Kalp zikir, fikir, ibadet ve takva nuru ile nurlanınca kulun gönül gözü açılır. Kul her yerde yüce Allah”ın rahmetinin ve kudretinin eserlerini görür, sanatını seyreder, üzerlerindeki ilahi mührü tanır. O zaman yüce Mevla”sını sever ve O”na teslim olur. 


Kalpte iman arttıkça, kulda haya ve edep de artar. 


Günahlar kalbi karartır, ruhu perdeler. İnsanların çoğu kalbini düşünmez, ruhunu işletmez, manevi kabiliyetlerini geliştirmez, kalıbı ile yaptığı ibadetleri yeterli bulur, taklit içinde kalır. Bu da tat vermez. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“O Allah, yere gireni ve oradan çıkanı, gökten ine ni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.” 2“ 


24 Hadid 57/4. 


ÖMER GÖRMÜYORSA 
ALLAH GÖRÜYOR YA! 


ölə 


z. Ömer (r.a), halife iken bir gece Medine'yi tef- 

e çıkmıştı. Yanında Eslem de (r.a) vardı. Biraz 

yorulunca bir evin duvarına yaslanıp dinlenmeye başladı. 

Bu sırada evin içinden bir kadınla kızının şu konuşmasını işittiler. Kadın kızına, 


“Kızım kalk şu süte biraz su kat” diye seslendi. Kızı, 


“Anne! Hz. Ömer'in süte su katmayı yasakladığını bilmiyor musun?” dedi. Annesi, 


“Kızım sen kalk, şu süte biraz su kat da çoğalsın. Hem bu saatte Ömer bizi nereden görecek ve ne bilecek?” 
dedi. Kız, 


“Annel Ben halkın içinde Ömer'e (r.a) itaat edeceğimi söyleyip kendi başıma kalınca ona isyan edemem. Hem yaptığımı Ömer görmüyorsa Allah görüyor ya!” dedi. 


Hz. Ömer (r.a) bütün konuşulanları dinliyordu. Yanındaki Eslem'e, 
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“Şu eve bir işaret koy, gündüz gelip bir araştır bakalim, bu kadınla kızı kimdir; kocaları var mıdır?” dedi. Eslem ertesi gün araştırınca kızın bekâr olduğunu öğrendi. Hz. 
Ömer (r.a) kadının evine gidip kızını oğlu Âsım'a istedi. 
Kadın ve kızı razı oldu. Evlendiler. Bu kızdan bir kız çocuğu oldu. Ondan da beşinci râşid halife Ömer b. Abdülaziz (rah) doğdu.?? 
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r nsanı kötü işlerden alıkoyan en güzel bekçi, kalbindeki iman ve Allah sevgisidir. Herkes Cenab-ı Hakk”ı tanıdığı ölçüde muhabbet sahibi olur, muhabbeti derecesinde de edebi korur. 


Marifet ve muhabbet yaşa ve cinse bağlı değildir. Her kesimden Allah dostu bulunur. Kadından da veli olur. 
İman ve güzel ahlak, nesebe bağlı değildir. Anne baba- da olmayan iman ve güzel ahlak çocuklarında bulunabilir. Herkesi kendi ameli ile değerlendirmek gerekir. 


İnsan arkadaş ve eş seçerken, önce iman ve edep aramalıdır. Asıl güzellik, elbise ile değil, edepledir. 
Temiz topraktan güzel meyve yetişir. Helal rızık yiyen anne babanın çocukları hayırlı olur. 


İşin başı kalbin nurla aydınlanıp Rahman ve Rahim olan Allah”ın rahmeti içinde yaşadığını fark etmesidir. 
Müminle kafirin farkı bu marifettir. 


25 İbn Kesir, Müsnedü'l-Fâruk, 2/392-393 (Darü”l-Vefa 1992); Yarif, 
Ravdü”r-Riyahin, s. 288 (Dımeşk 1998). 
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Yüce Allah buyurur ki: 


“Resülüm sen ne zaman bir işte bulunsan, ne zaman Kur'ân'dan bir şey okusan ve (ey insanlar) sizler ne zaman bir iş yapsanız, sizler o işe daldığınız zaman biz mutlaka yaptıklarınıza şahidiz (her 
işinizi ve halinizi görmekteyiz).” 25 


Hz. Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 
“İhsan, Allah'ı görüyor gibi O'na kulluk yapmandır. 


Her ne kadar sen O'nu göremesen de O seni görmektedir.” 27 


26 Yunus 10/61. 
27 Buhari, İman, 37; Müslim, İman, 1; Ebü Davud, Sünnet, 16; Tirmizi, 
İman, 4; İbn Mace, Mukaddime, 9. 


EBEDİ YOLCULUKTA 
EN GÜZEL AZIK 


... 


lun Abdurrahman b. Şümâse (rah) anlatıyor: 

“Ashaptan Amr bin As (r.a) ölüm döşeğinde idi. Kendisini ziyarete gittik. Bir ara yüzünü duvara döndü ve uzun uzun ağladı. Oğlu Abdullah (r.a.) da orada idi. Babasına, 


“Babacığım, Resülullah (s.a.v) sana şu şu müjdeleri vermedi mi?” diye hakkında söylenen güzel haberleri ve övgüleri hatırlattı. O zaman Amr bin As (r.a.) bize dönerek şunları söyledi: 


“Ahiret için hazırladığımız en değerli azık 'Lâ ilâhe illallah Muhammedü”r-Resülullah” şehâdetidir. Ben hayatımda üç devir geçirdim. 


Birinci devirde müslüman değildim. O zamanda Resülullah”a (s.a.v) en fazla kin besleyen bendim, Öyle ki, tek arzu ettiğim şey, bir fırsatını bulup onu öldürmekti. Eğer o halde iken ölseydim, mutlaka cehenneme girerdim. Yüce Allah gönlüme İslam sevgisini koyunca, Hz. Resülullah”a (s.a.v) geldim. Kendisine, 
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“Elini uzat sana bey'at edip İslâm'a gireceğim” dedim. O bana elini uzatınca, ben elimi geri çektim. Resülullah (s.a.v), 


“Ey Amr, ne oldu?” diye sordu. Ben, 


“Müslüman olacağım fakat bir şartım var” dedim. 
Resülullah (s.a.v), 


“Neyi şart koşacaksın?” buyurdu. Ben, “Geçmişimin bağışlanmasını” dedim. Resülullah (s.a.v), 


“Şunu bil ki, müslüman olman, daha önce yaptığın bütün günahları temizler. Allah için yapılan hicretle hac da insanın geçmiş bütün günahlarını temizler” buyurdu. Ben bunları duyunca gönül hoşluğu ile müslüman oldum. 


Müslüman olduktan sonra, benim için Hz. Resülullah”tan (s.a.v) daha sevimli kimse yoktu. O gözümde ve gönlümde öyle büyüktü ki, ona duyduğum saygıdan dolayı kendisine doya doya bakamazdım. Biri benden onun mübarek yüz hatlarını anlatmamı istese, kendisine dikkatlice ve doya doya bakamadığım için bunu yapamam. 
Eğer, Hz. Resülullah'ın (s.a.v) hayat-ı saadetlerinde bu hal içinde ölecek olsaydım, cennetlik olmayı umabilirdim. 


Biz Hz. Resülullah'tan (s.a.v) sonraya kaldık. Birtakım karışık işlere girdik, çok fitneler gördük. Bu halde hâlimin nasıl olacağını bilemiyorum. 


Ben öldüğüm zaman, kimse arkamdan ağıt yakmasın, eski adetlerinde olduğu gibi ateş de yakılmasın. Beni mezara koyduğunuz zaman, toprağımı yavaş yavaş atın. 
Acele etmeyin. Sonra hemen kabrimi terk edip gitmeyin. Bir müddet kabrimin etrafında oturun. Oturun ki sizden kuvvet alayım, bana şenlik olun, yeni yerime alışayım ve Rabbimin sual meleklerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.”?5 


28 Müslim, İman, 192. 
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/ slâm geçmişi temizler. Kâfir iman edince, inkâr ve g dahil geçmiş bütün kusurları affedilir. Samimi bir tövbe de müminin geçmiş günahlarını temizler; öyle 

ki kalbinden duyduğu pişmanlıkla ibadete yönelmesi sebebiyle tövbe ettiği günahların yerine sevap yazılır. 


Kabir başında okunan Kur'ân ve yapılan dua mümin olan ölüye fayda verir. Ölü, kabri başında olanı tanır, sesini işitir, onunla huzur bulur. 


Herkesin sonu önemlidir. Şu anda hak dine düşman olan bir kimse, yarın tövbe edip din için canını verecek hale gelebilir. Allah korusun, aksi de olabilir. 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 
“İnsanlar değişik sınıflarda yaratılmıştır: 


Bazısı mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar ve mümin olarak ölür. 


Bazısı, kâfir (bir anne babadan) doğar, kâfir olarak yaşar ve kâfir olarak ölür.” 


Bazısı mümin olarak doğar, mümin olarak yaşar ve (son döneminde dinden çıkıp) kâfir olarak ölür. 


Bazısı, kâfir (bir anne babadan) doğar, kâfir olarak yaşar ve (ölmeden önce İslâm'a girip) mümin olarak 
ölür.” 2 


29 Tirmizi, Fiten, 26; Ahmed, Müsned, 3/19; Hâkim, Müstedrek, 4/505. 


ALLAH KULUNDAN 
NE ZAMAN RAZI OLUR? 


eği» 


Qı stad Ebü Ali Dekkak (k.s) anlatır: 
Bir talebe hocasına, 


“Kul Allah Teâlâ'nın kendisinden razı olduğunu bilebilir mi?” diye sordu. Hocası, 


“Bilemez, bunu nasıl bilsin ki, Allah”ın rızası gayba ait bir şeydir!” dedi. Talebe, 


“Hayır, bilebilir!” dedi. Hocası, 
“Nasıl?” diye sordu, talebe, 


“Ben kalbimin Allah'tan razı olduğunu görürsem, bilirim ki O da benden razıdır!” diye cevap verdi. Bunu işiten hocası, 


“Ey genç güzel ve doğru söyledin!” dedi.” 


Hz. Musa (a.s), “İlahil Bana öyle bir amel göster ki, onu yapınca sen benden razı olasın!” diye dua etti. Allah Teâlâ, “Sen buna güç yetiremezsin!” buyurdu. O zaman 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Hz. Musa (a.s), secdeye kapanıp yalvardı. Allah Teâlâ kendisine şöyle vahyetti: 


“Ey İmran'ın oğlu! Şüphesiz benim rızam, senin benim takdirime razı olmandadır.”?9 
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eh. yüce Allah”tan razı olursa, Rabbi de ondan razı 

olur. Kulun aynası ve şahidi kalbidir. Herkes kalbine bakmalı. Kul kalbinde Rabbine ne kadar hürmet ediyor ve O”nu yüceltiyorsa, kendisi de Hak katında o derece değerli ve sevimlidir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah”tan razı 
oldular.” 9 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Kim sabah akşam ‘Ben rab olarak Allah'a, din olarak İslâm'a ve peygamber olarak Muhammed'e (s.a.v) razı oldum' derse, yüce Allah kıyamet günü muhakkak ondan razı olur (ve onu rıza yurdu cennetine kor).” 5? 


30 Kuşeyri, Risâle, s. 394. 
31 Beyyine 98/8. 
32 İbn Mace, Dua, 14. 


SENDEN UTANDIM YÂ RAB 
SÖ 


İİ idi Efendimiz (s.a.v) anlatıyor: 

“Önceki ümmetler içinde bir adam vardı. Tevhid inancından başka (Allah'ın varlığına ve birliğine iman hariç), işe yarar hiçbir hayırlı ameli yoktu. Bir gün ailesini toplayıp, 


“Öldüğüm zaman beni yakın. Kemiklerimi havanda döverek toz edin. Sonra rüzgârlı bir günde bu tozun yarısını karaya, yarısını denize atın” diye vasiyet etti. Adam ölünce vasiyet yerine getirildi. Aziz ve celil olan Allah rüzgara, “Dağıttığın tozları topla” buyurdu. Rüzgar tozları topladı, ilahi huzura getirdi. Hak Teâlâ adama, 


“Neden böyle yaptın?” diye sordu. Adam, 


“Senden haya ettiğim (huzuruna günahkar bir kul olarak geldiğim) için ya Rab” diye cevap verdi. O zaman Allah Teala, 


“Ben de seni mağfiret ettim.” buyurdu.” 


33 Hadis için bkz: Buhâri, Enbiya, 54; Müslim, Tövbe, 24; Ahmed, 
Müsned, 1/398. 
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| zıcık iman ve hayâ kula fayda verir. İnsan, birazcık 


düşünse, vücudu başta olma üzere hiçbir mülkün kendisine ait olmadığı anlar. Anlarsa, onu veren Rabbine karşı şükürsüzlüğünden utanır. Utanmak ve kusurunu itiraf etmek bir iman alametidir. Aslında hiç kimse yüce Allah'ın nimetlerine hakkı ile şükredemez. 
Şükürden aciz olduğunu bilmek de bir irfandır. Allah katında zerre kadar hayır zayi olmaz, karşılık bulur. Bu bir kere utanma olsa bile. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Şüphe yok ki Allah kullarına zerre kadar haksızlık etmez. Eğer yaptığı iş hayır ise onu kat kat artırır ve tarafından büyük bir mükafat verir.” 5“ 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Kim, Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resülü olduğuna şahadet ederse, 
Allah ona cehennem” haram kılar.” 55 


Nisa 4/40. 


35 Müslim, İman, 29; Tirmizi, İman, 17. 


ÇOBANDAKİ FERASET ve 
MARİFET 


... 


bdullah bin Mübarek (rah) bir gün Medine dışın- 

A da seyahat ediyordu. Yolda koyun otlatan genç 

bir çoban gördü. Gence acıdı. Bu zavallı genç, çocuklukta çobanlık yaparsa büyüyünce Allah Teâlâ'nın ibâdet ve 

mârifetini nasıl öğrenir, diye düşündü ve kendi kendine, 

“Gideyim, ona Allah Teâlâ'yı tanıması için bazı şeyler söyleyeyim, birkaç mesele öğreteyim” deyip genç çobanın yanına geldi. Ona selam verip tanıştıktan sonra, 


“Evlâdım, Allah Teâlâ'yı bilir misin?” diye sordu. Çoban, “Kul sâhibini nasıl bilmez?” dedi. Abdullah bin Mübarek, 


“Allah Teâlâ'yı ne ile nasıl tanıdın, kim öğretti? diye sordu. Çoban, 


“Bu koyunlarımla tanıdım” dedi. Abdullah bin Mübarek, 


“Bu koyunlarla O'nu ne şekilde nasıl tanıdın ki?” diye sordu. Çoban, 
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“Düşünsene, bu birkaç koyun sahipsiz ve çobansız olmaz, olan da bir işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyacak birisi lazımdır. 
Bundan anladım ki kâinat, insanlar, cinler, hayvanlar, diğer canlılar ve şu üzerimde uçan kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Hem bunlar kendi kendine olamaz. Şu âlemdeki binlerce çeşit varlıkları yaratan, koruyan, kollayan, hepsine gücü yeten biri vardır. Bu Allah Teâlâ'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allah Teâlâ'nın varlığını böylece bildim” dedi. Abdullah bin Mübarek, 


“Allah Teâlâ'yı nasıl bilirsin?” diye sordu. Çoban, “O'nu hiçbir şeye benzetmeden bilirim” dedi. 


“O'nun hiçbir şeye benzemediğini nasıl bildin?” diye sordu. Çoban, 


“Yine bu koyunları düşünerek böyle olduğunu bildim” dedi. Abdullah bin Mübarek, 


“Nasıl düşündün?” diye sordu. Çoban, 


“Şöyle düşündüm: Ben bu koyunların çobanıyım, onları sevk ve idare ediyorum. Bakıyorum, ne onlar bana benziyor, ne de ben onlara. Bundan anladım ki, bir çoban koyunlarına benzemezse, bütün varlıkların sahibi olan Allah Teâlâ da kullarına benzemez” dedi. Abdullah bin Mübarek, 


“Güzel, doğru söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi?” 
diye sordu. Çoban, 


“Ben bu sahralarda, nasıl ilim tahsil edebilirim ki?” 
dedi. Abdullah bin Mübarek, 


“Peki, bu ferasetle başka ne öğrenmişsin?” diye sor du. Çoban, 
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“Yüce Allah'ın yardımı ile üç çeşit ilim öğrendim. Bunlar gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmidir” dedi. Abdullah bin Mübarek, 


“Bunlar nelerdir?” diye sorunca, genç çoban şöyle açıkladı: 


“Gönül ilmi şudur: Allah bana kalp verdi. Orayı kendisine muhabbet ve marifet yeri yaptı. İstedi ki bu kalp ile O'nu bileyim, tanıyayım ve seveyim. Ayrıca O'nun sevdiklerini de seveyim, sevmediklerine kalbimde yer vermeyeyim, onlardan uzak durayım. 


Dil ilmi şudur: Allah bana dil verdi. Bu dilimle kendisini zikretmemi, adını anmamı ve nimetlerini anlatmamı istedi. 
Dilime kötü sözü yasakladı. 


Beden ilmi şudur: Yüce Allah bana beden verdi. 
Onunla kendisine hizmet ve ibadet yapmamı istedi. Hayır- da koşmayı, kötü işlerden uzaklaşmayı emretti.” 


Genç çobandan bunları dinleyen Abdullah bin Mübarek, işittiklerine hayret etti. Çok memnun oldu. Çobanı tebrik etti ve ona, 


“Ey genç, senin bu söylediklerin öncekilerin ve sonrakilerin bilmesi gereken ilimdir. İlmin aslını ve herkese lazım olanı sen söyledin. Şimdi o temiz gönlünle bana bir nasihat et” dedi. Genç çoban şunları söyledi: 


“Efendi, yüzünüzden âlim bir zat olduğunuz belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendi iseniz artık insanlardan bir şey istemeyin, onlardan bir menfaat beklemeyin. 
Eğer din ilmini dünya kazanmak için öğrenmişseniz ahirette bir faydasını göremezsiniz, cennete giremezsiniz. 
Ayrıca vebali de size kalır” dedi. 
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Abdullah bin Mübarek (rah), genç çobana dua ederek 


ve yüce Allah'a şükrederek oradan ayrıldı.?€ 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eH” Ali (r.a) der ki: 


“Küçük çocukken ölüp cennetin en yüksek yerlerine ulaşmak beni fazla sevindirmez. Beni sevindiren yüce Rabbimi tanıyarak ölmemdir. Bunun için yüce Allah'tan beni uzunca yaşatıp kendisini tanıtmasını isterim.” 


Velilerden Malik b. Dinar (rah), bir gün, 


“Âh, âh! İnsanların çoğu şu dünyada bir ömür yaşadı, yedi içti, gezdi, gördü fakat asıl işten bir tat almadan, kokusunu koklamadan ölüp gitti” dedi. Kendisine, 


“Nedir o hiç tadını almadıkları şey?” diye sorulunca, “Marifetullah (Yüce Allah'ı tanımak)” dedi.” 


Aklını ve kalbini kullanan kimseler için bütün kâinat bir okuldur; âlem her zerre ve küresiyle sahibi yüce Allah'ı tanıtır. Marifet ilminin meyvesi takvadır. Kalpte Allah sevgisini artırmayan her ilim ve bilim, vebaldir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 

“Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona pek çok hayır verilmiştir. (Kur'ân ve kainat ayetlerini) ancak gerçek akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.” “9 


36 bk. Veliler Ansiklopedisi, 1/160-161. 


37 


el-Mekki, Kütu”l-Kulüb, 1/312. 


38 Bakara 2/269. 
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Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Haramlardan sakın ki, insanların en güzel ibadet edeni olasın. Allah'ın taksimine razı ol ki, insanların en zengini olasın. Komşuna güzel davranıp iyilik yap ki, gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğin ve istediğin şeyleri diğer insanlar için de iste ki, hakiki müslüman olasın. Bir de çok gülme, hiç şüphesiz çok gülmek kalbi öldürür.”9 


AV 


39 Tirmizi, Zühd; 2; Ahmed, Müsned, 2/310. 


O SENİ GÖRÜYORSA! 
SİG 


7: b. Abdullah Tüsteri (k.s) anlatır: 


“Allah kendisine rahmet etsin, bir gün dayım Muhammed b. Sivar bana, 


“Seni yaratan Allah'ı zikretmez misin?” dedi. Ben de, 


“O'nu nasıl zikredeyim?” diye sordum. Dayım şöyle dedi: 


“Yatağına girdiğin zaman dilini oynatmadan kalbinle “Allah benimle beraberdir, Allah bana bakmaktadır, Allah benim her hâlimi görmektedir” diye düşün ve bunu içinden üç defa söyle.” 


Ben bunu üç gün söyledim; sonra gelip kendisine haber verdim. Bana, 


“Her gece bu şekilde yedi defa söyle” dedi. Ben de söyledim ve kendisine haber verdim. Dayım tekrar bana, 


“Onları her gece on bir defa söyle” dedi. Ben de söyledim. Kalbimde bu şekil zikirden bir tat oluştu. Bir sene geçtikten sonra dayım bana, 
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“Bu şekilde kabre girene kadar devam et; sana fayda 


verecek olan budur” dedi. 


Ben de bu şekilde zikretmeye ve düşünmeye sene- 


lerce devam ettim; kalbimde yaptığım bu zikrin tadını buldum. Sonra, bir gün dayım bana şu tavsiyede bulundu: 


“Ey Sehl! Allah birisiyle beraber olunca, ona bakınca 


ve onun her halini görünce, o kimse Allah'a isyan eder mi? 
Sen de günah işlemekten sakın!”** 
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41 
42 


ikir, içene fayda veren ilaca benzer. Zikri kim yaparsa fayda görür. Zikirle birlikte kalbe Allah sevgisi de yerleşir. Bu sevgi ile kul Rabbini tanır. O”nun her yerde kendisiyle birlikte olduğunu bilir, iman nuru ile bunu müşahede eder ve artık O”na karşı kusur işlemekten utanır. Takva, Mevlö”ya karşı hayalı olmaktır. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Allah'tan korkan muttaki kullar, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde hemen Allah'ı hatırlarlar ve günahlarına tövbe istiğfar ederler. Hem günahları Allah'tan başka kim bağışlar ki. Bir de onlar işledikleri kusurda, bile bile ısrar etmezler.” “ 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“İmanın en faziletlisi Allah'ın her yerde seninle olduğunu bilmendir (ve O'na isyan etmekten haya etmendir).”42 


Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 92-93. 
Âl-i İmran 3/135. 
Taberâni, el-Evsat, nr. 8796; Ebü Nuaym, Hilye, 6/133; Heysemi, ez-Zevâid, 1/60. 


BİR KERE ALLAH DE CANIMI AL ait» 


cH Resülullah (s.a.v) anlatıyor: 


“Sizden önceki ümmetler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca, padişaha; 


“Ben yaşlandım, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem” dedi. 


Padişah da ona bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde o zamanki hak dine inanmış ibadetle meşgul bir alim bulunmaktaydı. Genç ona uğradı, yanında oturdu ve konuşmalarını dinledi, beğendi. Sihirbaza her gittiğinde bu âlime uğrar ve yanında bir süre kalırdı. Sihirbaz ona “niçin geç kaldın?” diye kızar ve döverdi. Delikanlı bu durumu âlime şikayet etti. O da, 


“Sihirbazdan korktuğunda, “evdekiler alıkoydular” de; ailenden çekindiğinde de 'sihirbaz alıkoydu' dersin” dedi. 


Genç, durumu böylece idare edip giderken, bir gün yolda insanların gelip geçmesine engel olan büyük ve yırtıcı bir hayvana rastladı ve kendi kendine, “Sihirbazın mı yoksa alimin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim” diyerek bir taş aldı ve 


“Ey Allahım, alimin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan, şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler” dedi ve taşı hayvana doğru fırlatıp onu öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı alime gelip olayı anlattı. Alim ona, 


“Delikanlı! Şimdi artık sen benden daha üstünsün. 
Zira sen, bu gördüğüm mertebeye erişmişsin. Öyle sanıyorum ki, sen yakında bir belâya uğratılacaksın. Böyle bir şey olursa, sakın benim bulunduğum yeri kimseye söyleme” dedi. 


Delikanlı, körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları tedâvi ederdi. Padişahın o sıralarda kör olmuş bir yakını bunu duydu, değerli hediyelerle birlikte delikanlıya giderek, 


“Eğer beni tedavi edersen, bütün bunlar senin olacak” dedi. 


Delikanlı, 


“Ben kendiliğimden kimseye şifâ veremem. Şifayı ancak Allah Teâlâ verir. Eğer sen yüce Allah'a inanırsan, ben ona dua ederim, o da (dilerse) sana şifa verir” dedi. 


Adam iman etti. Allah Teâlâ da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip meclisteki yerini aldı. Onu bu halde gören padişah, 


“Senin gözünü kim iyi etti?” diye sordu. O da, 


“Rabbim” dedi. Bu defa padişah, 
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“Senin benden başka rabbin mi var?” diye gürledi. 
Adam, 


“Benim de senin de rabbimiz Allah Teâlâ'dır” dedi. 


Bunun üzerine sinirlenen padişah adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. 
Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi. 
Padişah ona, 


“Delikanlı, demek senin sihirbazlığın körleri ve alaca tenli olanları iyi edecek dereceye ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyor muşsun, öyle mi? diye sordu. 


Delikanlı, 


“Hayır, ben kimseye şifa veremem. Asıl şifa veren Allah Teâlâ'dır” dedi. 


Padişah delikanlıyı tutuklattı ve âlimin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Neticede âlim getirildi ve kendisine, “dininden dön!” denildi. Âlim bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip başının tam ortasından âlimi ikiye biçtirdi. Adamın parçalarının her biri bir yana düştü. 


Sonra padişahın adamı getirildi, ona da, “dininden dön” denildi. O da kabul etmedi. Padişah onu da testere ile ikiye biçtirdi, adamın parçalarının her biri bir tarafa düştü. 


Daha sonra delikanlı getirildi ve “Dininden dön; yoksa öleceksin” diye tehdit edildi, fakat delikanlı kabul etmedi, direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu tâlimatı verdi: 


“Bunu şu dağın tepesine çıkarın, dininden dönmeyi teklif edin, dönerse ne âlâ, dönmezse, dağdan aşağıya yuvarlayın gitsin.” 
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Adamlar delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, 


“Allahım beni bunların elinden nasıl istersen öylece kurtar” diye dua etti. Bunun üzerine dağ sallandı. Adamlar dağdan aşağıya yuvarlandılar. Gence bir şey olmadı. 
Genç yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah, 


“Yanındakiler nerede, onlara ne oldu?” diye sordu. 
Delikanlı, 


“Allah beni onların elinden kurtardı” dedi. Bunun üzerine padişah onu adamlarından başka bir grubun eline teslim ederek, 


“Bunu bir gemiye bindirin, denizin ortasına götürün. 
Dininden dönmesini söyleyin, dönerse ne âla, dönmezse denize atın gitsin” dedi. 


Adamlar delikanlıyı alıp götürdüler. Delikanlı, 


“Allahım beni bunların elinden nasıl istersen öylece kurtar” diye dua etti. O anda denizin suları kabardı, dalgalar gemiyi alt üst etti. Adamlar denize düştüler. Delikanlıya bir şey olmadı. O yürüyerek yine padişahın yanına geldi. 


Padişah, 


“Yanındakiler nerede, onlara ne oldu?” diye sordu. 
Delikanlı, 


“Allan beni onların elinden kurtardı” dedi. Padişah genci öldürmekten aciz kalmış ve ne yapacağını şaşırmıştı. Delikanlı padişaha, 


“Söylediklerimi yapmadıkça beni öldüremezsin” dedi. 
Padişah, 


“Nedir onlar?” diye sordu. Delikanlı, 
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“Halkı geniş bir meydanda topla. Beni bir hurma kütüğüne bağla. Ok torbamdan bir ok al, yaya yerleştir. Sonra, “Delikanlının rabbinin adıyla” diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin” dedi. 


Padişah halkı geniş bir meydanda topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. “Delikanlının rabbi olan Allah”ın adıyla” deyip oku fırlattı. Ok, delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. 


Bunun üzerine halk, 


“Biz, delikanlının rabbine iman ettik” dediler. Padişahin adamları durumu padişaha ileterek, 


“Gördün mü çekindiğin şey başına geldi; halk Allah'a iman etti” dediler. 
Bunurı üzerine padişah, sokak başlarına büyük hen- 


dekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Padişah, 


“Bu yeni dinden dönmeyen herkesi, zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın” dedi. : 


Emri yerine getirdiler. En sonunda kucağında çocuğu ile bir kadın getirildi, kadın bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı, geri durdu. Çocuk, 


“Anneciğim, sık dişini, sabret, çünkü sen hak din üzeresin!” diyerek ona cesaret verdi.”48 


Kadın hak dinden dönmeyip sabretti, ateşe atılmaya razı oldu; böylece şehit olup yüce Rabbine kavuştu. 


Bu olay ayet-i kerimede şöyle anlatılır: 


43 Müslim, Zühd 73; Tirmizi, Tefsirü'l-Kur'an, 76 (nr. 3340); Ahmed, 
Müsned, 6/16. 
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“O hendekleri ateşle doldurup iman edenlere azap edenler, müminlerden sadece göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, her türlü hamde layık bulunan yüce Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Allah her şeyi görmektedir. 


İnanmış erkek ve kadınlara azap edip tövbe etmeyenlere cehennem azabı vardır. Onlar için orada özel olarak yanma azabı da mevcuttur. 


İman edip salih ameller işleyenlere ise, altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.” ““ 


KISSADAN DERSLER 

f manın sonu cennet, küfrün sonu ateştir. Cennet G saadet yurdudur. Cennet ucuz olmadığı gibi, cehennem de lüzumsuz değildir. İmanı koruma ve yaşama uğruna ne yapılsa azdır. Hak din bize gelene kadar çok emekler verilmiş, yüksek bedeller ödenmiştir. Bu yolda niceleri malını ve canını vermiştir. 
Şimdi sıra bizdedir. Nefsimize ve neslimize hakkı duyurmak için elden gelen her hizmeti yapmalıyız. 

Varlık sebebimiz budur. 


Yüce Allah'a can verenin canı kurtulur. 


Şehid, ruhunu teslim ederken cenneti seyreder, cemale şahit olur. O anda öyle bir tat alır ki, önüne cennetler serilip “Başka bir isteğin var mı?” diye sorulduğunda, şehidin tek isteği, tekrar dünyaya dönüp bir kez daha canına yüce Mevlâ'sı için kurban etmektir. 


44 Bürüc 85/1-11. 
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Her mümin, bir kez yüce Allah”ın adını söyletmek için canını feda eden bu gençten ibret ve cesaret almalıdır. Her mümin samimi olarak Allah yolunda can vermeye, şehid olmaya niyet etmeli, en şerefli ölümün bu olduğunu bilmelidir. Hadis-i şerifte bu niyette olan kimseye yatağında ölüm gelse bile, kendisine şehit sevabı verileceğini müjdelenmiştir.* 


45 Müslim, nr. 1909; Ebü Davud, nr. 1520; Tirmizi, nr. 1653; İbn Mâce, 
nr. 2797. 


KÜFÜR ATEŞİNİN YAKAMADIĞI GÜL 
Hz. ÂSİYE (rah) 


öte 


ir gün Firavun'un hazinedarının karısı oturmuş Firavun'un kızının saçını tarıyordu. Bir ara elinden tarak düştü. Kadın tarağı alırken, 


“Bismillah, Allah'ı inkar eden helak olmuştur” dedi. 
Firavun'un kızı ona, 


“Senin babamdan başka bir Rabbin mi var?” deyince kadın, 


“Evet, benim, babanın ve her şeyin Rabbi olan Allah var” dedi. Firavun'un kızı, bu söze kızdı, hizmetçi kadının yüzüne tokat atıp onu dövdü. Sonra gidip babasına haber verdi. Firavun hizmetçi kadına haber gönderip yanına çağırttı. Ona, 


“Benden başka bir rabbe mi ibâdet edersin?” diye sordu. Kadın da, 
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“Evet, ben, benim, senin ve her şeyin rabbi olan yüce Allah”a ibadet ediyorum” dedi. Bunun üzerine Firavun ona işkence için kazıklar çaktırdı ve elinden ayağından bağlatarak üzerine yılanlar attı. O, bu durumda iken yanına gelip kendisine, 


“Artık, dininden döndün mü?” dedi. Kadın, 


“Allah benim, senin ve her şeyin rabbidir” dedi. Firavun ona, 


“Eğer dediğimi yapmazsan oğlunu önünde keserim” dedi. Kadın, 


“Yapacağını yap” dedi. Firavunun adamları kadının oğlunu gözü önünde kestiler. Allah oğlunun ruhunu konuşturdu, ruhu kadına mülde vererek, 


“Anneciğim, korkma, dininden dönme, sabret, müjdeler olsun sana, çünkü Allah katında senin için şöyle ve şöyle mükafatlar var” dedi. Bunun üzerine kadın sabretti. 


Sonra Firavun başka bir gün gelip, dininden dönüp dönmediğini sordu. Kadın da aynı şekilde, her şeyin sahibi yüce Allah'a iman ettiğini söyledi. Firavun öbür çocuğunu da kestirdi. Onun ruhu da aynı şekilde annesine müjde vererek, 


“Anneciğim sabret, Allah katında senin için şöyle şöy le mükafatlar var” dedi. Firavun'un karısı büyük ve küçük çocuğun ruhunun söylediklerini duyunca imân etti. Ancak Allah Teâlâ Firavun'un hazinedarının karısının ruhunu aldı. 
Firavun'un karısına, gözünden perdeyi kaldırıp bu kadının cennetteki güzel yerini ve makamını gösterdi. Bunu gören Âsiye hanımın Allah'a imanı, güveni ve tasdiki arttı. Firavun, karısının imanından haberdar olunca, adamlarını toplayıp, 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“Âsiye'nin durumunu biliyor musunuz?” diye sordu. 
Adamlar araştırınca onun Allah'a iman ettiğini, Firavunu rab olarak kabul etmediğini tespit ettiler. Firavun'a gelip, 


“O senden başkasına ibadet ediyor” dediler. Peşinden de, 


“Onu öldür” diye fitne verdiler. Firavun onun için de bir kazık dikti, elinden ve ayaklarından kazığa bağladı. Hz. 
Âsiye, ayette anlatıldığı gibi yüce Rabbine şöyle dua etti: 


“Rabbim; bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından koru. Ve beni şu zâlim topluluktan da kurtar.” “6 


Allah Teâlâ Hz. Âsiye'nin duasını kabul etti. Firavun Hz. Asiye'yi öldürmek üzere iken, Allah ona cennetteki yerini ve evini gösterdi. Hz. Âsiye onları görünce sevindi ve güldü. Firavun, etrafındakilere, 


“Bu delirmiş, biz kendisine işkence ediyoruz o ise gülüyor” dedi. Allah Teâlâ onların azabından önce Hz. Âsiye'nin ruhunu aldı. Onlar ruhsuz cesede azap ettiler. Hz. Âsiyenin ruhu yüce Rabbine kavuştu, O'nun katında cennet nimetleri ile keyif sürmeye başladı. Allan ondan razı olsun.* 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Cennet kadınlarının en faziletlileri şu dört kadındır: Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma, İmran'ın kızı Meryem ve Firavun'un karısı Müzahim kızı Asiye.” “5 


46 Tahrim 66/11. 

47 İbn Kesir, Tefsir, 8/3573 (Beyrut 1998). 

48 Ahmed, Müsned, 4/409; Hâkim, Müstedrek, 3/185; Taberâni, el-Kebir, nr. 11928. 


. İMAN ŞEHİDİNİN 
GÖKTEKİ HOŞ KOKUSU 


ə 


da Efendimiz (s.a.v) miraçta gökleri seyir esnasında güzel ve hoş bir kokuyla karşılaştı. 
Cebrail'e bu güzel ve hoş kokunun nereden geldiğini sor du. Cebrail (a.s), 


“Firavun'un kızının hizmetçisi ile çocuklarının kokusudur” dedi. Resülullah (s.a.v), 


“Onun durumu nedir?” diye sorunca, Cebrail (a.s) bu kadının ve çocuklarının şehitlik hikâyesini şöyle anlattı: 


“Bu kadın bir gün Firavun'un kızının başını tarıyordu. 
Elinden tarak düştü. Kadın, “Bismillah: Allah'ın ismiyle” diyerek tarağı yerden aldı. Kız, 


“Allah'ın ismiyle derken babamı mı kastettin?” diye sordu. Kadın, 


“Hayır, benim de babanın da rabbimiz Allah'ın ismini andım” dedi. Kız, 


“Bunu babama haber vereceğim” dedi. Kadın, 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“Ver!” dedi. Kız gidip babasına durumu haber verdi. 
Firavun hizmetçi kadını çağırttı. Ona, 


“Senin benden başka bir rabbimiz mi var?” diye sor du. Kadın, 


“Evet, benim ve senin rabbimiz Allah'tır” dedi. Firavun, kadının Hz. Musâ'ya tabi olduğunu ve Allah'a iman ettiğini anladı. Dininden dönmesini istedi. Kadın, 


“Dönmem” dedi. Firavun, 


“Seni, kocanı ve çocuklarını öldürürüm” dedi. Kadın ve kocası, 


“Öldür, bizim için bir iyilik olur” dediler. Firavun adamlarına bir ateş yaktırdı, üzerine bakır bir kazan koydurup kızdırdı. Onları içine atmalarını emretti. Kadın, Firavun'a, 


“Senden bir isteğim var” dedi. Firavun, “Nedir?” diye sordu. Kadın, 


“Benim ve çocuklarımın kemiklerini bir beze koyup aynı yere gömün” dedi. Firavun kabul etti, yaparım dedi. Sonra kadının çocukları getirilip gözü önünde kızdırılmış kazana atıldı. Sonra kucakta süt emen küçük çocuğa sıra geldi. 
Çocuk annesinin kucağında idi. Annesi ona acıdı, ateşe girmekten çekinir gibi oldu. Çocuk dile geldi, annesine, 


“Anne, çekinme, sen hak üzeresin, dünya azabı ahiret azabından çok hafiftir, korkma ateşe gir” diye seslendi. 
Annesi de ateşin içine daldı. Böylece hepsi şehit oldu.” 


İbnu Abbas (r.a) demiştir ki: Küçükken dört çocuk konuşmuştur. Biri Meryem oğlu İsa'dır (a.s), diğeri rahip Cüreyc'in olayındaki çocuk, diğeri Hz. Yusuf'a şahitlik eden 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çocuk, biri de Firavun”un kızının hizmetini gören kadının çocuğudur.* 


KISSADAN DERSLER 


İlah için can verenler, yeni bir can bulurlar, canâ-An kavuşurlar. Allah müminlerin dostudur. O'na kavuşmanın tek yolu ölümdür. Hak yolda olan ve ölen kimseye ebedi cennet ve cemal müjdesi verilmiştir. 
Bu, yüce Allah'ın Kur'ân'da ilan ettiği bir sözleşmesidir. Kul imanında sadık olur ve hak yolda sabit kalırsa, yüce Allah müjdelediği her şeyi ona gösterir, verir ve yaşatır. Allah yolunda can verenlere “ölü” denmez; sadece 'Ne mutlu ona, cennet gülü oldu, melekler o hoş kokulu ruhu Rabbine sundu’ denir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. 
Onlar diridir, fakat siz onların durumunu anlamazsınız.” 99 


49 Ahmed, Müsned, 1/310; Ebü Ya'lâ, Müsned, nr. 2517; Heysemi, 
ez-Zevâid, 1/65; eş-Şami, Sübülü”l-Hüda, 3/81. 
50 Bakara 2/154. 


ALLAH UYUR MU? 
aeS 


yn Abdülvahid bin Zeyd (k.s) anlatıyor: 

Bir grup insanla yolculuk yapıyorduk. Şiddetli bir rüzgâra kapıldık. Rüzgârın etkisiyle farklı bir yol takip etmek zorunda kaldık. Sonunda bir yarımadaya vardık. Yarımadada önündeki puta tapan bir adama rastladık. Ona, 


“Ey adam, sen neye tapıyorsun?” diye sorduk. O da önündeki puta işaret etti. Kendisine, 


“Senin ilahın bu elle yapılmış eşya mıdır? Bizim içimizde bunu yapacak çok kimse var. Bundan ilah olmaz, ona ibadet edilmez” dedik. Adam bize, 


“Sizler kime ibadet ediyorsunuz?” diye sordu. Biz de, 


“Semada arşı (saltanatı) olan, yerdeki her şeyi elinde tutan, dirilerde ve ölülerde hükmü geçen, bütün noksan hallerden ve kusurlardan uzak bulunan, hiçbir varlığa benzemeyen yüce Allah'a ibadet ediyoruz?” dedik. Adam, 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“Size bunu kim öğretti?” diye sordu. Biz de, 


“O yüce Allah bize şerefli bir kulunu (Hz. Muhammed'i s.a.v) peygamber olarak gönderdi, bize bunları o öğretti” dedik. Adam, 


“Allah o peygambere ne yaptı, o şimdi nerede?” diye sordu. Biz de, 


“Peygamberimiz bize Allah”ın davetini tebliğ ettikten sonra Allah ruhunu kabzetti, onu kendi yanına aldı” dedik. 
Adam, 


“O peygamber size kendisinin peygamber olduğuna alamet olacak bir şey bıraktı mı?” diye sordu. Biz de, 


“Evet yüce Allah”ın kitabını bıraktı” dedik. Adam, 


“O yüce sultanın kitabını bana gösterin, ulu meliklerin kitabında güzel şeyler bulunmalı” dedi. Biz de kendisine Kur”an-ı Kerim”i getirip gösterdik. Adam, 


“Ben bunu okumasını bilmem” dedi. Biz kendisine bir süre okuduk. Adam süre bitene kadar ağladı. Sonra, 


“Bu kelamın sahibine isyan edilmemeli” dedi ve müslüman oldu. Hem de hoş bir müslüman. 


Kendisine İslâm'ın temel şartlarını ve Kur'ân'dan bir süre öğrettik. Gece olunca yatsı namazını kıldık ve uyumak için uzandık. Adam bize, 


“Ey cemaat, sizin bana tarif ettiğiniz ilah uyur mu?” 
diye sordu, biz de, 


“Hayır uyumaz; O çok yücedir, hayat sahibidir, bütün varlıkları ayakta tutan O'dur; O'nu bir uyku ve uyuklama hâli almaz” dedik. Bunu işiten adam, 


“Sizler ne kötü kulsunuz; yüce Mevla'nız uyumuyor, siz ise yatıp uyuyorsunuz!” dedi. Biz adamın bu sözüne 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hayret ettik. Sözü çok hoşumuza gitti. Ayrılma vaktimiz gelince adam, “Beni de yanınızda götürün” dedi. Biz de kendisini yanımıza aldık. Abadan'a gelince, arkadaşlarıma, 


“Bu şahıs yeni müslüman oldu, ihtiyacı vardır, kendisine biraz para toplayıp verelim” dedim. Kabul ettiler. Bir miktar gümüş toplayıp kendisine verdik. Adam, 


“Bu nedir?” diye sordu. Biz de, 


“Bir miktar gümüştür, ihtiyaçların için harcarsın” dedik. Adam, bunu garipseyerek, 


“Lâ ilâhe illallah, bu nasıl iştir. Siz kendinizin gitmediği yola beni sevk ediyorsunuz. Ben bir zamanlar adada yaşıyordum; Allah'ı bırakmış puta tapıyordum. O'nu tanımadığım halde beni aç bırakıp zayi etmedi, rızkımı verdi. Şimdi kendisini tanıdım ve O'na ibadet etmekteyim. Hiç beni aç bırakıp zayi eder mi?” dedi ve verdiğimiz parayı almadı. 


Aradan üç gün geçince, adamın ölüm döşeğinde olduğunu söylediler. Hemen yanına gittim. Kendisine, 


“Bir ihtiyacın var mı?” diye sordum. Bana, 


“Sizi adaya benim yanına gönderen yüce Allah bütün ihtiyaçlarımı giderdi” dedi. Yanında otururken beni bir uyku hali kapladı. Orada gözüm daldı. Rüyamda bir yeşil bahçe gördüm. İçinde bir kubbe vardı. Kubbenin içinde bir taht bulunuyordu. Tahtın üzerinde çok güzel bir huri oturuyordu. Huri bana, 'Allah'ın adıyla söylüyorum, onu bana acele gönderin, kendisini çok özledim” diyordu. 


Gözümü açtığımda adam dünyayı terk etmişti. Allah ona rahmet etsin. Hemen kendisini yıkadık, kefenledik ve namazını kılıp toprağa verdik. O gece yine rüya gördüm. 
Rüyamda, bahçeyi, bahçe içindeki kubbeyi, tahtı ve üzerindeki o huriyi gördüm. Yanında da bu adam vardı. Adam şu ayeti okuyordu: 


“O cennetliklerin yanına her kapıdan melekler girerek onlara, “Sabretmenize karşılık selam size. Ahiret hayatı ne güzel” derler.” ” 


Ben bu adamın imanına ve haline çok hayret ettim. 
Allah kendisinden razı olsun.”?? 


KISSADAN DERSLER 


idayet nuru, yüce Allah”ın elindedir, onu dilediği 
25. kalbine kor. O nur hangi kalbe konursa, kalbin gözü açılır, hakkı görür. Hidayet anı gelen insana hak söz fayda verir, kalbi hakka yumuşar, aklı hemen ikna olur. Hidayet nasip olmayacak kimseye ölüler dirilip Allah”a çağırsa fayda vermez, aksine inkârı artar. 


Hiçbir kafir veya kötü insana, rahmet kapısının kapandığını düşünmemelidir. Herkesin sonu önemlidir. 
Ömrünün yetmiş senesini inkâr üzere yaşarken son günü veya haftasında imana gelip cennete giren kullar vardır. Allah korusun, mümin iken, ömrünü inkârla kapatan insanlar da mevcuttur. 


Sonumuzun ne olacağını ancak yüce Allah bilir. 
O”ndan sürekli hayırlı bir hayat ve ölüm anında iman selameti istemeliyiz. 


Rızık, her canlıya yüce Allah”ın bir hediyesidir. Dünyada rızık için iman ve itaat şartı yoktur. Yüce Allah 


51 Ra'd 13/24. 
52 Yâfii, Ravdü'r-Riyâhin, s. 85. (Dımeşk 1998). 
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kendisini inkar eden kullarını da bir ömür boyu rızıklandırır. Ancak ebedi cennet nimetleri için iman ve salih amel şarttır. 


Yüce Allah uyumaz, uyuklamaz. İnsanlara ait bu tür şeyler O'nda bulunmaz. Yerleri, gökleri ve içindeki bütün varlıkları ayakta tutan, rızıklandıran, öldüren, dirilten, sevk ve idare eden O'dur. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan zattır. O, hayat sahibidir, bütün varlıkların hayatı O'nun elindedir. O'na asla bir uyku ve uyuklama hali gelmez. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur.” 5° 


Bakara 2/255. 


ÖLÜRKEN DİLİ TUTULDU 
SÖ» 


em bin Malik (r.a) anlatıyor: 


Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) zamanında, Alkame adında bir genç vardı. Hep taat üzere olup, kış ve yaz oruç tutar, geceleri sabaha kadar ibadet ederdi. 


Alkame bir gün fenalık geçirdi, hastalandı, dili tutuldu. Durumunu Resülullah'a (s.a.v) haber verdiler. Resül-i Ekrem (s.a.v) Hz. Ali ile Ammar bin Yasir”i onun yanına gönderdi. Onlar, Alkame'ye Kelime-i şehadeti söyletmek için çalıştılarsa da dili dönmedi. Hz. Ali, Bilal-i Habeşi'yi Resülullah'a gönderip, durumu bildirdi. Resülullah (s.a.v), 


“Alkame'nin anası babası var mı?” diye sordu. Orada bulunan Ashab-ı Kiram, 


“Yaşlı bir annesi var” dediler. Hz. Peygamber (s.a.v), 


“Annesini buraya getirin” buyurdu. Hemen annesini çağırdılar. Resül-i Ekrem (s.a.v) ona, 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“Alkame'ye ne oldu, anlat! Seninle geçinmesi nasıldır?” buyurdu. Annesi şöyle anlattı: 


“Ya Resülellah! Alkame çok iyidir. İbadet ehlidir; hep ibadet ve taat üzeredir. Ama ben ondan razı değilim. Çün kü o, hanımının rızasını benim rızamdan önde tutmaktadır.” 


Resülullah Efendimiz (s.a.v); 


“Dilinin tutulması bu yüzdendir. Ona hakkını helal et dili açılsın” buyurdu. Annesi; 


“Ey Allah'ın Resülü! O benim hakkımı çok çiğnedi; hakkımı helal etmem” dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v); 


“Ey Bilal! Ashabı çağır; etraftan odun toplasınlar, ateş yaksınlar, Alkame'yi yakacağız; çünkü annesi ondan razı değildir” buyurdu. Annesi; 


“Ya Resülallah! Oğlumu, gözümün önünde mi yakacaksınız? Kalbim buna nasıl dayanır?” deyince, Resül-i Ekrem (s.a.v): 


“Cehennem ateşi, dünya ateşinden çok daha kızgın ve yakıcıdır. Sen ondan razı olmadıkça, onun hiçbir itaati makbul değildir” buyurdu. Annesi feryat ederek, 


“Ya Resülellah! Ben ondan razı oldum. Hakkımı helal ettim” dedi ve eve gitti. Eve gittiğinde Alkame”nin sesini duydu. Kelime-i şahadet söylüyordu. Dili açılmıştı. Aynı gün vefat etti. Resülullah Efendimiz (s.a.v), cenaze namazını kıldırdı ve defin işinde bulundu. Sonra şöyle buyurdu: 


“Ey Ashabım, ey Muhacir ve Ensar! Hanımını annesinden üstün tutana, Allan Teâlâ ve melekler lânet ederler. 
Onun farz ve nafile ibadetleri kabul edilmez.” “4 


54 bk. Razi, Mefâtihü'l-Gayb, 1/328; Bursevi, Rühü”l-Beyan, 3/246, 4/ 314. 
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55 


üce Allah'a ait haktan sonra anne baba hakkı gelir. 

Her mümin, sadece yaptığı ibadetlerle güzel kul olamaz; aynı zamanda güzel ahlak sahibi olmamız da isteniyor. 


Güzel ahlak, Cenab-ı Hakk'ın ve bütün halkın haklarını güzelce korumaktan ibarettir. Bir mümin, bilerek hiçbir insanın hatta hayvanın hakkını çiğneyemez, bunu hafife alamaz. Özellikle koca, hanımının hatırı ve talepleri için anne babasını inmal etmemeli ve kesinlikle onları haksız yere incitip âh çektirmemelidir. Anne babanın talepleri haksız ve haram olursa kendilerine itaat edilmez. Allah korusun, haksız yere incitilmiş gönüllerin çektiği âhlar ateş olur, hem dünyayı hem ahireti yakar. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Biz insana, “Bana şükredin, anne-babanıza da şükredin” diye vasiyet ve emrettik. Dönüş banadır.” 55 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Allah Teâlâ'nın rızası, anne ve babanın rızasındadır. 
Allah Teâlâ'nın gazabı, anne ve babanın gazabındadir 


Lokman 31/14. 


56 Buhari, Edebü'l-Müfred, nr. 2; Tirmizi, Birr, 3. 


BİN CANINI VERSEN 
RABBİME İSYAN ETMEM 


ölə 


də bin Ebi Vakkas (r.a) anlatıyor: 


“Müslüman olmadan evvel anneme karşı çok iyi davranırdım. Müslüman olup Hz. Peygamber'e (s.a.v) tâbi olunca, annem buna razı olmadı. Bana, 


“Ey Sad, sende gördüğüm bu yeni dine girme işi nedir? Sen ya bu dini terk edip eski dinine (putperestliğe) dönersin, ya da ben hiçbir şey yiyip içmem, ölene kadar aç dururum. Ben bu halde ölünce insanlar seni "ey annesinin katili? diye ayıplarlar” dedi. Ben kendisine, 


“Anneciğim, böyle yapma, ben hiçbir şey için dinimi terk etmem!” dedim. Bir gün yemeden durdu; zorlanmaya başladı. Bir gün daha aç bekledi. Bu defa daha şiddetli zorlandı. Onun bu halini görünce kendisine, 


“Ey anne, şunu iyi bil; vallahi senin bin tane canın olsa, her bir canın dâ açlıktan tek tek çıksa ben bu dinimi asla terk etmem; ister ye ister yeme!” dedim. Benim cid di olduğumu görünce, derhal açlık boykotunu terk edip yemeye başladı.” 


Bir rivayette annesi, oğlunu Kur'ân'da geçen bir ayeti hatırlatarak kınamış ve, 


57 Süyüti, ed-Dürrü”l-Mensür, 6/521-522; İbn Kesir, Tefsir, 6/2745. 
Burada, isim-Sad bin Mâlik olarak geçmektedir. 
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“Senin inancına göre Allah anne babaya iyi davranmayı emrediyor. Ben de senin annenim; sana bu dediğimi yapmanı emrediyorum!” demiştir.9* 
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man ve ibadet yüce Yaratıcının hakkıdır. Buna kim- 
.. mani olma hakkı yoktur. Farz bir işi yaparken anne babadan izin almaya gerek yoktur. Anne babanın çocuk üzerindeki hakkı, kendilerinden değil, Cenab-ı Hakk”tan geliyor. Onları varlık sebebimiz yapan ve kendilerine iyi davranmayı emreden yüce Allah'tır. 


Anne baba haram işlerin yapılmasını isterse kendilerine itaat edilmez. Din işinde itaat edilmeyen anne babaya kötü söz söylenmez, hakaret edilmez. Onlarla dünya işlerinde iyi geçinmelidir. Güç nispetinde hizmetlerini görmeli, ihtiyaçlarına yardımcı olmalıdır. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Biz insana şunu da tavsiye ettik: Eğer anne baban seni, hakkında bir bilgin olmayan bir şeyi bize ortak koşmaya (hak yolun dışında bir şeye) zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünya işlerinde iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Dönüşünüz ancak banadır.” “9 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Yüce Yaratıcıya isyanı emreden hiç kimseye itaat edilmez.” “9 


58 Ebü Ya'lâ, Müsned, nr. 782. 

59 Lokman 31/15. 

60 bk. Buhâri, Ahkâm, 4: Müslim, İmare, 38; Ebü Davud, Cihad, 86; Tirmizi, Cihad, 29, Ahmed, Müsned, 3/213; Hâkim, Müstedrek, 3/123. 


SENİ BÖYLE TANIMAMIŞTIM 
... 


ahya b. Eksem (rah) vefatından sonra rüyada görüldü. Kendisine, “yüce Allah sana nasıl muamele etti?” diye soruldu. Şunları anlattı: 


“Allah beni huzuruna aldı, bana, “Ey kötü ahlaklı ihtiyarl Sen şunu, şunu yaptın” dedi. Bunun üzerine beni öyle müthiş bir korku sardı ki, şiddetini ancak Allah bilir. Ben, 


“Ya Rabbi, bana senin hakkında böyle bahsedilmedi” dedim. Allah Teâlâ, 


“Benim hakkımda nasıl bahsedildi?” diye sordu. Ben, 


“Bize kadar gelen bir kudsi hadiste senin şöyle buyurduğun nakledildi: 


“Kulum benim hakkımda nasıl düşünürse ben kendisine ona göre muamele ederim. Artık hakkımda istediğini düşünsün.” ©! 


61 Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Tövbe, 1. 
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Bize bu hadisi Abdürrezzak, Mamer'den, o da Züh- r”den o da Enes b. Malik'den, o da Peygamberin Hz. 
Muhammed'den (s.a.v), o da yüce Zatınızdan nakletti. Ben bu habere göre senin bana azap etmeyeceğini düşünmüştüm” dedim. Bunun üzerine Allah Teâlâ: 


“Size benden bu hadisi nakleden Peygamberim doğru söyledi. Ondan alıp nakleden Enes doğru söyledi, Zühri doğru söyledi, Mamer doğru söyledi, Abdürrezzak doğru söyledi, sen de doğru söyledin. Seni affettim” buyurdu. Son ra bana güzel elbiseler giydirildi, önüme hizmetçiler kondu, onlarla birlikte cennete doğru yürüdüm. Bu hali görünce, 


“Allah'ım, bu ne büyük saadet, ne güzel sevinç!” dedim.52 
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üce Allah'ın kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. 

Bütün insanlar hiç isyan etmeden takva üzere amel etseler, sürekli zikir halinde olsalar, bunun yüce Allah'ın zatına bir faydası yoktur, bunca ibadet O'nun şanına bir şeref katmaz. 


Bütün insanlar Firavun gibi isyana dalsalar, her türlü kötü işleri yapsalar, bunun da yüce Mevlâ'ya zerre kadar zararı yoktur; bunca şeytanlık O'nun şanından bir şey eksiltmez. 


O halde kul kendine acımalı, sevgiyle Rabbine yönelmeli, O'nun sonsuz rahmetinden hiç ümidini kesmemelidir. Yüce Allah hakkında güzel şeyler düşünme- 


62 Ebü Talib el-Mekki, Kütu'l-Kulüb: Kalplerin Azığı, 2/348. 
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lidir. O”nun rahmetinin gazabını öne geçtiğini bilip, günahlara tövbe ederek hepsini rahmet denizinde yıkamalıdır. Tövbe edilince affedilmeyen hiçbir günah yoktur. 


İbadeti cennet nimeti veya cehennem korkusu için değil, Allah rızası ve cemalini seyir aşkıyla yapmalıdır. 


Herkes Allah ile hukukunu gönlünde başlatır, gönlünde bitirir. Kul Rabbine karşı samimiyeti ölçüsünde değerlidir. Kula kulluk düşer, yüce Mevla da dilediği gibi hükmeder. O çok affedicidir, affetmeyi sever. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Resülüm de ki: Ey günahlara dalarak kendilerine zulmeden ve haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hiç şüphesiz Allah bütün günahları affeder. O çok affeden ve çok acıyandır.” "5 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Sizden biri ancak yüce Allah hakkında güzel zan içinde (O”nun rahmetinin sonsuz ve affının bol olduğuna itikat ederek) ölsün.” ““ 


63 Zümer 39/53. 
64 Müslim, Cennet, 81; Ebü Davud, Cenâiz, 11; İbn Mace, Zühd, 14. 


EĞER O'NU TANISAYDIN! 
> ei 


( A bidlerden biri anlatıyor: 


Bir hac mevsiminde Mina”dan Arafat”a doğru gidiyordum. Yolda bir kadın ile karşılaştım. Üzerinde kıldan yapıl- 
“mış bir elbise, başında yünden bir örtü, elinde bir tesbih ve asa vardı. Yüzünde de taat ve ibadet nuru parlıyordu. 
Allah Allah diye zikrederek hızlıca yürüyordu. Ben içimden, 


“Bu kadın, kendisini ibadet ehli göstermek isteyen birine benziyor” diye düşündüm. Ben öyle düşünürken, kadın bana doğru baktı ve, 


“Allah gizlediğiniz ve açıktan yaptığınız her şeyi bilir!” 
ayetini okudu Ben kadının Allah'ın veli kullarından biri olduğunu anladım. Haline hayran oldum. Kendisine, 


“Ey kadın, şu halinizle beni mestettiniz, kalbim sizinle meşgul” dedim. O da bana, 


“Ey zavallı adam, her şeyim sana feda olsun, fakat arkanda benden daha güzel biri var!” dedi. Ben de 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dönüp arkaya baktığımda hiç kimseyi göremedim. O zaman kadın bana yüksek sesle şunları söyledi: 


“Ey boş dava sahibi ve sevgi sözünde yalancı adam! 
Seven sevdiğine böyle mi davranır? 


Sen önce yüce Allah'ın hizmetinde olan kimselere karşı kötü düşüncelere girdin. Eğer sen buraya gerçekten Allah için gelseydin ve O'nu tanımadaki niyetinde sadık olsaydın, O seni kapısında durdurur, sadece kendisi ile meşgul ederdi. 


Biz seni uzaktan görünce kendini ibadete vermiş bir abid zannettik. Biraz yakından görünce bu adam arif her- halde diye düşündük. Sözlerine bakınca bir aşığa benziyor dedik. Fakat öyle çıkmadın. Eğer sen gerçekten abid olsaydın, Allah'tan başkası ile meşgul olmazdın. Eğer arif olsaydın, O'nu bırakıp bana yönelmezdin. Eğer, söylediğin gibi bana âşık olsaydın, dönüp benden başkasına bakmazdın.” 


Kadın bunları söyledi ve hızlıca benden uzaklaştı. 
Giderken şöyle diyordu: 


“Gerçekte Allah ile beraber olan kimse yoktur, O ancak kendi zatı ile beraberdir.” 


Gözden kaybolana kadar böyle söyledi. Allah kendisinden razı olsun.® 


65 Yâfii, Ravdü”r-Riyahin, 519-520. (Dımeşk, 1998) 
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b samimiyet ister. Sevgili sadakat bekler. Gerçek muhabbet Allah için sevenlerindir. 


Arifler Allah”ı tercih etmiş öşıklardır. Bütün şan ve şeref onlarındır. İnsanlar içinde en akıllı ve en mutlu olan onlardır, çünkü sevgileri bitmez. Sevgilileri ise ölmez, vefasızlık yapmaz, terk etmez, yalnız bırakmaz, üzmez. 


Allah dostları her devirde vardır. Kadın, erkek, çocuk ayırımı yoktur. Her kesimin içinde veli bulunur. En emniyetlisi, tanıdık ayırımı yapmadan herkese karşı edepli olmaktır. 


Atalarımız, “Her geçeni Hızır, her geceni Kadir bil” demişlerdir. Veliler özel bir nura ve ilme sahiptir. O nurla kalplerden geçeni bilir, gönüllere tasarruf ederler. Velinin yanında kalbine, âlimin yanında diline sahip olmalıdır. Bütün bunlar, Allah'ın rahmetiyle olan işlerdir. 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“(Kamil müminin ferasetinden sakının; çünkü o, 
Allah'ın nuruyla bakar.” 89 


66 Tirmizi, Tefsir süre (16), 6, (nr. 3137); Taberâni, el-Kebir, nr. 7496; 


ZERRE ZAYİ OLMAZ it» 


ir gün Hz. Âişe validemiz'e (r. ah) bir dilenci geldi; 

bir şeyler istedi. Annemiz üzerini yokladı, elbisesinin cebinde sadece bir adet kuru üzüm tanesi buldu. Onu dilenciye uzattı; dilenci verilenin bir üzüm tanesi olduğunu fark edince, almaktan çekinir gibi davrandı. Kendine göre, annemizin bu kadar küçük bir şeyi sadaka vermesini hoş bulmadı. Etrafındakiler de durumu biraz yadırgadılar. Aişe validemiz (r.ah), elindeki üzüm tanesini uzatıp, 


“Al onu; eğer kabul edilirse onun içinde, yüce Allah'ın ahirette amel terazisine koyacağı nice zerreler var” dedi.57 
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El g aslı ve tadı ihlastır. Allah için yapılan işe küçük denmez. Mümin, her fırsatta elinden gelen 


hayrı yapmalıdır. Zerre kadar hayır Allah katında zayi edilmez. 


67 Süyüti, ed-Dürrü”l-Mensür, 8/597; Sühreverdi, Gerçek Tasavvuf: 
Avarifü'l-Meârif, s. 515. 
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Cömertlik malla değil gönülle olur. Fakirler de cömert olabilir. Bazen bir altın bin altını geçer. Bir altını veren fakirdir, malının yarısını vermiştir. Bin altını veren ise zengindir, verdiği miktar malının belki de yüzde biridir. Bu durumda bir altın veren fakir, bin altın veren zenginden daha cömerttir. 


Allah katında işe değil, niyete bakılır. Hiç malı olmayan bir kimse, “Keşke malım olsaydı da şu şu hayırları yapsaydım” diye samimi olarak niyet etse ve hayrın hasretini çekse, onu yapmış gibi sevap alır. 


Allah Teala buyurur ki: 


“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa (ahirette) onu görür.”©8 ' 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Sizden birisi kapısı ve penceresi olmayan her tarafi kapalı bir taş oyuğun içinde bir amel yapsa, Allah onun amelini insanların önüne çıkarır. Bu amel ne olursa olsun.” “? 


68 Zilzal 90/7-8. 
69 Ahmed, Müsned, 3/28, Heysemi, ez-Zevâid, 10/225. 


YETER Kİ İSTEMESİNİ BİL 
> İĞ 


lara Enes b. Malik (r.a) anlatır: 

Hz. Peygamber'in (s.a.v) ashabı içinde Ebü Ma'lek fr.a.) 
diye birisi vardı. Bu zat, Şam ile Medine arasında tüccarlık yapardı. Kendisi, Allah Teâlâ'ya tevekkül ederek bir kafileye katılmaz, yalnız gidip gelirdi. Bir defasında Şam'dan Medine'ye doğru gelirken önüne at üzerinde bir hırsız çıkarak, 


“Dur, dur!” diye bağırdı. Tüccar durdu ve hırsıza, “İşte malım, al senin olsun; beni bırak” dedi. Hırsız, “Ben malı istemiyorum, seni öldürmek istiyorum” 


dedi. Tüccar, 


“Beni öldürüp de eline ne geçecek? İşte malım, senin işine bu yarar, al da beni bırak!” dedi. Hırsız aynı sözleri tekrar etti, onu öldüreceğini söyledi. Tüccar, 


“Öyleyse bana biraz müsaade et de bir abdest alıp namaz kılayım, yüce Rabbime dua edeyim” dedi. Hırsız, 


“İstediğini yap” dedi. 
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Ebü Ma'lek (r.a.), abdest aldı, sonra namaz kıldı; namazdan sonra ellerini açtı ve şöyle dua etti: 

“Ya Vedüd... Yâ Vedüd... 

Yâ zel-Arşi”l-Mecid 

Ya Mübdüü yâ Müld 

Ya Fe'âlün lima yürid 

Es-elüke bi nüri vechikellezi melee erkâne arşik 

Ve es-elüke bi kudretikelleti kaderte bihâ alâ halkık, 

Ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey'in 

Lâ ilâhe illâ ente 

Ya Müğis, eğisni. 

Manası: 


Ey yüce dost, ey yüce arşın sahibi! 

Ey yoktan var eden, var ettiğini yok eden Rabbim! 
Ey her istediğini yapan Allah'ım! 

Arşının her yanını dolduran Zatının nuru hürmetine, Bütün mahlükata hükmettiğin kudretinin azametine, Her şeyi kuşatan rahmetinin bereketine, 

Senden istiyorum. 

Senden başka ilah yoktur. 


Ey çaresizlerin yardımına yetişen Allah'ım, bana yardım et.” 


Bu duayı üç kez tekrarladı. 


Duasını bitir bitirmez boz renkli, yeşil elbiseli bir atlı belirdi. Elinde nurdan bir mızrak vardı. Hırsız atlıyı görünce, tüccarı bırakıp atlıya doğru yöneldi. Hırsız kendisine yaklaşınca atlı ona hücum edip mızrağı öyle bir vurdu ki, hırsız atından yuvarlandı. Sonra tüccara gelerek, 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“Kalk onu öldür” dedi. Tüccar, 


“Sen kimsin? Ben bu zamana kadar hiç kimseyi öldürmedim. Onu öldürmek hoşuma gitmez” dedi. O zaman atlı gidip hırsızı öldürdü, sonra tüccarın yanına geldi ve ona şöyle dedi: 


“Ben üçüncü kat gökte bulunan bir meleğim. Sen ilk dua ettiğin zaman göğün kapılarının gıcırdayıp ses verdiğini işittik ve, “Yeni bir olay oluyor!” dedik. Sen ikinci kez dua yapınca göğün kapıları açıldı, cehennem ateşi gibi kıvılcımlar çıktı. Sonra üçüncü kez dua edince, gökten Cebrail gelerek, 


“Şu darda kalmış kula kim yardım eder?” dedi. Ben yüce Allah'tan o hırsızı öldürme işini bana vermesini istedim, izin verildi ve sana yardıma geldim. 


Ey Allah'ın kulu! Şunu bil ki; kim başına gelen her tür lü sıkıntı ve musibette senin yaptığın dua ile dua yaparsa, Allah Teâlâ onun sıkıntısını giderir, kendisine yardım eder!” 


Bu tüccar sağ-sâlim Medine'ye döndü, Hz. Peygamber'in (s.a.v) yanına geldi, başından geçenleri ve yaptığı duayı kendisine anlattı. Hz. Peygamber (s.a.v) ona, 


“Allah Teâlâ sana kendisiyle dua edilince kabul ettiği, bir şey istenirse verdiği güzel isimlerini öğretmiş” 7” buyurdu. 


70 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 505-506. Ayrıca bk. İbn Ebi'd-Dünyâ, 
Kitabu Mücâbe'd-Da've, nr. 23; İbn Hacer, el-İsabe, 7/313-314 (Beyrut, 1995); Kandehlevi, Hayâtu's-Sahâbe, 5/180. (Bu rivayetlerde Hz. Peygamber'in (s.a.v) sözü yerine Hz. Enes'in (r.a) biraz farklı sözleri mevcut.) 
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ua müminin silahıdır. Dua, ibadetin özüdür. Samimiyetle yapılan bir dua hedefine isabet eder. Özellikle kul darda kalınca, duaya sarılmalı, usanmadan devam etmelidir. Duada kula istediği şey verilmese de, muhakkak bir başka karşılık verilir. Kul istemeli, fakat istediğim niçin verilmedi diye hayal kırıklığına ve ümitsizliğe düşmemeli. Bazen istediği şeyin verilmeyişi kul için daha hayırlıdır. Bunu bir zaman sonra anlar. 


Yüce Allah'ın bütün güzel isimleriyle dua edilir. Hangi türlü derde düşülmüşse ona uygun bir ism-i şerifi zikrederek dua etmek daha faydalıdır. 


Mesela, Bir günahkar, “Yâ Gaffar, yâ Rahim: Ey çok affedici ve kullarına çok acıyan Rabbim, beni affet” diye dua eder. 


Bir zâlimin karşısında aciz kalan mazlum, “Yâ Kahhar, yâ Aziz: Ey herkesi hükmü altında tutan ve kudretiyle kahreden, her şeye hükmü geçen ve gücü yeten Rabbim, beni şu zâlimden kurtar” diye dua eder. Diğer haller için de böyledir. 


Duada en önemli şey, samimiyettir. Bir de kimden ne istediğini bilmek. Kulun dua ederken kalbi uyanık, gön lü yanık olması isteniyor. 


Duada Kur'ân ve sünnette öğretilen güzel duaların ve sözlerin seçilmesi onun kabulü için güzel bir vesiledir. 
Duada hayırlı vesilelerin faydası vardır. Bizim için bir başka ağzın mesela salih bir müminin dua etmesi, duanın kabulü için en güzel vesilelerden biridir. 
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Vesile, dilekçemizi Allah'a işittirmek için değil, kabul ettirmek için lâzımdır. Yoksa Allah kulun kalbinden geçeni bilir, gönlünün iniltilerini işitir. 

Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Allan Teâlâ, yeryüzünde duâ eden hiçbir müslümanın isteğini boş çevirmez, muhakkak bir karşılık verir. 
Ya kulun istediği şeyi verir, ya onun yerine kendisinden bir kötülüğü defeder, ya da isteğinin karşılığını 
ahirete saklar.” 71 


2 
S 


71 Tirmizi, nr. 3568, Hâkim, Müstedrek, 1/497. 


ÖNCE O SEVER 
“2O 05 


Sİ dl İbrahim b. Mühelleb es-Sâih (k.s) anlatır: Bir defasında Kâbe'yi tavaf ederken bir cariye (savaş esiri olarak alınmış bir kadın) gördüm. Kâbe'nin örtüsüne 


yapışmış, 


“Yüce Rabbim, senin beni sevmenin hatırına, kalbimin güzel halini bana geri ver!” diyordu. Ben, 


“Ey cariye, O'nun seni sevdiğini nereden biliyorsun?” 
diye sordum. Cariye şöyle dedi: 


“O (c.c) ezelde verdiği hükümle, İslâm askerlerini benim yaşadığım memlekete sevk etti. Bulunduğum yere gelene kadar onlara nice para ve mal harcattı. Onların eliyle beni şirk beldesinden çıkardı ve müslüman memlekete getirtip tevhid dinine girmeyi nasip etti. Ben O'nu hiç tanımazken bana kendisini tanıttı ve sevgisini tattırdı. Ey İbrahim, bütün bunlar O'nun özel yardımı ve beni sevdiği- nin alameti değil midir?” dedi. Ben cariyeye, 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“Peki senin O'nu sevmen nasıldır?” diye sordum; cariye, 

“Bu çok büyük bir haldir; her şeyden tatlıdır” dedi ve sevgiyi anlatan bir şiir söyleyerek çekip gitti.” 


KISSADAN DERSLER in ve can! İki büyük ihsan! İkisi de O'nun! Neye sahip ki insan? 


İnsanlığımıza şükredelim. Mümin olduğumuza sevinelim. Boynumuzu büküp sevinç gözyaşı dökelim. 
Allah diyelim, Allah. Rahmetini isteyelim; O'na gidelim. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Resülüm de ki: Ey bütün mülkün gerçek sahibi Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Bütün hayırlar senin elindedir. Sen her şeye gücü yetensin.” "* 


72 Yâfii, Ravdü'r-Riyâhin, s. 139. 
73 Âl-iİmrân 3/26. 


ÇÜRÜMÜŞ KEMİKLER 
NASIL DİRİLECEK? 


... 


z. Resülullah (s.a.v) Mekkelilere ölümü ve tek- 

CH rar dirilmeyi haber verince, kâfirlerden Übey b. 

Halef gidip kabristandan çürümüş bir kemik buldu, kemiği 

elinde ufalayarak Allah Resülü'nün (s.a.v) yanına geldi. 
Kendisinin ilk yaratılış halini unutup alaylı bir tavırla, 


“Ya Muhammed! Şu çürümüş kemiklere mi can verilecek? Sen Allah'ın bu kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun?” diye sordu. Efendimiz (s.a.v), 


“Evet, Allah seni öldürüp yeniden diriltecek ve cehenneme sokacaktır””” cevabını verdi. Yüce Rabbimiz şu ayetini indirerek Resülü'nü tasdik buyurdu: 


“Resülüm o kâfire de ki: O kemikleri ilk defa yaratan diriltecek. O yaratacağı her şeyi en iyi bilendir. 
Yeşil ağaçtan sizin için kırmızı ateşi çıkaran O'dur. 
Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmaya güç sahibi değil midir? Elbette güç sahibidir. O her 
şeyi hakkıyla bilen ve dilediğini yaratandır.” 75 


74 İbn Kesir, Tefsir, 6/593 (Riyad 1997). 
75 Yâsin 36/79-81. 
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cH olmayan kemiği yaratan yüce Allah, çürümüş, dağılmış, toz olmuş kemikleri yeniden yaratmaya 


elbette güç sahibidir. Bu âlemi yaratan Mevlâ, o âlemi de yaratır. 


Yüce Allah bu âlemin, göklerin, yerlerin ve içindekilerin yaratılmasında kimseden yardım istemedi ki, o âlemde istesin. Bu âlemi yaratmak O'na güç gelmedi ki ahireti yaratmak güç gelsin. O'nun için zerre ile küre aynıdır. O'nun her şeye gücü yeter, hükmü geçer. 


Eğer bu alem ebedi olsaydı, yüce Mevlâ habibi Hz. 
Muhammed'i (s.a.v) bu alemde tutardı. Bütün peygamberler ve âşıklar o aleme göçtüler. Orası toplanma yeridir. Dostlar da düşmanlar da orada ilahi huzurda toplanacaktır. 


Bu dünya kimseye daimi yar ve diyar olmadı. Gelen göç tü, kimse konup kalmadı. Gönül gözü açık olanlar onun faniliğini anladı, süsüne aldanmadı. Âşıklar Allah dedi, ölmeyen sevgiliyi tercih etti, ebedi saadeti kazandı. 


O NE GÜZEL BİR DOST! 
SÖ» 


əə veli Zünnün-ı Mısri (k.s) anlatıyor: 

“Bana bir büyük zattan bahsettiler. Onun meşhur ve güzel hallerini anlattılar. Ben de kendisini gidip ziyaret etmeye karar verdim. Yanına vardım, fakat görüşme imkânı bulamadım. Kırk gün kapısında bekledim. Kırk gün sonra görüşme imkânım oldu. Beni görünce, benden kaçmaya başladı. Peşine düştüm, yanına yaklaştım ve ona, 


“Kendisine ibadet ettiğin yüce Allah için dur, biraz beni dinle. Ne olur bana söyle, sen yüce Allah'ı nasıl tanıdın, O sana kendisini nasıl tanıttı?” diye sordum. O zat bana dönerek şunları söyledi: 


“Ben O'nu çok güzel bir dost olarak gördüm. 


Ben kendisine yaklaşınca, O da bana yaklaştı, beni kendine yaklaştırdı. 


Ben O'ndan uzaklaşınca, bana, “kaçma gel” diye seslendi, beni kendisine çağırdı. 
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Ben kullukta gevşeyince, beni taatına teşvik etti ve bana ikramlarda bulundu. 


Ben O'na itaat edince bana ihsanlarını artırdı ve bolca karşılık verdi. 


Ben O'na karşı bir kusur işleyince, beni hemen terk etmedi, sabretti, bana müsamaha ile davrandı, mühlet ver di. İlk kusurumda azap etmedi. 


Sen hiç böyle bir dost gördün mü? Git, beni meşgul etme!” dedi ve yanımdan ayrılıp yoluna devam etti. 


Giderken de âşıkların, Rabbi ile halini anlatan beyitler söylüyordu. Beytin birisi şu manada idi: 


“Ya Rabbi, sen benim tek dayanağım olan Allah'sın. 
Ben seni perdesiz olarak ne zaman göreceğim acaba?” 
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üce Allah'ı bulan her şeyi bulmuş olur; O'nu tanıyan bütün zahmetlerden kurtulur. O'ndan daha güzel bir dost olur mu? 


Yüce Allah'ın hiçbir kulun ibadetine haceti yoktur. Hiç bir kulun isyanı da O'na zarar vermez. Eğer yüce Allah ilk isyanında kuluna azap etseydi, yeryüzünde canlı kimse kalmazdı. Hal böyle iken O, günaha dalan her kuluna bile nimet ve mühlet vermekte, tövbesini beklemekte, tövbe edeni kendisine dost yapıp sevmektedir. 


Mülk O'nun, hüküm O'nun, kul O'nun. Rahmet O'nun, nimet O'nun, cennet O'nun. O'nun tövbe ve rahmet kapısı gece gündüz açıktır. Ölüm kapısından 


76 Ebü Nuaym, Hilyetü”l-Evliya, 9/361. 
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önce kim tövbe kapısından girerse, rahmeti bulur, affa ulaşır, yüzü güler. 


Hadis-i kudside Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Kulum (salih ameli ile) bana bir karış yaklaşırsa ben ona (rahmetimle) bir zira (dirsekie parmak ucu arası mesafe) yaklaşırım. Kulum bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek 
gelirse ben ona koşarak gelirim.” 77 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, bir günah işlediğinde hemen istiğfar ve tövbe eden, böylece affedilip temizlenen kimseler getirirdi.”/8 


77 Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Zikir, 21; Tirmizi, Deavât, 131; İbn 
Mace, Edeb, 58. 
78 Müslim, Tövbe, 9, 11; Tirmizi, Cennet, 2; Ahmed, Müsned, 1/289. 


ALLAH KULUNU NASIL ZİKREDER? 
... 


Zs Mevlânâ (k.s) anlatıyor: 


Adamın biri, geceleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona, 


“Böyle devamlı Allah'ı zikretmen ne zamana kadar sürecek. Sen gece gündüz Allah diyorsun, peki bir kere olsun Allah da sana buyur kulum dedi mi? Zikrinin karşılığını aldın mı? Madem sana bir karşılık verilmiyor, sen bu kötü halinle ve kara yüzünle ne zamana kadar Allah diyeceksin?” diye vesvese verdi. 


Bu vesvese adama tesir etti. Kalbi karıştı. Onu gerçek zannetti. Demek ben Allah'ı zikretmeye layık bir kul değilim ki bana karşılık verilmiyor, diyerek zikri bıraktı ve uyudu. 
Gece rüyasında Hızır aleyhisselamı gördü. Hz. Hızır ona, 


“Allah'ı zikretmeyi niçin terk ettin; zikirden niçin pişmanlık duydun?” diye sordu. Adam, 


102 ə ATEŞİN YAKMADIĞI ÂŞIK 


“Ben sürekli Allah Allah diye zikrettim; fakat bir gün olsun Allah'tan “buyur kulum’ diye bir karşılık duymadım. 
Ben bu işe lâyık olmadığımdan ve Allah'ın kapısından kovulmaktan korkuyorum” dedi. 


O zaman Hz. Hızır (a.s) adamı şöyle uyardı: 


“Senin Allah Allah demen, O'nun buyur kulum demesidir. O seni zikretmese sen O'nu hiç zikredemezdin. 


Senin O'na kavuşma arzusu ile amel edip çırpınman, O'nun tarafından sana verilmiş bir cezbedir. O seni sevmese kendi yolunda koşturmazdı. 


Senin Allah”tan korkun ve O”na duyduğun aşk, O”nun sana lütfudur. 


Senin her ya Rabbi diye inleyişinde O da sana yönelir, seni dinler ve karşılık verir. 


Allah bir kulun kalbini bağlarsa, o kul Allah”ı zikredemez. Allah yolunu açmazsa, kul dua edemez. 


Sen başına gelen bir dert içinde Allah diyorsan, O sana kendisini zikrettirmek için bu derdi vermiştir. Gaye seni kendisi ile meşgul etmektir. Korkma, Allah de. Zikre ve duaya devam et. Hiçbir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. 
Zerre kadar bir amel dahi zayi olmaz. Allah Firavun”a mal verdi, dert vermedi. O da hiç inleyip zikretmedi. 


Allah”ı zikrettiren dert, O”nu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır.”79 


79 bk. Şefik Can, Mesnevi Tercümesi, 3/25-26. 
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alp ya dertle ya da muhabbetle Allah der, Allah'a 

| Kul bilmese de böyledir. O'nu severek 

zikredenler, şükretmiş olur, mükafat alırlar. Yüce 

Allah'ı zikredenin müköfatı, Allah katında zikredilmek ve sevilmektir. 


İnsan diliyle istemese, istemesini bilmese de haliyle aczini ortaya kor, Rabbine olan ihtiyacını ilan eder, O'ndan ister. Çünkü kâinattaki bütün sebepler O'nun kudretiyle ortaya konmuş, rahmetiyle hizmete sunulmuştur. Sebeplere takılan, onu yüce Yaratıcıya perde yapan kimse yanılıyor. 


Herkes aslında bütün nimetleri Rahman olan Allah'tan alıyor. 


Bunun farkında olan mümin her nimetin başında, içinde ve sonunda O'nun sonsuz rahmetini görür, kudretini müşahede eder, Allah der, sevgiyle zikreder, edeple ibadet eder. 


Kâfir ise bu idrake ahirette ulaşır, mülkün sahibini mahşerin dehşetinde tanır, hemen iman eder, Allah der, zikre sarılır; fakat o gün amel günü değil, hesap zamanıdır. 

Allah evveldir, her hayır O'dan başlar. 

Allah âhirdir; bütün işler O'na çıkar. 

Allah zahirdir; her şey O'nun varlığını ispatlar. 

Allah bâtındır; her gönül içinde O'nu arar. 

Allah Teâlâ buyurur ki: 
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“Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bana nankörlük etmeyin.” 89 


Kudsi hadiste Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Kulum beni zikrettiğinde, ben onunla beraberim. 
Kulum beni gizlice içinden zikrederse, ben de onu özel olarak zatımla zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu daha hayırlı bir topluluk 
içinde (meleklerimin arasında) zikrederim.” 5 


80 Bakara2/152. 
81 Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Zikir, 21; Tirmizi, Deavât, 131; İbn 
Mace, Edeb, 58. 


CANDAN KIYMETLİ DOST 
SÖ 


cH: Ömer (r.a), bir gün Allah Resûlü’ne (s.a.v) edep içinde, 


“Ben sizi, nefsim hariç her şeyden çok seviyorum” dedi. Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“Beni nefsinden de daha fazla sevmedikçe, bu iş tamam olmaz” buyurdu. 


Hz. Ömer sustu. Allah Resülü (s.a.v) kendisine yönelip bir kaç defa şefkatle nazar etti; o esnada kalbine nur ve feyiz akıttı. Hz. Ömer gönlünü yokladı, niyetine baktı, aslında Allan Resülü'nü her şeyden çok sevdiğini anladı ve samimi olarak, 


“Sizi nefsimden de çok seviyorum” diye itiraf etti. 
Resül-i Kibriya Efendimiz (s.a.v), 

“İşte şimdi oldu!” buyurdu. 
82 Buhâri, Eyman, 3; Ahmed, Müsned, 5/293. 
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ütün sevgilere ve övgülere layık olan yüce Rabbimizdir. Sevginin kaynağı O'dur. Yüce Allah, yarattığı varlıklar içinde en fazla habibi Hz. Muhammed'i (s.a.v) sevmiş ve övmüştür. Onu ilahi aşkın rehberi, sevenlerin serveri yapıp, insanlığa göndermiştir. 


Bir müminin insanlar içinde en fazla seveceği kim se, Allah'ın sevgilisi, insanlığın son peygamberi Hz. 
Muhammed'dir (s.a.v). 


Her mümin, Resülullah'ı (s.a.v) sevmenin farz olduğunu bilmelidir. 


Bir insanın başka bir kimseyi sevmesinde iki temel sebep vardır: Biri güzellik, diğeri menfaattir. 


Hiç kimse Allah'ın habibi Hz. Muhammed Efendimiz'den (s.a.v) ruh, kalp, beden ve ahlak olarak daha güzel olamaz. Bu yönüyle o, temiz akıl sahiplerinin hemen seveceği bir güzelliğe ve özelliğe sahiptir. 


Menfaate gelince: Hiç kimse, âlemlere rahmet yapılan Resülullah Efendimiz (s.a.v) gibi insanlığa fayda veremez, dünya ve ahiret hayatında ona huzur sebebi olamaz. O (s.a.v), kendisini sevenleri âlemlerin Rabbine dost yapar ve onları almadan ebedi saadet yurdu cennete girmez. Bu yönüyle de o (s.a.v), insan olarak herkesten çok sevilmeye layıktır. 


Allah Teâlâ şöyle buyurur: 


“Resülüm de ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallarınız, zarar etmesinden korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız evleriniz sizlere Allah'tan, 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Resülünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.” "5 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Sizden birisi beni aile efradından, malından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe kâmil manada 
iman etmiş olmaz.” 84 


83 Tövbe 9/24. 
84 Buhari, İman, 8; Müslim, İman, 60-70; Nesâi, İman, 19; İbn Mace, 
Sünne, 9. 


ALLAH İÇİN İŞ YAPMAK 
“2309: 


mirü”l-müminin Hz. Ali (r.a) harpte karşılaştığı bir a imana davet etti. Adam kabul etmeyince savaş başladı. Hz. Ali kafiri yere yıktı, kılıcını boğazına dayadı, son bir kez daha adamı imana davet etti. Kafir, hırs ile Hz. Ali'nin yüzüne tükürdü. Hz. Ali hemen kılıcı boğazından çekti, adamı öldürmekten vazgeçti. Kâfir hayret içinde kendisini, niçin öldürmediğini sorunca, Hz. Ali, 


“Seni önce Allah rızası için öldürecektim, şimdi yüzüme tükürünce hislerim kabardı, hırs oluştu, nefsim araya girdi; yaptığım işin Allah rızası için olmayacağından korktum, onun için terk ettim” dedi. 


Bunları işiten adam, bu güzel davranışın ancak bir hak dinde bulunacağını anladı Hz. Ali'nin önünde müslüman olup İslâm dinine girdi. 


Hz. Ömer-i Faruk (r.a), halkın içinde dengesiz işler yapan bir kimsenin karnına kamçısıyla vurdu. Adam, Hz. 
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Ömer'i tanımıyordu; ona kızdı ve kötü sözler söyledi. O da vurmaktan vazgeçti. Yanındakiler, 


“Adam size karşı ağzını bozdu, ona niçin vurmadınız? 
dediklerinde, Hz. Ömer (r.a), 


“Bu zamana kadar ona hatasını düzeltsin diye Allah rızası için vurdum, şimdi bana kötü sözler söyleyince nefsim araya girdi, bu durumda kendisini döversem, nefsim için dövmüş olurum”dedi. 
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mö iman seviyesi musibet anında, edep seviyesi 


de kavga zamanında belli olur. 


Allah rızasına âşık bir mümin, hak peşinde olduğunu acı tatlı her işinde göstermelidir. Özellikle nefsin ortaya çıkıp kendini savunma anlarında, buna daha çok dikkat etmelidir. 


Nefis, her ibadette kendine bir pay çıkarmak ister. 
Nefis ve şeytan ibadete gösteriş katıp, Allah için yapılması gereken bir işte kulu gizli şirke düşürebilir. 


Özellikle insanların gözü önünde hizmet eden, ıslah ve davetle uğraşan kimselerde ilim, ihlas ve güzel ahlak bulunmalıdır. İnsanda ilim olmayınca iyi ile kötüyü ayıramaz. İhlaslı ve güzel ahlaklı olmazsa, kendisini incitene karşı kin besler, nefsi için kızar, had di aşar, ihlası bozulur, zulüm yapar. Bu durumdaki insan Allah Teâlâ'yı unutur. Allah Teâlâ'yı unutunca da yaptıkları hak için değil, nefsi için olur. Hayrı şerre dönüşür. 


İhlas gidince, amelin sevabı da gider, amel vebal olur. 
Kalbin niyeti bozulunca dinin safiyeti bozulur. Yüce 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Allah”ın bizden istediği asıl şey, her halde samimiyet ve ihlastır. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Onlara ancak, tevhid inancı üzere dini ihlasla yaşayarak Allah'a kulluk yapmaları emredildi.” "5 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Kim Allah için sever, Allah için kızar, Allah için verir ve Allah için menederse, o kimse imanın kemaline 
ermiş olur.” 86 


85 Beyyine 98/5. 
86 Ebü Davud, Sünnet, 15; Tirmizi, Kıyâme, 60; Ahmed, Müsned, 
3/438. 


RIZIK AKLA DEĞİL 
ALLAH'A BAĞLIDIR 


... 


amanın birinde bir kral, dönemin bilginlerinden birini yanına çağırarak ona, 


“Şu ölemde akıllı ve zeki kimselerin çoğunu fakir ve yoksul, aklı kıt ve ahmakların çoğunu da varlıklı görüyorum. Bunun sebebi nedir?” diye sordu. 


Bilge zat, krala şu cevabı verdi: 


“Allah Teâlâ bu durumu kendi varlığına bir delil yapmıştır. Eğer her akıllı ve zeki insan zengin, her aklı zayıf da yoksul olsaydı, insanlar şöyle düşünebilirlerdi: Akıllı kendi rızkını buluyor, akılsız ise yoksul kalıyor. İnsanlar, bunun aksi olduğunu gördüklerinde, rızkın akla bağlı olmadığını, onu dilediği kimseye dilediği kadar verenin yalnız yüce Allah olduğunu anlar.”87 


Adamın biri, velilerden Şibli'ye (k.s) gelip, geçim derdinden şikayet ederek, 
87 Ebü Talib el-Mekki, Kütu”l-Kulüb, 2/11. 
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“Efendiml Geçimini üstlendiğim evladım çoktur. Onların ihtiyaçlarını göremiyorum. Ne olur bana bir çare gösterin” dedi. Bunu üzerine Şibli (k.s) 


“Hemen evine git, kimin rızkını sana bağlı görürsen kapı dışarı at. Kimin rızkını Cenab-ı Hakk'a bağlı görürsen, o da evde kalsın” dedi.8 
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nsanların eceli gibi, rızıkları da Allah tarafından 0104: Rızkı kula ulaştıracak meleğe vazife verilmiştir. Belirlenen rızkını yemeden kimse ölmez. 
Hırs rızkı artırmaz, acizlik de azaltmaz. Malı çok olanın rızkı çoktur denmez. Rızık, ele geçen değil, mide- ye girendir. Yüce Allah”ın kefil olduğu rızık budur. 


Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: 


“Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ettik. Kimini derece bakımından diğerlerine üstün yaptık. Böyle yaptık ki, bir kıs mı diğerini istihdam etsin, böylece kaynaşsınlar. 
Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.” *9 


88 Kuşeyri, Risale, 166; Şarani, Tabakat, 1/104. 
89 Zuhruf 43/32. 


HERKES SEVDİĞİYLE 
BERABER OLUR 


... 


77: Kiram”dan Sevban (r.a), bir gün mahzun ve boynu bükük bir vaziyette Allah Resülü”nün (s.a.v) huzuruna girdi. Resül-i Kibriya Efendimiz (s.a.v), 


“Neyin var senin?” diye sordu. Sevban, 


“Ey Allah”ın Resülül Ben sizi nefsimden, çocuklarımdan, ailemden ve malımdan daha çok seviyorum. Evimde otururken sizi hatırlıyorum. Duramıyorum, hasretinizden ölecek gibi oluyorum. Derhal koşup sizi görmeye geliyorum” dedi ve ağladı. Resülullah Efendimiz (s.a.v) niçin ağladığını sordu, Sevban (r.a) şöyle dertlendi: 


“Sizin ve benim vefat edeceğimizi düşündüm. Siz ahirette peygamberler ile yüksek makamlarda bulunursunuz, ben cennete girsem bile, aşağı makamlarda bulunurum, sizi göremem, bunun için ağlıyorum” dedi. Efendimiz (s.a.v) süküt buyurdu. Biraz sonra, Cebrail (a.s) şu ayeti indirdi: 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“Kim Allah'a ve Resülü'ne itaat ederse işte onlar ahirette Allah”ın kendilerine özel ihsanlarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaktır. Onlar ne güzel arkadaştır. Bu Allah”tan bir ihsandır. Her şeyi bilici olarak Allah kafidir.”99 


Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) ona, 


“Müjde sana, sevin” buyurdu." 
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evgi iki türlüdür. Biri, insan fıtratının tabii meyli, 

e de irade ve tercihi ile olur. İradeye dayanan 

sevgi amel hükmündedir. Sonucu ya rahmet ya da azaptır. 


İnsan, fıtratının uyduğu, kalbinin ısındığı, ruhunun kaynaştığı kimseleri sever. Bu sevgi, insana kalbini, niyetini ve fıtratını gösteren bir aynadır. 


İyileri seven kimse temiz fıtratlı, güzel kalpli, iyi niyetlidir. Kafir, zalim ve fasıkları seven ise onların safında ve yolundadır. Bu sevgi ölene kadar devam ederse, sevenleri ahirette birleştirir. İyiler cennette, kötüler azap içinde birbiriyle buluşur. 


Süfilerden birisi şöyle anlatır: 


90 Nisa 4/70. 
91 Said b. Mansür, Sünen, nr. 661, Süyüti, ed-Dürrü”l-Mensür, 2/588- 
589, Taberâni, el-Kebir, nr. 12559; Heysemi, ez-Zevâid, 7/7. 
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“Rüyamda Hz. Peygamber'i (s.a.v) gördüm, etrafında bir grup fakir derviş vardı. O sırada gökten iki melek indi, birisinin elinde leğen, diğerinin elinde ise bir ibrik vardı. Melek leğeni Hz. Peygamber'in (s.a.v) önüne koydu, Efendimiz ellerini yıkadı, sonra meleklere emretti, leğeni diğerlerinin önüne getirdiler, hepsi ellerini yıkadı. Sonra leğeni benim önüme koydu. 
Meleklerin birisi diğerine, 


“Bunun eline dökme, çünkü bu onlardan değil!” dedi. 
Ben, 


“Ya Resülellah, sizden rivayet edilen bir hadiste, siz, 


“Kişi sevdikleriyle beraberdir!” buyurmadınız mı?” 
dedim. Efendimiz (s.a.v), 


“Evet, öyle söyledim” buyurdu. O zaman Ben, 


“Ben sizi ve bu fakirleri seviyorum!” dedim; bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v), 


“Onun eline de dök, o da onlardandır!” buyurdu.” 


Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 715 (Semerkand, 2005). 


ONA (s.a.v) HÜRMETİN HEDİYESİ 
“2006 


CIE Musa'nın (a.s) zamanında İsrailoğulları içinde adamın biri iki yüz sene isyan içinde yaşamıştı. 
Öyle ki imandan başka hayırlı bir ameli bilinmiyordu. Bu adam ölünce İsrailoğulları onu ayağından tutup bir çöplüğe attılar. Bunun üzerine yüce Allah Hz. Musa'ya (a.s), “Ey Musa! Git; falanca yere atılan kulumu yıka, kefenle ve bütün İsrailoğulları ile beraber cenaze namazını kıl!” diye vahyetti. 
Hz. Musa verilen emri yerine getirdi. İsrailoğulları bu duruma hayret edip Hz. Musa'ya bu toplumda ondan daha günahkâr birisinin bulunmadığını haber verdiler. Hz. Musa da, 


“Ben de öyle biliyorum, ancak Allah bana böyle yapmamı emretti” dedi. İsrailoğulları, 


“Bunun durumunu Rabbine sor da öğrenelim” dediler. 
Hz. Musa (a.s) Rabbine, “Ey Rabbim ne dediklerini biliyorsun, bu kulun durumunu bize bildir” diye dua etti. Yüce Allah Hz. Musa'ya (a.s) şöyle vahyetti: 


“Onlar doğru söyledi. O, tam iki yüz sene bana isyan etti. Ancak günlerden bir gün Tevrat'ı açıp orada yazılı olan Habibim Muhammed'in ismine baktı; onu öptü ve hürmetle başına koydu. Ben buna karşılık onun iki yüz senelik günahlarını affettim.”9* 


93 Ebü Talib, Kalplerin Azığı: Kütü”l-Kulüb, 3/355; Ebü Nuaym, Hilyetü”l-Evliyâ, 4/45, Nebhani, Hüccetullahi ale”l-Alemin, 1/229. 


KISSALARIN DİLİYLE İMAN e 117 


KISSADAN DERSLER 


esülullah Efendimiz (s.a.v), ruhu ve nuru ile ilk Poo Hz. Âdem'in (a.s) bedenine henüz ruhu verilmeden önce, Resülullah Efendimiz (s.a.v) meleküt aleminde Allah'ın habibi ve son peygamberi olarak ilan edilmişti. 


Yüce Allah, Resülullah Efendimiz'i (s.a.v), önceki bütün peygamberlerine tanıtmış ve O'na yetiştikleri takdirde kendisine iman ve yardım sözü almıştı. Peygamberler bu sözleşmeyi ümmetlerine de haber vermişlerdi. Resülullah Efendimiz'in (s.a.v) saadetli ruhu cesed-i pâkiyle buluşup dünyayı şereflendirmeden önce, bütün peygamberler onu tanımış, sevmiş ve kendisine âşık olmuştu. 


O (s.a.v) gelmeden önce iman edenleri vardı. 


Yüce Allah bütün peygamberleri ile yaptığı bu sözleşmeyi Kur'ân-ı Hakim'de şöyle haber verir: 


“Hani Allah peygamberlerden “Size, kitap ve hikmet verdikten sonra onları tasdik eden bir peygamber (son ümmi peygamber) geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz” diye söz almıştı. Allah onlara “Kabul ettiniz ve ahdimi üstlendiniz mi?” diye sordu, onlar da “Evet, kabul ettik” dediler.” 9“ 


Hz. Peygamber (s.a.v) buyurur ki: “Şayet Musa ve İsa (aleyhimesselâm) benim zamanıma ulaşsalardı, bana 
uymaktan başkası onlara helâl olmazdı.” 95 


94 Âl-i İmran 3/81. 

95 bk. Ahmed, Müsned, 3/338; Darimi, Mukaddime, 39; Ebü Ya'lâ, 
Müsned, nr. 2132 (Beyrut 1998); Heysemi, ez-Zevâid, 1/173-174. 
Bu rivayetlerde İsa lafzı yoktur. Her iki peygamberin isminin zikredildiği bir hadis için bk. İbn Kesir, Tefsir, 2/68 (Riyad 1997). 


ONA (s.a.v) 
HURMETSIZLIĞIN CEZASI 


... 


A Şeyh Muhammed Sadaka'nın (rah)** 
oğlu Şeyh Abdülaziz (rah), bizzat yaşadığı şu olayı anlatmıştır: 


“Ben Suriye'de talebe idim. O bölgenin zenginlerinden birisi, âlemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz için mevlit okutuyordu. Mevlide biz de katıldık. Mevlitte Hz. 
Resülullah”ın (s.a.v) doğum anını anlatan bölüm okunurken cemaat ayağa kalktı. “O sırada mevlitte bulunan bir hoca, ayağa kalkmadı. Hoca, mevlit sırasında ayağa kalkmanın dinde bir yeri ve delili olmadığını zannederek ayağa kalkmamıştı. Kimse ona karışmadı. Mevlit bitti. Dağıldık. 


Ben okudum, medreseden mezun oldum. O bölgenin bir köyünde imamlık görevi aldım. Aradan on beş sene geçmişti. Yine bölgenin zenginlerinden birisi Hz. Resülullah'ın (s.a.v) doğumunu kutlamak için mevlit okutuyordu. 
Beni de çağırdılar, gittim. Mevlit okunmaya başlayınca cemaatin içinden birisi hemen ayağa kalktı, edebe geçti, 


96 Muhammed Sadaka (k.s), Nakşibendi büyüklerinden bir zattır. Sultan İl. Abdülhamid devrinde yaşamıştır. 
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ellerini bağladı, boynunu büküp okunan mevlidi öylece dinlemeye başladı. Ben, kimmiş bu adam diye dikkatle bakınca, kendisini tanıdım. Bu adam, onbeş sene önceki mevlitte ayağa kalkmayan hoca idi. Hayret ettim. sabırsızlıkla mevlidin bitmesini bekledim. Mevlitten sonra, hocanın yanına vardım. Kendimi tanıttım, o ilk karşılaştığımız mevlidi hatırlattım. Sonra edeple, 


“Hocam, o gün öyle yaptınız, bu gün de böyle yaptınız. Lütfen bunun sebebini açıklar mısınız?” diye sordum. 
Hoca, anlatayım dedi ve şunları anlattı: 


“Ben, Hz. Resülullah'ın (s.a.v) doğum anını anlatan bölümü dinlerken ayağa kalmadığım o mevlitten sonra eve döndüm. O gece bir rüya gördüm. Bir grup insanla bir odada oturuyorduk. Birden herkes ayağa kalktı. Hz. 
Resülullah'ın (s.a.v) geldiğini söylediler. Ben de kalkmaya davrandım, Hz. Resülullah (s.a.v), bana, 


“Sen öyle kal!” dedi. O anda rüyadan uyandım, kendimi oturur vaziyette buldum, yerimden kalkamıyordum. Felç olmuştum. Yedi yıl felçli hâlim devam etti. Kendi ihtiyaçlarımı göremez oldum. Her hizmetimi hanımım yapıyordu. 
Namazlarımı yatakta, oturduğum yerde kılıyordum. Bir gün hanımım beni yıkadı, gusül abdesti aldırdı. Oturduğum yer de iki rekat hacet namazı kıldım. Ellerimi açıp yüce Allah'a yalvardım. Hz. Resülullah'a (s.a.v) yöneldim, beni affedip şefaat etmesi için ağladım, sızladım. Saatlerce böyle devam ettim. Artık dua edecek ve ağlayacak takatim kalmamıştı. Bu yorgunluk içinde olduğum yerde uyuyakaldım. 


Uykumda yine bir rüya gördüm. Rüyamda bir odada bulunuyordum. Etrafımda bir grup insan vardı. Herkes birden ayağa kalktı. Baktım ki Hz. Resülullah (s.a.v) odayı 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teşrif etti. Alemlere rahmet Efendimiz (s.a.v) bana doğru baktı ve tebessüm ederek, 


“Ayağa kalkabilirsin” buyurdu. Birden rüyadan uyandım. Baktım ki ayaktayım. İyi olmuştum. Ben de, “Bundan sonra ne zaman Hz. Resülullah”ın (s.a.v) mevlidi okunursa, başından sonuna kadar ayakta dinleyeceğim diye Allah”a söz verdim, yemin ettim. Onun için böyle yaptım.” 


Bu olayı dinleyen ve mevlit sırasında ayağa kalkmanın dindeki delilini soran yirmi kadar alim, 


“Bu delil bize yeter” demişlerdir. 
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Allah”ın habibi Hz. Muhammed Efendimiz”e aittir (s.a.v). Onu sevmek farzdır. O'na şeref ve makamına 


Ye Allah'tan sonra sevgi ve hürmette ilk sıra 


yakışır şekilde hürmet etmek her müminin temel görevidir. Bir mecliste ism-i şerifi anılınca en azından bir defa salatü selam okumak, bazı âlimlere göre vaciptir. 


Allah Resülünü (s.a.v) anmak için mevlit okumak ve okutmak bidat değildir. Allah rızası için edep ölçüleri 


içinde icra edilirse, hayırlı bir ameldir, hayırlara vesiledir. 
Büyük veli Muhyiddin b. Arabi (k.s) der ki: 


“Kâinattaki her şeyde Allah'ın tecellisi vardır. Onları yüceltmek, Allah Teâlâ'yı bilmekten ileri gelir. Sen baktığın her şeye, o şeyin bizzat kendisini yüceltmek için değil de, onu yaratan Allah'ın yüceliğini anlamak 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ve ilan etmek için bakarsan; o şey de yüce olur, sen de yüce olursun. Edeb budur.” 


Allah Teâlâ, buyurur ki: 


“Kim Allah'ın şeâirini (varlığının delillerini ve dininin alametlerini) yüceltirse bu, kalblerin takvasındandır.” © 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Büyüğümüzü yüceltmeyen, küçüğümüze merhamet göstermeyen, âlimimizin kıymet ve edebini bilmeyen 
bizden değildir.” 99 


AZ 


97 Mahmud el-Ğurab, Rahmetün Mine”r-Rahman, 3/167. 
98 Hacc 22/ 32. 
99 Tirmizi, Birr, 15; Ahmed, Müsned, 5/ 323; Hâkim, Müstedrek, 1/132. 


PEYGAMBERLERİN (aleyhimüsselam) 
EŞIĞINI OPTUĞU SULTAN 


-.. 


smanlı devrinde yaşamış ârif ve meşhur şair 

Gr Nabi (rah.), 1678 yılında bir kafile ile hac 

yolculuğuna çıkmıştı. Kafilede, devletin ileri gelen paşaları da bulunuyordu. 


Kafile hicaz bölgesine girince Hz. Peygamber'i ziyaret aşkı Nâbi'yi iyice sardı; öyle ki, vücudu bir hoş oldu, uykusu kaçtı, hiç uyumadı. Kafile, gece yarısı Peygamber şehri Medine-i Münevvere'ye yaklaştı. Kafilede bulunan Eyüplü Râmi Mehmed Paşa o esnada kıble tarafına doğru ayaklarını uzatmış uyuyordu. Resul-i Kibriya'nın (s.a.v) beldesine girerken arkadaşlarında gördüğü bu manzara Nâbi'ye hiç de hoş gelmedi. Paşayı uyandıracak bir şekilde şu meşhur beyitleri söylemeye başladı: 


Sakın terk-i edepten, küy-i mahbüb-ı Hudadır bu! 
Nazargah-i ilahidir, Makâm-ı Mustafâdır bu. 


Mürâât-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergâha, Metâf-ı kudsiyandır, büsegâh-ı enbiyâdır bu. 
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Açıklaması şöyledir: 


Edebi terketmekten sakın! Zira burası Allahu Teâlâ'nın Habibinin beldesidir. 


Burası, Hakk Teâlâ'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir; Muhammed Mustafa'nın makamıdır. 


Ey Nâbi, bu dergaha edebin şartlarına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma. 


Burası, büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü, peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü bir yerdir. 


Bu beyitleri işiten paşa, gözünü açtı, hemen kendine geldi, ikazın sebebini anladı, ayaklarını topladı, doğruldu. 
Nâbi'ye dönerek, 


“Ne zaman yazdın bunları? Senden başka duyan oldu mu onları?” diye sordu. Yusuf Nâbi, 


“Bunları daha önce herhangi bir yerde söylemiş değilim. Şimdi, sizi bu halde görünce elimde olmadan yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka bilen yok! 
dedi. Paşa, 


“Öyleyse bu aramızda kalsın” diye ikaz etti. Nâbi sus tu, yola devam ettiler. 


Kafile, sabah ezanına yakın Hz. Resülullah'ın mescidine yaklaştı. Bir de baktılar ki, mescidin minarelerinden müezzinler, ezandan önce, Nâbi'nin “Sakın terk-i edepden...” beytiyle başlayan nâtını okuyorlar. Nâbi ve paşa hayret ettiler. Mescide girdiler, namazı kıldıktan sonra, hemen baş müezzinin yanına koştular. Nâbi, heyecanla, 


“Allah adına, peygamber aşkına söyleyin; siz ezandan önce okuduğunuz o beyitleri kimden, nereden ve 


124 e ATEŞİN YAKMADIĞI AŞIK 


nasıl öğrendiniz?” diye sordu. Müezzin önce cevap vermek istemedi, Nâbi ısrar ve rica etti. Bunun üzerine müezzin, 

“Resül-i Kibriya (s.a.v) Efendimiz, bu gece bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirerek, 


“Ümmetimden Nabi isimli birisi beni ziyarete geliyor. 
Bana olan aşkı her şeyin üzerindedir. Kalkın, ezandan önce, onun benim için yazdığı beyitleri okuyarak kendisini karşılayın, mescidime girişini kutlayınl” buyurdu. Biz de Efendimizin emirlerini yerine getirdik, dedi. Nabi, hepten şaşırdı ve heyecanlandı, dayanamadı ağladı. Göz yaşları içinde müezzine tekrar, 


“O iki cihanın efendisi, gerçekten Nabi mi dedi, o benim ümmetimdendir mi, buyurdu?” diye sordu. Müezzin, 

“Evet, Nabi dedi, o benim ümmetimdendir buyurdu” deyince, Nâbi bu iltifata daha fazla dayanamadı, sevincinden düşüp bayıldı. Bir zaman sonra ayıldığında paşayı ve müezzini yanında ağlarken buldu. 


KISSADAN DERSLER 


ə a: demişler: 


Edep bir taç imiş nur-i Hudadan, 
Giy ol tacı emin ol her beladan. 


“vir 


KARARMIŞ YÜZÜ 
AĞARTAN NURLU EL 


sə 


T Abdülvâhid b. Zeyd (rah) anlatıyor: 

Hac farizasını ifa etmek üzere yola çıktım. Bu yolculukta bana bir adam arkadaşlık etti. Bu adam, otururken, kalkarken, yürürken hâsılı her işinde Resülullah'a (s.a.v) salâtü selâm getiriyordu. Bunun sebebini sorduğumda şöyle anlattı: 


“Mekke'ye ilk gidişimde yanımda babam da vardı. 
Hac vazifesini bitirip geri dönmüştük. Yolda konaklardan birine uğradık. Orada uyumuştum. Uykumda bana biri geldi ve, 


“Kalk, baban öldü; Allah (c.c) onun yüzünü simsiyah etti” dedi. Korku içinde uyandım, hemen babamın üzerindeki örtüyü kaldırdım, bir de ne göreyim; babam ölmüş ve yüzü simsiyah olmuştu. İçimi bir korku ve ürperti kapladı. 
Böyle üzüntü ve keder içinde beklemekte iken uyuyakalmışım. Rüyamda ellerinde demir sopalarla dört siyah 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adam babamın başucuna dikilmişlerdi. Tam o esnada güzel yüzlü, üzerinde iki yeşil elbise bulunan bir adam çıkageldi ve onlara, 


“Onun yanından uzaklaşın” dedi. Babamın yüzünü eliyle sıvazladıktan sonra yanıma geldi ve, 


“Kalk, Allah (c.c) babanın yüzünü bembeyaz etti” dedi. 
Ben, 


“Anam babam sana feda olsun, sen kimsin?” dedim. O, 


“Ben Muhammed'im' dedi (s.a.v). Uykudan uyandım. 
Hemen gidip babamın üzerindeki örtüyü açtım, yüzü bembeyaz olmuştu. İşte o günden sonra sürekli Resülullah”a (s.a.v) salavat getiriyorum.”©9 


KISSADAN DERSLER 


A 
5 rahmet yapılan Resülullah Efendimiz 


(s.a.v), ümmetine dünya ve ahirette fayda vermektedir. O, herkese kendi nefsinden, anne babasından ve bütün insanlardan daha hayırlı, daha şefkatli ve daha faydalıdır. O (s.a.v), kıyamete kadar gelecek bütün ümmetini tanır, sever, kendisini sevene elini uzatır, vefa gösterir. 


Resülullah (s.a.v), ümmeti için öyle şefkatli ve merhametlidir ki, ümmetinden cehennemde kalan en son kimseyi almadan cennete girmez. O”nun bu gayret ve merhametini gören cehennemin bekçisi Malik, hayret ederek, 


100 Gazâli, İhya, 5/263; Âhiret Hayatı, s. 206 (Semerkand, 2006). 
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“Ey Muhammed, ümmetinden cehennemde Rabbinin gazap ve azap edeceği hiç kimseyi bırakmadın” der.1% 


Bizi, böyle bir dostuna ümmet ve dost yapan yüce Allah'a ne kadar şükretsek azdır. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha 
yakın ve hayırlıdır.” 192 


Resülullah buyurur ki: 


“Benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenleri 
içindir.” 108 


101 Taberâni, el-Kebir, nr. 10771; Heysemi, ez-Zevâid, 10/380. 

102 Ahzab 33/6. 

103 Ebü Davud, Sünnet, 11 (nr. 4739); Tirmizi, Kıyâme, 11; (nr. 2435); 
Ahmed, Müsned, 3/213; Hâkim, Müstedrek, 1/69. 


KADERDEN KADERE KAÇIYORUM si» 


dji Ömer (r.a) hicretin 18. yılında bir grup sahabe ile birlikte Şam'a teftişe gitti. Yolda, Şam yakınlarında “Şerağ” denilen köye vardılar. 


Burada Şam valisi ve Suriye ordusu komutanı Ebü Ubeyde b. Cerrah (r.a) bazı askeri erkan ile Hz Ömer'i karşıladı ve Şam'da ciddi bir veba hastalığının yaygın olduğunu haber verdi. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a), beraberinde bulunan ashab-ı Kiram'ı kıdem sırasına göre istişare için huzuruna çağırdı. Önce ilk hicret eden Mekkeli müslümanları çağırdı. Peşinden Medineli Ensar'ı çağırdı. Son olarak da Fetihten sonra Medine'ye hicret eden Kureyşileri çağırdı. Onlara, Şam'da yaygın bir veba hastalığının bulunduğunu haber verip, oraya gidip gitmeme konusundaki fikirlerini sordu. 


Bazıları, Allah'a tevekkül edip Şam'a gidilmesini söylediler. Bazıları da bu tehlike ile yüz yüze gelmemek için Medine'ye geri dönülmesi görüşünü savundular. Hz. 
Ömer (r.a) onları huzurundan çıkardı, biraz düşündü ve Medine'ye geri dönme kararını verdi. Bunu onlara bildirdi. 
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Halifenin Şam'a gelişini hararetle bekleyen Şam valisi Ebü Ubeyde b. Cerrah (r.a) bu karara üzüldü ve Hz. Ömer'e, 


“Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diye sordu. Hz. 
Ömer (r.a) cevaben, 


“Ey Ebü Ubeyde, keşke bu sözü senden başkası söyleseydi. Evet, biz, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz” dedi ve yaptığı işin doğruluğunu anlatmak üzere Ebü Ubeyde'ye şunu sordu: 


“Bana söyle, senin bir grup deven olsaydı, sen onları bir tarafı otlu, diğer tarafı çorak olan bir derenin hangi tarafında otlatırdın? Eğer sen develerini otlu tarafta güder ve karınlarını doyurursan Allah'ın kaderiyle gütmüş olursun. 
Aynı şekilde onları derenin çorak tarafında güder ve aç bırakırsan, yine Allah'ın takdiriyle gütmüş olursun. İkisi de kaderdir; fakat sonuçları bir değildir.” 


Hz. Ebü Ubeyde (r.a) bu hikmetli cevap karşısında sustu. Hz. Ömer sözünü bitirmek üzere iken, bazı işleri için oradan ayrılmış bulunan Abdurrahman b. Avf (r.a) yanlarına geldi. Meseleyi öğrenince, dedi ki: 


“Benim bu konuda bildiğim bir hadis-i şerif mevcut. 
Ben Allan Resülü'nün (s.a.v) şöyle buyurduğunu işittim: 


“Bir yerde veba hastalığının bulunduğunu işittiğinizde oraya gitmeyin. Bulunduğunuz yerde veba görülünce de oradan kaçarak başka yere çıkmayın.” 


Bu hadisi işiten Hz. Ömer (r.a) kendisinin istişare sonucunda aldığı kararın Resülullah Efendimiz'in (s.a.v) hükmüne aynen uymasından dolayı Allah Teâlâ'ya hamd ve sena etti. Gerek hadisin hükmü ve gerekse aldığı karar gereğince Medine-i Münevvere'ye geri döndü. 9“ 

104 Buhâri, Tıbb, 30; Müslim, Selam, 98. 
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ady yüce Allah'ın ilim ve kudretinin bir tecellisidir. 
Kader, olacak her şeyin ilahi ilimde bilinmesi ve belirlenmesidir. l 
Biz, kaderi bilmekle değil, yüce Allah'ın, olan ve olacak her şeyi bildiğine iman etmekle yükümlüyüz. Bir de başımıza gelen tecellilere razı olmak, imanın gereğidir. Kul yüce Allah'a hesap soramaz, O kullarına hesap sorar. O'nun her işi haktır, hikmetlidir. 


Cennet de cehennem de bir kaderdir. Cennete rahmetle, cehenneme adaletle girilir. Yüce Allah, kâfir de olsa hiçbir kuluna zulmetmez. Allah için zulüm diye bir şey düşünülmez. O'nun yaptığı ya adalet ya da rahmettir. 


Bu âlem sebepler âlemidir. Sebepler birer ilahi kanundur. Onlara dikkat etmek ve hayırlı şekilde kullanmak de takvadandır. Bu kanunun tersine gidenler, zarar eder. Bu durumda sorumluluk sebebin değil, kulundur. 


Yüce Allah hükmünü icra edeceği zaman sebeplere bağlı değildir, dilediği işi sebepli veya sebepsiz yapar. 
Dilediği zaman sebepleri iptal eder, maddenin tesirini ortadan kaldırır, meleklerin ve diger varlıkların görevi sona erer. 


Ya'lâ b. Mürre (r.a) anlatıyor: 


Hz. Ali (r.a) gece mescide çıkıp, nafile namaz kılıyordu. Biz de bir grup gençle kendisini korumak için geldik, bir yere oturduk. Namazını bitirince yanımıza gelerek, 


“Burada niçin oturuyorsnuz?” diye sordu. Biz de, “Seni korumak için” dedik. Hz. Ali, 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“Göktekilerden mi koruyacaksınız yoksa yerdekilerden mi?” diye sordu. Biz, 


“Yerdekilerden” dedik. O zaman Hz. Ali şöyle dedi: 


“Gökte (Allah tarafından) hükmü verilmeyen hiçbir şey yerde meydana gelmez. Herkesin yanında onu koruyan iki görevli melek vardır. Kaderde yazılan hüküm gelen kadar onu korurlar. Kaderdeki hüküm geleceği zaman aradan çekilir, insanı kaderi ile başbaşa bırakırlar. Benim üzerimde bu şekilde Allah tarafından hazırlanmış koruyucu sağlam bir kalkan vardır. 
Ancak ecelim gelince, bu koruma kaldırılır. 


Mümin, kendisi için takdir edilen şeyin muhakkak başına geleceğini, takdir edilmeyenin ise gelmeyeceğini kesin olarak bilinceye kadar, imanın tadını tadamaz.” 


Sahabeden bazıları, Hz. Resülullah Efendimiz'e (s.a.v), 


“Ya Resulellah! Biz hasta olunca ilaç alıyoruz, şifa için okunuyoruz, tehlikelere karşı tedbir alıp korunuyoruz, bunlar Allah'ın kaderine mâni olur mu, bize bir fayda verir mi?” diye sordular, Efendimiz (s.a.v), 


“Onlar da Allah'ın kaderindendir”!9S buyurdu. 


105 İbn Asakir, Tarihu Medineti Dımeşk, 42/553 (Dörü”l-Fikr 1996), Ali 
Muttaki, Kenzü'l-Ummâl, nr. 1564; Kandehlevi, Hayatü's-Sahâbe, 3/136-137 (Beyrut 2000). 

106 Tirmizi, Tıb, 21; (nr. 2072); İbn Mâce, Tıb, 1, (nr. 3437; Hâkim, Müstedrek, 4/198; Ahmed, Müsned, 3/421. 


BUNUN NERESİ CENNET? 
İĞ 


üyük İslâm âlimi Hafız İbn Hacer (rah), güzel da içinde, haşmetli bir halde, büyük bir cemaatle birlikte bir pazaryerine uğradı. O böyle pazarda dolaşırken, pejmürde ve eski bir kıyafet içinde, yağlara bulanmış bir vaziyette, sıcak zeytinyağı satan bir yahudi, kendisine doğru yaklaşıp atının yularından tuttu ve, 


“Ey Şeyhü”l-İslâm, siz Peygamberinizin, “Dünya mümin için bir zindan, kâfir içinse bir cennet gibidir”! dediğini söylüyorsunuz. Şu halimize göre, sen nasıl hapistesin ve ben nasıl bir cennetteyim?” diye sordu. İbn Hacer (rah), 


“Ben, bir mümin olarak yüce Allah”ın bana ahirette hazırladığı nimetlerin yanında şu halimle sanki bir hapiste gibiyim. Sen ise eğer iman etmeden ölürsen ahirette senin için hazırlanan azabın yanında bu halinle cennette gibisinl” diye cevap verdi. 


Bu cevap üzerine yahudi müslüman oldu. 15 


107 Müslim, Zühd 1: Tirmizi, Zühd 16, İbn Mace, 3 (nr. 4113), Ahmed 
Müsned, 2/329, Kitabü”z-Zühd, 28. 
108 Münavi, Feyzü”l-Kadir, 6/3280 (Riyad 1998). 
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CD kul için en büyük azap, yüce Rabbinin ona ebediyyen gazap etmesi, kendisine rahmet nazarı ile bakmamasıdır. Ancak bu hakikat ahirette anlaşılacaktır. 


Herkes için şeref, iman ve edeptir. Bütün hayırlar bunlarda toplanmıştır. Dünyada en büyük mahrumiyet, iman nurundan ve edepten mahrum kalmaktır. Nur olmayınca her şeyi ve her yeri inkâr karanlığı kaplar. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün kendilerine şöyle denir: Dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. 
Bu gün alçaltıcı bir azap göreceksiniz. Buna sebep de yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız (kendinize güvenip hakka karşı çıkmanız) ve sürekli kötü işler yapıp durmanızdır.” "5 


AZ 


109 Ahkâf 46/20. 


KÂİNATIN 
YARATILMASINA SEBEP 


ai» 


lah Teâlâ, Hz. Âdem'i yasak ağaçtan yediğinden dolayı cennet'ten dünyaya indirdiği zaman, Hz. Âdem (a.s) kusurunu anladı, affı için ağladı ve şöyle yalvardı: 


“Ya Rabbi! Beni Habibin Muhammed hatırına affeyle.” 
Yüce Rabbimiz: 


“Ey Âdem, sen benim habibim Muhammed'i nereden tanıyorsun?” diye sordu. Hz. Âdem, 


“Ya Rabbi! Sen beni cennet”e yerleştirdiğin zaman cennet'in her yerinde, Arş'ın üzerinde “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resülullah” yazısını gördüm. İsmi senin isminle birlikte zikredilen ve her yere nakşedilen bu zatın senin katında çok kiymetli ve sevgili birisi olduğunu anladım. O sevgili kulunun hatırına beni affetmeni istiyorum” dedi. Yüce Allah: 


“Evet, o benim habibimdir. Senin evlatlarından birisidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Eğer onu yaratmasaydım seni de yaratmazdım. Seni onun hatırına affettim” buyurdu.!!9 


110 Hâkim, Müstedrek, 2/615; Beyhaki, Delâilü'n-Nübüvve, 5/488, 499; 
Taberani, es-Sağır, 2/82-83. 
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üce Allah'tan bir şey isterken peygamberini veya 

bir dostunu vesile etmek haktır, vardır, faydalıdır. 
En güzel vesile Allah'ın habibi Hz. Muhammed Efendimiz'dir (s.a.v). O, dünyada ve ahirette bütün insanların biricik vesilesi ve rahmet sebebidir. 


Halife Cafer el-Mansür ile İmam-ı Mâlik (rah) Mescid-i Nebi'de Ravza-i Mutahhara'nın yanında konuşuyorlardı. Bir ara Halife Cafer, İmam Malik'e, 


“Ey Ebü Abdullah, dua ederken kıbleye mi döneyim, yoksa Hz. Peygamber'in kabr-i şerifine mi döneyim?” 
diye sordu. İmam Malik şu cevabı verdi: 


“Sen nasıl yüzünü ondan çeviriyorsun? Halbuki o, hem senin hem de baban Hz. Adem'in tâ kıyâmete kadar af ve rahmet vesilesidir. Bunun için sen ona yönel, ondan şefaat dile ki o da Allah katında sana şefaat etsin.”!"! 


Bundan sonra İmam Malik (rah) şu ayeti okudu: 


“Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman, sana gelselerdi ve kendileri için Allah'tan af isteselerdi, peygamber de Allah'tan onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah'ı tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli bulurlardı.” "” 


Cafer-i Sadık (k.s) demiştir ki: 


“Allan Teâlâ her şeyden önce Hz. Muhammed'in (s.a.v) nurunu yaratmıştır. Yüce Mevlâ'nın birliğini ilk ikrar eden Hz. Muhammed'in (s.a.v) nuru ve ruhu- 


111 Kadi İyaz, Şifâ, 2/41. 
112 Nisa, 4/64. 
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dur. Allah Teala Kalem'e ilk olarak 'Lâ ilâhe illallah Muhammedü'r-Resülullah” yazdırmıştır.”118 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Resülüm! Biz seni ancak âlemlere bir rahmet 
olarak gönderdik.” 114 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Ben peygamberler içinde yaratılış olarak ilk, gönderiliş olarak sonuncuyum.” 115 


Resülullah Efendimiz'e (s.a.v), “Siz ne zaman peygamber oldunuz?” diye sorulunca, şöyle buyurdu: 


“Adem ruh ile cesed arasında, henüz yaratılmamışken ben peygamberdim.” 116 


113 bk. İbn Acibe, el-Bahrü”l-Medid, 7/38. 

114 Enbiya, 107 

115 İbn Sad, Tabakât, 1/119; Ebü Nuaym, Delailü”n-Nübüvve, 1/6; Süyüti, es-Sağir, nr. 6423; Kad-ı lyaz, eş-Şifa, 35 (Kahire 2004) 

116 Tirmizi, Menakıb, 1; Ahmed, Müsned, 5/379; Hâkim, Müstedrek, 2/609. 


SENİNLE HER MUSİBET 
HAFİF GELİR 


... 


hud harbi bitmiş, müslümanlar yetmiş şehit vermişti. Dinar oğullarından bir kadın savaş alanına koşmuş, sonucun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. 
Savaşta babası, kocası ve iki kardeşi şehit düşmüştü. 
Yolda karşılaştığı insanlar, acı durumu kendisine haber verdiler. Kadın, 


“Allah Resülü ne yapıyor, o nasıldır, ne haldedir?” diye Rahmet Peygamberini soruyordu. Ona, 


“Hamd olsun Allah'a, Resülullah iyidir!” dediler. Kadın, 


“Onu bana gösterin!” dedi, gösterdiler. Kadın o tarafa doğru koştu, Allah Resülünü (s.a.v) görünce, sevindi, dört şehidin acısını içine attı ve, 


“Sen hayatta ve aramızda olduktan sonra, bütün musibetler bana hafif gelir ya Resülallah” diyerek yoluna devam etti.'17 


117 eş-Şami, Sübülü'l-Hüdâ, 4/228. 
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man ve aşk insanı böyle ayakta tutar. İman, âleə sahibine teslim olmaktır. O”nu yakinen tanıyan ve teslim olan, öyle bir dosta yakınlık kazanmıştır ki, artık onun için kaybetmek ve üzülmek diye bir şey düşünülemez. 


İman insanı hakiki insan eder. İman sahibini eşyaya sultan eder. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve O'na âşık olan bir kul, hiçbir şeyden korkmaz, bütün korkuları yener, sıkıntıları aşar, tek başına hedefine ilerler. 


Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v), nurla cilalanmış bir aynadır, herkes onda kendini görür, kalbini ve halini kontrol eder, sevgisini ölçer. Cenab-ı Hak mührü onun eline vermiştir; o neyi tasdik ederse, hak katında o geçerlidir. 


Habibullah Efendimiz (s.a.v), sevilmek için yaratılmış bir benzersiz güldür. Bütün sahabe ve sadıklar o güle aşık olmuşlar, onun uğruna can vermeyi cana minnet bilmişlerdir. Çünkü onu seven, ebedi Sevgili tarafından sevilir. Onun da hediyesi cemalullahı seyirdir. 


SAHİBİ EMANETİNİ ALDI 
GÖS 


z. Enes'in (r.a) annesi Ümmü Süleym (r.ah), Resülullah”a (s.a.v) ölü üzerine ağlayıp ağıt yakmamak üzere biat etmişti."'8 
Ümmü Süleym o sıralarda Ebü Talha ile evliydi. Ebü Umeyr künyesiyle çağırdıkları bir çocukları vardı. Bir ara Ebü Talha bazı işleri için Medin'e dışına gitti. Bu arada çocuk hasta oldu ve vefat etti. 


Annesi Ümmü Süleym çocuğu yıkadı, kefenledi, kokular sürdü ve üzerine bir şey örtüp, 


“Bunun vefat haberini Ebü Talha'ya ancak ben söyleyeceğim” diyerek evin bir odasına koydu. 


Ebü Talha eve geldi. Ümmü Süleym ona karşı süslenip kokulandı. Akşam yemeğini hazırladı. Bir ara Ebü Talha: “Ebü Umeyr ne yapıyor?” diye sordu. Annesi, “Yemeğini yiyip uyudu, istirahat ediyor!” dedi. 
118 Buhari, Ahkam, 49; Kurtübi, el-Câmi', 18/73. 
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Sonra yattılar. Ümmü Süleym, hazırlık yaptı, kocasıyla ilgilendi, cimada bulundular. (Ümmü Süleym bu beraberlikten yeni bir çocuğa hamile kaldı). Bir ara kocasına dönerek, 


“Ey Ebü Talhal Şu komşulara ne dersinl Birisinden emanet bir şey almışlar, sahibi emanetini isteyince yüzlerini ekşitiyor, olur mu böyle?” diye sordu. Ebü Talha, 


“Hayır, olmazl Gönül hoşluğu ile emaneti sahibine vermeliler” dedi. Bunun üzerine Ümmü Süleym (r.ah), 


“Öyleyse sen de oğlun için sabret. Çünkü Allah verdiği emanetini geri aldı” dedi. 


Ebü Talha olanlara şaşırdı. Sabahleyin Resülullah”ın (s.a.v) yanına varıp hanımının gece yaptıklarını ve söylediklerini anlattı. Efendimiz (s.a.v), 


“Allah geçen gecenizi size mübarek kılsın (hanımın doğru yapmış, güzel söylemiş)” buyurdu.''9 
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Ku canı dâhil hiçbir şey kendisinin değildir. 
Hepsi yüce Allah'ın mülküdür, hükmüdür, hediyesidir. 


Mülkün sahibi kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. O'na kimsenin itiraz hakkı yoktur. O'nun her yaptığı güzeldir, yerincedir. 


Kadere teslim olan kederden kurtulur. İlahi hükme razı olandan Allah da razı olur. Sabır ve rıza sahibi dünyayı kaybetse, ahireti kazanır; malını yitirse sevabını bulur. 


119 İbn Sa'd, Tabakatü”1-Kübra, 8/431; İbnü'l Cevzi, Sıfatu's-Safve, 2/ 67. 
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Bir felaket anında Rabbinin hükmüne itiraz eden kimse ise, sıkıntı ve günahtan başka bir şey elde edemediği gibi, kaybı bir iken üç olur. Biri kaybettiği malı veya evladı, diğeri sabır sevabı, bir diğeri de Rabbinden razı olmanın manevi tadı. 

Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Mümin bir kulun çocuğu vefat edince, yüce Allah meleklerine, 


“Kulumun çocuğunu aldınız mı?” diye sorar. Melekler, “Evet” derler. Yüce Allah, 


“Siz onun gönlünün meyvesini (en sevdiği ciğer paresini) aldınız değil mi?” diye sorar. Melekler, 


“Evet ya Rabbi, öyle oldu” derler. Yüce Allah, 


“Çocuğu vefat edince kulum ne dedi?” diye sorar. 
Melekler, 


“Sana hamdetti ve 'Biz Allah içiniz, O'ndan geldik O'na döneceğiz” diye teslimiyet gösterdi” derler. O zaman yüce Allah şöyle buyurur: 


“O kulum için cennette bir ev yapın, ismini de ‘hamd evi” koyun.”!29 


120 Tirmizi, Cenâiz, 36; Ahmed, Müsned, 4/415; İbn Hıbban, Sahih, nr. 
2937. 


KUNDAKTA KONUŞAN ÇOCUKLAR 
SÖ» 


Zs Peygamber (s.a.v) anlatıyor: 

“Beşikte iken yalnız üç kimse konuşmuştur. Bunlar, Meryem oğlu İsa, Cüreyc zamanında bir çocuk ve başka bir çocuk. İsa'nın durumunu biliyorsunuz. 


Cüreyc'e gelince, İsrailoğulları içinde ibadetle meşgul olan birisiydi. Bir annesi vardı. Bir gün Cüreyc namaz kılarken annesi kendisiyle konuşmak istedi ve, 


“Ey Cüreyc!” diye çağırdı. Cüreyc, “Ya Rabbi, namaz kılmam mı daha hayırlı yoksa annemin çağrısına uymam mı daha hayırlı bilemiyorum!” dedi ve namaza devam etti. 
Annesi yine çağırdı, o namaza devam etti. Bu annesinin çok ağrına gitti, ellerini açıp, 


“Allah'ım, ona fahişelerin yüzünü göstermeden canını alma!” diye beddua yaptı. 


İsrailoğulları içinde fahişelik yapan bir kadın vardı. 
Kadın halka, 

“Ben Cüreyc'i fitneye düşüreceğim, benimle zina edene kadar onunla uğraşacağım!” dedi ve ona gitti; ne 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kadar uğraştı ise Cüreyc ona uymadı. Bir çoban vardı, Cüreyc'in ibadethanesinin bir köşesinde gecelerdi. Kadın Cüreyc'i aldatmaya güç yetiremeyince, çobana geldi, onu kendisiyle birlikte olmaya çağırdı, çoban kendisiyle zina etti. Kadın çobandan bir çocuk doğurdu, sonra halkın içi ne gelip, 


“Bu Cüreyc'in çocuğudur!” dedi. Bunun üzerine İsrailoğulları gelip Cüreyc”in ibadethanesini yıktılar, kendisini ayıpladılar. O zaman Cüreyc namaz kıldı, dua etti, sonra çocuğa gelip eli ile dürterek, 


“Ey çocuk, senin baban kim?” diye sordu. Çocuk, 


“Şu çoban!” dedi. Halk ona yaptığına pişman oldu, kendisinden özür dileyerek, “İbadethaneni altından veya gümüşten yapalım!” dediler, Cüreyc buna yanaşmayıp, 


“Onu eskiden olduğu gibi toprak ve ahşaptan yapın!” 
dedi. 


Küçükken konuşan diğer çocuğa gelince, bir kadın kucağında çocuğunu emziriyordu. O sırada yanından güzel yüzlü, hoş endamlı bir genç geçti. Kadın, 


“Allahım, oğlumu şunun gibi yap!” dedi. Annesini emen çocuk, emmeyi bırakıp, 


“Allahım beni onun gibi yapma!” dedi. 


Biraz sonra kadının yanından, halkın hırsızlık yaptığı, zina ettiği ve bunun için cezaya çarptırıldığını söyledikleri bir kadın geçti. Çocuğun annesi, 


“Allah'ım, çocuğumu şunun gibi yapma!” dedi. Çocuk ise, 


“Allah'ım beni onun gibi yap!” dedi. 


Kadın çocuğuna, 
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“Sen ne için böyle söylüyorsun?” dedi. Çocuk şunları söyledi: 


“O genç, zâlim ve gaddar birisi idi. Bu kadın ise, halk onun için “hırsızlık yaptı, zina etti” dese de o bunları yapmadı; o bunlara karşı sadece, “Allah bana yeter!” dedi.”121 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A nsanların bizim hakkımızda ne dediği değil, bizim ne halde olduğumuz önemli. İnsanın haline şahit olarak yüce Allah yeter. Sen içi dışı âbâd ol, gafiller sana vira- ne desinler. Sen, akıllı ol, cahiller sana divane desinler. 


Bir arifin dediği gibi, kabri ziyaret edilen nice kimse vardır ki azap içindedir; fâsıktır diye kabrinde bile selam verilmeyen nice kimse ise, rahmet içindedir. 


Anne baba hizmeti nafile ibadetin önünde gelir. Haksız yere anne babayı incitip beddualarını almamalıdır. 
Anne baba haksız yere kızarsa bir zararı olmaz, fakat Allah için kızar ve beddua ederlerse yaptıkları dualar kabul edilir. 


Haklı olanın hakkını Allah korur, onun haklı olduğunu bir zaman sonra ortaya kor; yüzünü ak eder. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Kim Allah'tan korkarsa Allah ona (içinde bulunduğu sıkıntıdan) bir çıkış yolu yaratır. Ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O ona yeter. Hiç şüphesiz Allah, emrini yerine 
getirendir.” 122 


121 Buhâri, Enbiya, 48; Müslim, Birr, 2; Ahmed, Müsned, 2/307-308 
122 Talak 65/3. 


İYİLİĞİN SONU İYİLİKTİR s.ə 


CH Peygamber (s.a.v) anlatıyor: 


“Sizden öncekiler içinde (İsrailoğullarından) üç kişi yolda yürüyorlarken şiddetli bir yağmura tutuldular. Yakınlarında bulunan bir dağdaki mağaraya sığındılar. Dağdan büyük bir kaya parçası mağaranın ağzına yuvarlandı; çıkış deliğini üzerlerine kapattı. Bu hal karşısında aciz kaldılar, içlerinden biri şu teklifi yaptı: 


“Hayatınızda Allah için yapmış olduğunuz amellerinize bakınız; onların hürmeti bereketine, yüce Allah'a dua ediniz; umulur ki Allah Teâlâ taşı aralar, yolumuzu açar ve bizi bu sıkıntıdan kurtarır.” 


Bunun üzerine içlerinden birisi, şöyle dua etti: 


“Ey Allah'ım! Benim yanımda hayli yaşlanmış anam ve babam vardı. Ben onların hizmeti için elimden geleni yapıyordum. Öyle ki onların sütünü içirmeden çocuklarıma ve aileme bir şey vermezdim. Bir gün bir ağaçla uğraşırken geç kaldım, eve geldiğimde uyku saati olmuştu. 
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Onların içeceği sütü sağıp kendilerine getirdim, baktım uyumuşlardı. Kendilerini uyandırmaktan çekindim. Onlara içirmeden önce çocuklarıma ve aileme içirmeyi de güzel bulmadım. Süt kabı elimde onların uyanmasını bekledim; böylece şafak söküp tan yeri ağarıncaya kadar onlar uyu du, ben bekledim. Fecirle birlikte uyandılar, sütlerini içtiler. 
Ya Rabbi! Eğer bu amelimi senin rızan için yapmışsam, bize bir yol aç da içine düştüğümüz şu sıkıntından kurtulalim!” dedi. Bunun üzerine mağaranın ağzını kapatan kaya biraz aralandı, fakat çıkılacak gibi değildi. 


Diğeri şöyle dua etti: 


Ey Allah'ım! Amcamın bir kızı vardı. İnsanlar içinde en çok sevdiğim o idi. Ondan, bana yaklaşmasını istedim. O buna yanaşmadı. Nihayet, bir kıtlık senesinde sıkıntıya düş tü. İhtiyacı için bana geldi. Kendisine, bana teslim olması şartıyla yüz yirmi dinar altın verdim. O da mecburiyetten kabul etti. Kendisine yaklaşıp temasta bulunacakken bana, 


“Ey Allah'ın kulu! Allah'tan kork; nikâhsız olarak bekâret mührümü bozma!” dedi. O bana insanların en sevgilisi olduğu halde hemen o işten vazgeçtim. Verdiğim altınları kendisine bıraktım. Ya Rabbi! Bunu sırf senin rızan için yapmışsam, içine düştüğümüz şu sıkıntıyı gider, bizi buradan kurtar!” dedi. Kaya biraz daha aralandı fakat yine çıkılacak gibi değildi. 


Üçüncüleri ise şöyle dua etti: 


“Ey Allah'ım! Ben ücretle işçi çalıştırdım, onların ücretini verdim, fakat işçinin birisi ücretini almadan gitti. Ben de ona ait bu ücreti onun namına çalıştırıp durdum. Öyle ki ondan birçok mal elde ettim. Uzun bir müddet sonra o işçim dönüp geldi ve, 
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“Ey Allah”ın kulu, bana ücretimi verl” dedi. Ben de, kendisine, “Şu gördüğün deve, koyun, inek, hayvan sürüleri ve köleler senindir’ dedim. Adam hayret edip, “Ey Allah”ın kulu, benimle alay etme, bunlar nasıl ve niçin benim olsun ki?!” dedi. Ben de, durumu anlatıp, 


“Gerçekten seninle alay etmiyorum, onlar senindir, al götür” dedim. O da hiç bir şey bırakmadan hepsini sürüp götürdü. Ey Allah”ım, eğen ben bunu senin rızan için yapmışsam, şu içine düştüğümüz sıkıntıdan bizi kurtar!” dedi. 
O zaman kaya tamamen açıldı, adamlar mağaradan yürüyerek çıktılar.'? 
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u olay, salih amelleri vesile ederek Allah'tan bir dö istemeye delil ve örnektir. Allah dostlarını sevmek de en faziletli bir salih ameldir. Bir mümin, Allah için sevdiği bir veliyi vesile ederek yüce Allah”tan bir şey istese bu, caizdir, vakidir ve faydalıdır. 


Atalarımız “Kim ne yaparsa kendine yapar” demişlerdir. Hayır yapan hayır bulur, kötülük yapan pişman olur. 


Hz. Ali (r.a) bir defasında yanındakilere, “Ben hiç kimseye bir iyilik ve kötülük yapmadıml” dedi. Yanındakiler şaşırdılar ve, 


“Efendim, bu nasıl olur? Kötülük yapmadığınız doğru, fakat hiç kimseye bir iyilik yapmadınız mı? Bizler sizin çok iyiliğinizi gördük!” dediler. O zaman Hz. Ali (r.a), 


123 Buhâri, Edeb, 5; Müslim, Zikr, 27; Ahmed, Müsned, 2/116. Hadisin 
son kısmı için bkz. Ebü Davud, Büyu”, 27. 
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“Ben her ne yaptımsa kendime yaptım” dedi ve şu ayeti okudu: 


“Kim bir iyi amel yaparsa, bu onun kendi faydasınadır. Kim de bir kötü amel yaparsa, bunun zararı kendi nefsinedir. Sizler sonuçta Rabbinize döndürülürsünüz (O size hak ettiğinizi verir.)”124 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Allah için yapılan iyilikler insanı kötü durumlara düşmekten kurtarır. Gizli olarak verilen sadaka, yüce Allah”ın gazabını söndürür. Akraba hukukunu korumak ve onlarla ilgilenmek insanın ömrünü bereketlendirir.” 125 


124 Casiye 45/15. 
125 Taberâni, el-Kebir, nr. 8014, Heysemi, ez-Zevaid, 3/115. 


SAKIN GÖNÜL KÂBESİNİ YIKMA! 
İĞ 


ısıda yaşamış büyük velilerden Muhammed 

Aİ Hanefi k.s (6. 847/1443) zamanında, Sultan Ferec, sırf keyif için ucunda sivri demiri olmayan okla zaman zaman insanlara ok atardı. Şemseddin 

Hanefi Hazretleri bir gün bu duruma karşı çıktı. Sultan 

bundan rahatsız oldu. Şemseddin Hanefi Hazretlerine sert bir şekilde, 


“Ülke benim mi, yoksa senin mi?” diye çıkıştı. Şemseddin Hanefi, sultana, 


“Memleket ne benim ne senindir, mülk ancak tek ve kahredici olan Allah Tealâ'nındır” dedi. 


Bu konuşmadan sonra Şemseddin Hazretleri gönlü kırgın olarak oradan ayrıldı. Bir süre sonra sultan vereme yakalandı. Neredeyse ölüyordu. Birçok doktora haber salıp tedavisine çağırdı. Fakat hepsi aciz kaldılar. Sonunda Sultan Ferec'in yakınlarından akıllı biri, bu hastalığın Şemseddin Hanefi Hazretleri'nin gönlünü kırmanın bir cezası olabileceğini hatırlattı. Sultan da Şemseddin Hazretleri'ne elçi göndererek gönül alma yolunu seçti. 
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Sultanın adamları Şemseddin Hazretleri'nin yanına geldiklerinde, onu şehir dışında bir mahallede buldular. 
Sultanın kendisini görmek istediğini söylediler. O ise sultanla buluşmaya yanaşmadı. Elçiler arada gidip gelmeye başladılar. Nihayet onun da gönlü yumuşadı, sultana olan kırgınlığı geçti. Ona temiz zeytinyağıyla yağlanmış bir somun ekmek gönderdi ve elçilere şöyle dedi: 


“Sultana şöyle söyleyin: Bu ekmeği ye, iyileşeceksin. Bir daha da adapsızlık yapmayasın, yoksa kulaklarını çekeriz!” 


Bu olaydan sonra sultan hastalıktan kurtuldu. 25 


Bir defasında henüz müslüman olmayan Mekke reisi Ebü Süfyan, Medine'ye gelmişti. Onu gören Hz. Selman, Suhayb ve Bilal (r. anhüm), 


“Boynu vurulasıca adam, daha buralarda dolaşıyor” diye tepkilerini dile getirdiler. 


Hz. Ebü Bekir (r.a), “Mekke'nin reisine böyle söylemeyin” diye onları uyardı. Daha sonra Allah Resülü'nün (s.a.v) yanına geldi; olayı ve onlara söylediği sözleri anlattı. Resülullah Efendimiz (s.a.v), 


“Ya Eba Bekir! Belki de sen onları kızdırdın. Eğer onları kızdırmışsan, bil ki Rabbini gazaba getirmiş oldun” buyurarak onu uyardı. Hz. Ebü Bekir (r.a) hemen onların yanına geldi ve, 


“Ey kardeşlerim! Sizi kızdırdım mı?” diye sordu, onlar 


“Hayır, ey kardeşçiğim, Allah seni affetsin” dediler. ”” 


126 Şa'râni,Tabakâtü'l-Kübrâ, s. 409-411. 
127 Müslim, Fedailü”s-Sahabe, 182, Nesai, Sünen-i Kübra, Menakıb, 
38. 
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Büyük veli Yunus Emre (k.s) der ki: 


Gönül Çalabın tahtı 
Çalap gönüle baktı 
İki cihan bedbahtı 

Kim gönül yıkar ise 


Yunus der ki ey hoca 
İstersen var bin hacca 
Hepisinden iyice 

Bir gönüle girmektir 


Gönül yüce Allah'ın nazar ettiği bir yerdir. Onun için gönül yıkmak, Kâbe'yi yıkmaktan daha tehlikelidir. Bir gönül yapmak da Kâbe'yi yeniden yapmaktan daha sevaptır. 


Hz. Resülullah (s.a.v) bir defasında Kâbe'yi tavaf ederken şöyle buyurmuştur: 


“Sen ne güzelsin, kokun da ne hoştur. Sen ne kadar büyüksün; hürmetin de çok büyüktür. Allah'a yemin olsun ki, müminin hürmet ve kıymeti senin hürmetinden daha büyüktür. 


Şüphesiz Allah Teâlâ sende bir şeyi haram kıldı; seni haram bölgesi yaptı. Fakat müminin üç şeyini haram kıldı; malını, kanını ve şerefini. Bir de müminin hakkında kötü zan beslemeyi yasakladı.”!28 


128 İbn Mace, Fiten, 2; Taberâni, el-Kebir, nr. 10966; Beyhaki, Şuabü”l-İman, nr. 6706; Heysemi, ez-Zevaid, 3/ 292. 


CİNLERDEN KORUNMA YOLU 
“20 


imi Şarani (k.s) anlatır: 


Bir gece misafiri olduğum bir evde yalnız başıma uyumuştum. Odanın kapısı üzerime kapatılmıştı. Birden cinlerden bir grup içeri dalarak lambayı söndürdüler. Çevremde atlar gibi dolanmaya başladılar. Onlara, 


“Vallahi hanginizi elime geçirirsem öldürmeden onu bırakmam” dedim. Sonra zikrederek yatıp uyudum. Onlar bana ilişmeden, sabaha kadar çevremde dönüp durdular. 


Cinlerle aramda geçen olaylar çoktur. Bunları, şunu söylemek için anlattım: 


Kim, günlük zikirlerini yapar, dualarını okur, Kur'ân'dan uzak kalmazsa ona cinlerden bir zarar gelmez. Eğer günlük virdlerimi yapmasam, ben de başkaları gibi cinlerden korkabilirdim. Siz de buna göre davranın, faydasını göreceksiniz. Allah hidayet ihsan etsin.”129 


129 Şa'râni, Levâkıhu'I-Envâri'l Kudsiyye, s. 211 (Beyrut, 1998). 
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u dünyada, ihtiyarlıkla ölüm hariç, her hastalığın 

bir ilacı, her derdin bir çaresi vardır. Yeter ki has ta ile ilaç, dert ile çare buluşturulsun ve hasta ilacını içsin. Cinler yoluyla gelen bütün dert ve sıkıntılar da buna dâhildir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“De ki: insanların kalplerine vesvese sokan (fakat insan Allah'ı zikrettiği zaman) hemen sinip çekilen cin ve insan şeytanlarının şerrinden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına 
sığınırım.” 139 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Şeytan hortumunu insanın kalbine koyar. Kul Allah'ı zikredince siner kaçar; Allah'ı zikretmeyi unutursa bir lokma gibi kalbini yutar, onu sarar ve vesvese vermeye başlar. İşte şeytanın (kalbi boş bulunca) vesvese vermesi, (kalp Allah'ı zikredince) sinip kaçması böyle 
olur.” 184 


AZ 


130 Nâs 114/1-6. | 
131 Ebü Ya'lâ, Müsned, nr. 4301; Beyhaki, Şuabu”l-İman, nr. 540, Süyüti, es-Sağir, nr. 2031. 


ALLAH KULU İLE OLUNCA 
> ie 


a İbrahim (a.s) mancınığa konup ateşe atıldığı zaman, havada Cebrail (a.s) gelip, bir ihtiyacı- 


nın olup olmadığını sordu. Hz. İbrahim (a.s): 


“Sana gelince, senden isteyecek bir şeyim yok. Rabbime gelince, o zaten beni görüyor, O bana yeter” dedi. 
Bunun için Allah Teâlâ, ondan Kur'an'da bahsederken, “Ahdine vefa gösteren İbrahim” 17 buyurmuştur. 


Savaş için yapılan bir yolculuk sırasında Hz. Resülullah (s.a.v), ashabı ile birlikte bir yere konaklamışlardı. Allah Resülü (s.a.v) bir ağacın altında istirahat ediyordu. Kılıcını da ağacın dalına asmıştı. O sırada bir müşrik bedevi, ashabın uyku halini fırsat bilerek Allah Resülü”nün (s.a.v) bulunduğu ağacın altına geldi, dalda asılı kılıcını kınından çıkarıp Hz. Peygamber'i öldürmek istedi. O sırada Hz. 
Peygamber (s.a.v) uyandı. Adam elinde kılıçla Resülullah'ın karşısına dikilerek, 


“Seni şimdi benim elimden kim kurtaracak?” diye bağırdı. Resülullah (s.a.v), 


“Allah!” diye karşılık verdi. Müşrik, tekrar, 


“Seni benden kim kurtaracak?” diye bağırdı, Resülullah (s.a.v), biraz yüksek sesle, 
132 Necm 53/37. 
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“Allah!” diye karşılık verdi. O anda adamı bir titreme aldı, kılıç elinden düştü. Hz. Peygamber (s.a.v), kalkıp kılıcı eline aldı, adama, 


“Peki, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?” 
diye sordu. Adam perişan bir vaziyette, 


“Ben ettim sen etme, elinde bir esirim, merhamet et” dedi. Âlemlere rahmet Efendimiz (s.a.v) , ashabını çağırdı, 
olayı anlattı ve adamı serbest bıraktı.” 133 


“Allah seni insanlardan korur” ""“ ayeti, bu olaya da işaret etmektedir. 
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z. İbrahim (a.s), “Rabbim bana yeter” derken, Honan her an yanında olduğunu müşahede etmekteydi. O’nun kendisine yeteceğini, kimseye bırakmayacağını biliyordu. 


Allah Resülü'nün (s.a.v), yüce Allah'a tevekkülünü anlatmaya hacet yoktur. 


Ashab-ı Kiram”ın (r.a) da, yüce Allah'a tevekkülü tam dı. O'nun beraberliğini öyle hissediyorlardı ki, hiçbir halde kendilerini yalnız bırakmayacağını biliyorlardı. 
Ayette onların durumu şöyle anlatılır: 


“Onlara, “Bütün insanlar sizin üzerinize saldırmak için toplandılar, onlardan korkun” denildiği zaman; bu onların imanın artırdı ve, “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir’ dediler.” "55 


133 bk. Buhari, Cihad, 84, 88; Müslim, Müsaifirin, 311; Ahmed, Müsned, 3/311; Ayni, Umdetü”l-Karf, 10/230-231; Kandehlevi, Hayâtü's-Sahâbe, 3/135-136 (Beyrut 2000). 

134 Mâide 5/67. 

136 Âl-iİmrân 3/173/174. 
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İnsandaki bu teslimiyet ve güven yüce Allah'ı tanıma ölçüsünde olur. O'nu tanıyan, her yerde ve şeyde O'nun tecellilerini müşahede eder, hükmünü ve hikmetini seyreder; zatına hayran olur. Sahabe-i kiram (anhüm) yüce Allah'a olan bu tevekkül ve teslimiyetleri sayesinde, girdikleri savaştan zafer ve nimet ile geri döndüler.!'*8 


Ebü Talib-i Mekki (k.s) der ki: “İşte bu, her şeyde Allah'ın mutlak hâkimiyetini, O'nun her şeyi elinde ve emrinde tuttuğunu müşahede makamıdır. Bu, Allah'a tam teslim olmuş salih kulların yani mukarrebün olanların hâlidir.” 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Allah size yardım ederse artık sizi mağlup edecek kimse olmaz. O sizi kendi halinize terk ederse, artık size yardım edecek kim vardır? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar” "7 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Bir yardım dilediğinde Allah'tan dile. Şunu iyi bil ki, bütün varlıklar bir araya gelseler, Allah Teâlâ'nın takdir etmediği bir faydayı sana ulaştıramazlar. Yine bütün varlıklar bir araya gelseler, sana, Allah'ın takdir etmediği bir zararı veremezler. Çünkü (kulun başına gelecek şeylerin yazıldığı) defterler dürülmüş ve (onu yazan) kalemler kurumuş, 
(ilahi ilimde her şeyin hükmü verilip) iş bitirilmiştir.” 188 


136 Mekki, Kütu”l-Kulüb, 2/1002 (Tahkikli baskı. Kahire 2001). 

137 Âl-i İmran 3/160. 

138 Tirmizi, Sıfatu”l-Kıyame, 59, Ahmed, Müsned, 1/ 293; 307; Ebü 
Ya'lâ, Müsned, nr. 2549; Heysemi, ez-Zevâid, 7/189. 


RIZKIN KAYNAĞI 
> İĞ 


a biri ariflerden Sehl-i Tüsteri'ye (k.s), 

“Rızık nedir?” diye sordu, Sehl (k.s), 

“Gerçek rızık, insana hayat veren, hiç ölmeyen ve hep hayatta kalan Allah”tır” dedi. Soruyu soran, 


“Ben sana insanı ayakta tutan şeyi soruyorum” dedi, Sehl, 


“İnsanı ayakta tutan şey, ilimdir” dedi. Adam, “Ben sana insanın gıdasını sordum” dedi; Sehl, “Asıl gıda, zikirdir” dedi. Soran şahıs, 


“Ben sana cesedin yiyeceğini soruyorum” deyince, Hazret, 


“Cesetten sana ne! Sen onu, ilk olarak onu yaratan yüce Zata bırak. O işin sonunda da ona sahip çıkar. Vücudun hastalandığında onu yapan ustasına havale et! Bilmiyor musun, bir sanat eseri arızalandığında onu ustasına götürürler; o da onu tamir eder.” 

Sehl b. Abdullah Tüsteri (k.s) demiştir ki: “Eğer kul Allah'tan kendisine rızık vermemesini istese, Allan onun 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bu duasını kabul etmez ve ona, “Ey cahil kulum! Ben seni yarattım, artık ebediyyen rızkını vermek bana aittir” buyuur ə 


Hz. Ömer (r.a) döneminde adamın biri her sabah halifenin kapısına gelir ve beklerdi. Hz. Ömer adamın devamlı bir ihtiyaç için geldiğini görünce, kendisine, 


“Be adam! Sen Allah için mi hicret ettin, Ömer için mi? 
Mescide git ve Kur”an öğren. Bu seni Ömer”in kapısından kurtarır” dedi. 


Bunun üzerine adam gitti. Uzun süre ortalıklarda görünmedi. Hz. Ömer (r.a.) adamı merak ederek soruşturdu. Nerede olduğunu öğrenerek gitti buldu. Onun hiç kimseye yük olmadan bir kenara çekilip ibadetle meşgul olduğunu gördü. Ona, 


“Seni uzun zamandır göremediğim için merak ettim. 
Seni bize gelmekten alıkoyan nedir?” diye sordu, adam şöyle cevap verdi: 


“Ben Kur'ân'ı okudum; o beni Ömer'den ve Ömer'in ailesine muhtaç olmaktan kurtardı” dedi. Hz. Ömer, 


“Allah sana rahmet etsin; Kur'ân'da ne buldun?” diye sordu. Adam, 


“Kur'ân'da, “Muhakkak ki rızkınız ve size vadedilen şeyler göktedir” "9 ayetini okudum. Sonra kendi kendime, 


“Meğer benim rızkım gökte imiş; bense onu yerde arıyorum, bu olacak iş mi? dedim.” 


139 Mekki, Kütü”l-Kulüb: Kalplerin Azığı, 3/85. 
140 Zariyât 51/2 
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Bunu işiten Hz. Ömer (r.a.) ağladı. Bu onun için güzel bir öğüt olmuştu. Bundan sonra Hz. Ömer (r.a.) bazı zamanlar ona gelir, meclisinde oturur, sözlerinden dinlerdi.' 
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ızık ecelin önündedir. Takdir edilen rızık kulun D girmeden, bedeninden ruhu çıkmaz. Yüce Allah rızkı yerine ulaştırmak için meleklerin yanında, pek çok varlığa da görev vermiştir. Bu şekilde varlıkları birbirine hizmetçi yapmıştır. 


Rızkı, helâlinden aramak gerekir. Bu dinimizin emridir. Aramaktan âciz olanlar korkmasınlar, yüce Allah bir kulunu vesile ederek rızkını ona gönderecektir. 


Rızık için sürekli dilenmek, özellikle kendisini minnet altına sokup zillete düşüren kimselere el açmak yasaktır. 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Hiç şüphesiz Allah'ın takdir etmediği bir rızkı kulun hırsı çekemez. Takdir edilen bir rızkı da kimse engelleyemez. 


Allah Teâlâ rahmeti ve hikmetiyle kalp rahatlığını ve sevincini rıza ve yakine; üzüntü ve kederi de (ilahi takdire karşı) şüphe ve kızgınlığa koymuştur.” 142 


141 Mekki, Kütü”l-Kulüb: Kalplerin Azığı, 3/38. 
142 Ebü Nuaym, Hilye, 10/42; Beyhaki, Şuabu'l-İman, nr. 207, Süyüti, 
es-Sağir, nr. 2493. 


ASIL BAYRAM 
SÖ 


z. Ali (r.a) Irak'ta bir grup insanın güzel elbiselerle süslendiklerini gördüğü zaman, 


“Bunlar niye bu şekilde giyinmişler?” diye sordu. Kendisine, 

“Bugün onların bayramıdır” denilince, Hz. Ali (r.a), 

“Allah”a karşı isyan edilmeyen her gün, bizim bayramımızdır” dedi. 

Bir kişi, Allah dostlarından biriyle karşılaşmıştı. Allah dostu ona, 

“Benden ayrı iken nasıldın?” dedi. Adam, 

“Afiyetteydim” deyince, Allah dostu, 

“Allah”a karşı günah işlemediysen sağlık ve afiyettesin 


demektir. Eğer günah işlediysen, günahtan daha büyük hastalık ne olabilir? Allah'a isyan eden afiyette olamaz” dedi. “3 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üminin süsü, edebi ve takvasıdır. Dünyada ve el geçerli tek süs, asıl şeref ve yok olmayan servet bunlardır. Allah katında zenginin de fakirin de değeri edebi kadardır. Yüce Allah kimsenin yüzüne, süsüne, malına, nesebine, milletine bakıp da 


143 Mekki, Kütü”l-Kulüb: Kalplerin Azığı, 3/103. 
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değer vermez, O sadace kalplere ve ihlasla yapılan salih amele nazar eder, kıymet verir. 


İnsan mal ile harama düştüğü gibi, sıhhatle de azıp haddi aşabilir. Çünkü insanı azdıran şeylerin başında mal ve sıhhat gelir. İnsan, aslında hayvanlara bile muhtaç yaratılmıştır. Malına ve sıhhatine bakıp kendini kimseye muhtaç hissetmezse, bu durum çok defa onun nefsini azdırır, kalbini nimeti verenden gaflete düşürür. Bu da onun için gizli bir imtihan ve tuzak olur. Çünkü gaflet onu isyana, isyan ise ateşe sevk eder. Allah korusun, insan gülerek ateşe gider. Bu halden Allah”a sığnırız. 


Alimlerden biri der ki: 


“Firavun”u, halka karşı “Ben sizin en büyük tanrınızım” demeye sevk eden şey, uzun ve sağlıklı bir Ömür sürmesidir. O, dörtyüz sene yaşadı da bir kere olsun baş ağrısı görmedi, bir kez sıtmaya yakalanmadı, bir damarı acı içinde atmadı. Bundan dolayı şımardı, kendini bir şey zannetti, ilahlık davasında bulundu. 
Eğer her gün biraz başı veya karnı ağrıyıp acizlik yaşasaydı böyle bir davaya kalkmazdı.” 

Yüce Allah (c.c) buyurur ki: 

“Gerçek şu ki, insan kendisini zengin görerek azar.” 

Hz. Peygamber (s.a.v), buyurur ki: 


“İki nimet vardır ki, insanların çoğu onlarda aldanır: Bunlar sağlık ve boş zamandır.”145 


144 Alak 6/7. 
145 Buhari, Rikak, 1: Tirmizi, Zühd, 1: İbn Mace, Zühd, 15, Ahmed, 
Müsned, 1/258. 


YAŞI KÜÇÜK, İŞİ BÜYÜK VELİ 
İÖ» 


7 Abdullah b. Cella (k.s) anlatır: 

“Bir gün annem babama, canının balık istediğini söyledi. Babam da balık satın almak için çarşıya gitti, ben de yanındaydım. Balık satın aldı. Durup onu taşıyacak birisine baktı. Tam karşısında ayakta bekleyen bir çocuk gördü. 
Çocuk babama, 


“Ey amca, yükünü taşıyacak birisini mi arıyorsun?” 
diye sordu. Babam, 


“Evet” dedi. Çocuk, 


“Ben taşırım” diyerek balığı aldı, taşımaya başladı, birlikte yürüdük. O esnada ezan okundu. Çocuk, 


“Müezzin ezan okuyor, benim temizlik yapmaya ve abdest almaya ihtiyacım var, eğer razı iseniz bekleyin, değilse balığınızı siz taşıyınl” dedi ve balığı bırakarak abdest almaya gitti. Babam, 
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“Biz balık için Allah'a güvenmeye daha lâyık kimseleriz” dedi ve mescide girip namaz kıldık. Çocuk da gelip namaz kıldı. Dışarı çıktığımızda, balık bıraktığımız yerde duruyordu. Çocuk balığı taşıdı ve bizimle birlikte eve kadar geldi. Babam çocuğun durumunu anneme anlattı. Annem, 


“Ona söyle, yanımızda kalsın bizimle birlikte balık yesin” dedi. Biz de söyledik. Çocuk oruçlu olduğunu söyledi. Biz, 


“Öyleyse git başka yük taşı, akşam bize gel, iftarını aç” dedik, çocuk, 


“Ben günde bir defa yük taşıdım mı, ikinci defa taşımam; fakat ben mescide gidip akşama kadar durayım, akşam olunca size gelirim” dedi ve gitti. 


Akşam olunca çocuk eve geldi, beraberce yedik, içtik. 
Yemeği bitirince ona taharet ve abdest yerini gösterdik. 
Onun yalnızlığı tercih ettiğini gördük, kendisini bir odada bırakıp ayrıldık. Evimizin diğer odasında kötürüm bir kız vardı. Gecenin bir bölümü geçince, kız yürüyerek yanımıza geldi. Nasıl ayağa kalktığını sorduk, kız; 


“Ya Rabbi, misafirimizin hürmetine bana afiyet ve sıhhat ver” dedim, ayağa kalktım!” dedi. Sonra çocuğa bakmaya gittik, bir de baktık ki kapılar olduğu gibi kilitli, çocuğu aradık bulamadık. Bunu gören babam, 


“Bu çocuk Allah'ın veli kullarından birisidir; velilerin bazısı küçük, bazısı büyük yaşta olur!” dedi.'“6 


146 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 684. 
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EV yüce Allah'ın sevdiği ve özel dostluğuna seçtiği salih bir kuldur. Yüce Allah'ın her yaşta veli kulu bulunur. Bazı velilerin veli olduğunu kendisi bilmez. Bazı veliler halka gizlidir. Bazı velilerin veli olduğunu halk da bilir, kendi de bilir. Bunlar halkı irşatla görevli mürşitlerdir. 


Veliler yüce Allah'ın rahmet ordusudur. Onlarla dilediklerini destekler; muhtaç olanlara nur, feyiz, rahmet, ilim, irfan, sevgi, himmet ve yardım gönderir. 


Bir veliyi vesile ederek onun hatırına yüce Allah'tan bir şey istemek caizdir ve faydalıdır. 


Kuluna rahmet eden, ona nimet veren aslında yüce Allah'tır, melekler ve veliler sadece bir vesiledir. Bir rahmeti kula ulaştırmada bazen melekler bazen veliler görevli olur. Yüce Allah bazen hayvanlar üzerinden insanlara nimet gönderir. 


Nimeti verene şükür, ona vesile olana teşekkür gerekir. Şükür ibadetle, teşekkür edeple olur. 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Şüphesiz Allah Teâlâ bir salin müslümanın bereketine etrafındaki komşularını umumi belalardan korur. 
O kimse aralarında bulunduğu sürece emniyet içinde 
olurlar.” 147 


147 Taberi, Camiu”l-Beyan, 2/ 855 (Beyrut 1995); İbn Kesir, Tefsir, 
1/669, Süyüti, Camiu”s-Sağir, nr. 1784. Bu konuda İbnü”l-Münkedir”den gelen bir haber için bk. Humeydi, Müsned, nr. 373. 


KUR'ÂN'DA HÜKÜM 
NASIL ARANIR? 


öte 


(7 ian: (rah), anlatıyor: 


“Abdullah bin Mesud (r.a), “Allah dövme yapana ve yaptırana, güzellik için yüz ve kaştaki tüylerini yolup fıtratını değiştirenlere ve bunu yapana lânet etsin” dedi. 


Bu sözler Esed oğulları kabilesinden Ümmü Yakup ismindeki bir kadının kulağına ulaştı. Kadın hemen kalkıp Abdullah bin Mesud'un yanına geldi. Ona künyesi ile hitap ederek, 


“Ey Ebü Abdurrahman, senin şöyle dediğin bana ulaştı, bu sözlerin aslı nedir?” dedi. İbn Mesud (r.a), 


“Resülullah”ın (s.a.v) lanet ettiklerine ben neden lanet etmeyeyim; hem bunlar Kur'ân'da da vardır” dedi. Kadın, 


“Ben Mushaf'ın iki kapağı arasındaki bütün ayetleri okudum; fakat senin bu söylediklerini bulamadım” deyince, İbn-i Mesud (r.a), 
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“İyice okumuş olsaydın bulurdun, çünkü Allah Teâlâ, 


“Peygamber size neyi verdi ise onu alın, neyi yasaklarsa ondan da uzaklaşın”'48 buyurmadı mı? (Ben bu söylediklerimi Hz Peygamber”den (s.a.v) işittim)” dedi. 
Kadın, 


“Ben şu anda söylediğin bu şeylerin bir kısmını senin ailenin de yaptığını tahmin ediyorum” dedi. İbn Mesud (r.a), 


“Git, bak” dedi. Kadın gitti, baktı. Biraz sonra geri geldi ve ailesinde yasaklanan bu işlerden bir şey göremediğini söyledi. Bunun üzerine İbn Mesud (r.a), 


“Şayet zevcem böyle bir şey yapsaydı onunla bir çatı altında bulunmaz, ondan ayrılırdım” dedi.1“9 
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Pa olay çok hassas bir konuda bize usûl öğretiyor. 
Bazı insanlar bir meselenin cevabını ararken hemen Kur'ân ayetlerine bakar, onlarda bir cevap varsa alır, yoksa soru cevapsız kalır. Bir kimse din deyince sadece ayetleri kabul ederse, önce ayetlere ters davranmış olur; çünkü yüce Allah kendisine itaati emreden ayetin hemen peşinden peygamberi Hz. Muhammed'e (s.a.v) de itaat edilmesini emretmektedir.159 Sonra, sadece ayetlerle yetinen kimse, onları söz ve uygulamalarıyla açıklayan Hz. Peygamber'i (s.a.v) ihmal etmiş olur. Sadece ayetlere bakan kimse, dini yaşayamaz. 
Mesela dinin temeli olan beş vakit namazı, sünnette öğretildiği şekliyle kılamaz, hangi maldan ne kadar 


148 Haşir /7. 
149 Buhâri, Talak, 51; Müslim, libas, 119; Ebü Davud, Teraccül, 5. 
150 Bk. Âl-i İmran 3/32, 133; Nisâ 4/13, 69, 80; Mâide 5/92; Enfal 8/1. 
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zekat vereceğini bilemez, haccı uygulayamaz. Diğer bütün ibadetlerde de durum böyledir. 


Sadece Kur'ân'a bakmak insanı dini anlamaya değil, ihmale götürür. Bu usül, Sahabenin ve Ehl-i sünnetin değil, hak yoldan çıkmış sapık grupların yoludur. 


Bir meselenin dindeki hükmü müçtehit âlimler tarafından şöyle tespit edelir: 


Önce meselenin hükmü Kur'ân'da aranır. Cevap ayetlerde açıkça verilmişse tamamdır. 


Meselenin hükmü Kur'ân ayetlerinde yoksa veya tam olarak anlaşılamıyorsa, Hz. Peygamber'in (s.a.v) sünnetine bakılır, orada cevap verilmişse alınır, uygulanır. 


Meselenin cevabı Kur'ân ve sünnnette bulunamadı ise, sahabe uygulamasına bakılır. Onlarda bir cevap bulunursa alınır. Yoksa müçtehid âlimler, başta kıyas olmak üzere diğer içtihat usülleri ve hüküm yollarıyla meseleyi bir çözüme kavuştururlar. 


Müminlerin amel edeceği bir meselede, müçtehid âlimlerden birine uyması gereklidir. Her mümin, dinin ibadet ve diğer alanlarında bir müşkülü olduğunda, onu mezhebinin müftüsüne sormalıdır. 


Fıkıh gibi, ahlak ve terbiye alanında da müçtehid âlimler vardır. Bunlar ârif, veli ve kâmil mürşitlerdir. Bu zatlar, insanların fıtratına uygun manevi temizlik ve nefis terbiyesiyle meşgul olurlar. Âlim zahirdeki ibadetlerde, ârif kalbin hallerinde ve nefis terbiyesinde söz sahibidir. Dinimiz ikisini de içerir ve ister. Mümin, kalbi ve kalıbıyla, içi ve dışıyla dinini yaşamakla mükelleftir. 

Hak mezhepler ve sünneti kendine rehber edinen 


tasavvufi meşrebler, Kur'ân ve sünnetin meyvesidir, dinin hizmetçisidir. Tasavvuf yeni bir din değil, dinin 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özel bir usul ve uslupta öğretilmesi, sevgiyle tatbik ve tebliğ edilmesidir. 


Ayet ve hadislerde kamil mürşidlerin adları değil, sıfatları anlatılır. Hak tarikatların silsilesi değil, uyması gerekli ölçüleri verilir. Kim o sıfatları taşıyor ve ölçülere uyuyorsa, hak üzeredir. 


Herkesin haline şahit olarak yüce Allah yeter. Mahkeme-i kübrada şeyhler de şeytanlar da kendilerine tabi olanlarla birlikte yüce Allah”a hesap verecektir. 


z 
N 


CENNETE 
ZAHMETSİZ GİRİLMEZ 


ölə 


alife Ömer b. Abdülaziz”in (rah) bir oğlu, dev- 

İlin hazinesinden sorumlu idi. Bayram arifesi- 

ne rastlayan bir gün, Ömer b. Abdülaziz'in kızları yanına gelerek, 


“Baba, yarın bayram! Halkımızın kadınları ve kızları bizleri ayıplıyorlar ve “Sizler, müminlerin emiri'nin (halifenin) kızlarısınız; buna rağmen giyecek güzel bir elbiseniz yok. Siz şu beyazdan başka elbise giymez misiniz?” diyorlar” dediler ve ağlamaya başladılar. Ömer b. Abdülaziz'in bu durum karşısında göğsü daraldı, kalbi sıkıştı; hazineden sorumlu oğlunu çağırarak, 


“Bana bir aylık maaş ver” dedi. Oğlu, 


“Ey Müminlerin Emiri! Siz aylığınızı önceden aldınız; bir ay daha yaşayacağınızı düşünüyor musunuz ki bir aylık maaş alıyorsunuz?” dedi. Ömer, oğlunun sözünü hem şaşkınlıkla karşıladı hem de takdir etti. Ona, 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“Oğlum, ne güzel söyledin, Allah (c.c) seni mübarek kılsın” dedi ve kızlarına dönerek, 


“Arzularınızı içinizde tutun. Biraz sabırlı olun; çünkü cennete hiç kimse zahmetsiz giremez” dedi.151 
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ünümüzde halkı sömüren bazı devlet adamlarına bakıp da, “Devletin başkanı fakir olur mu, çoluk çocuğu bayramlık elbise bulamaz mı?” demeyin. 


İslâm dininde halife, devletin başkanıdır. Halife, halka hak için hizmet eden insan demektir. Halife olmak için zenginlik değil; din, akıl, edeb ve ehliyet lâzımdır. 


Kur'ân'daki manasıyla halife, yüce Allah'ın ahlakını yaşayan ve ahkâmını ayakta tutan kimsedir. 


Gerçek halife, Allah'ın dostudur. Onun kalbi Allah ile hoştur. Gönlü, iman ve irfan ile zengindir. O, şerefi parada değil, takvada arar. Derdi dünya değil, Mevlâ'dır. 


Yüce Allah her mümini yeryüzünde hakkı temsil ve takbik edecek bir halife yapmıştır. Derecesine göre her mümin, ilahi ahlakı yaşamaktan ve hakkı insanlara duyurmaktan sorumludur. Bunun için herkesin devlet başkanı olması gerekmez. 


Allah katında değer ölçüsü fakirlik veya zenginlik değil, iman ve takvadır. 


Her istediğimiz niçin olmaz? Cevap kolay: Kul olduğumuz için. Dünyanın cennetten farkı belli olsun diye, kula dünyada her istediği verilmez. 


151 Gazâli, Altın Öğütler, s. 140. 


KISSALARIN DİLİYLE İMAN © 171 


Mümin zenginlik ve afiyet halinde şükürle, sıkıntı ve darlık halinde sabırla kulluk yapar, Allah'a yaklaşır. 


Her türlü hüzün, Allah için sabredene sevap getirir. 
Bazı manevi dereceler vardır ki, mümin onu ancak zorluk, darlık ve acı çekerek elde eder. Sabreden fakirler, şükreden zenginlerden daha önce cennete girer. 
Yokluk ve hastalık içinde Rabbine karşı edebini koruyan mümin, ahirette öyle dereceler elde eder ki, onları gören bütün zenginler ve rahatlık içinde ömür sürenler, 


“Keşke biz de şu fakirlikten, dert ve hastalıklardan biraz çekmiş olsaydık” derler. 


Kulu mahzun edip Allah'a bağlayan dert, onu şımartıp isyana daldıran sıhhat ve servetten daha hayırlıdır. 


Kulu fakir eden de zengin eden de yüce Allah'tır. 
Ağlatan da güldüren de O'dur. O'nun edebiyle zengin olup sevgisiyle gülenlere ne mutlu! 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Yoksa insan her temenni ettiği şeye sahip olmayı mı arzu ediyor. Hiç şüphesiz dünyada da ahirette 
de hüküm Allah'ındır.” 192 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Hiç şüphesiz Allah, hâlinizi en iyi bildiği halde, sizi bela ile deneyip imtihan eder. Bu sizin altını ateşte eritip içindeki yabancı maddeleri ayrıştırmanıza benzer. Bazıları bu ateşten birinci kalite saf altın şeklinde çıkar, bazıları daha kalitesiz ve nihayet bazıları da 
simsiyah bir maden olarak çıkar.” 153 


152 Necm 53/24-25. 
153 Hâkim, Müstedrek, 4/314; Taberâni, el-Kebir, nr. 7698; Heysemi, 
ez-Zevald, 2/291. 


NANKÖRLÜĞÜN SONU 
“230 


Sİ. Peygamber Efendimiz (s.a.v) anlatıyor: 


“İsrailoğullarından üç kişi vardı: Biri ala tenli, biri kel, biri de gözleri âma. Allah bunları imtihan etmeyi diledi. Bu maksadla onlara insan süretinde bir melek gönderdi. 

Melek önce ala tenliye gelerek, 

“En çok neyi seversin?” diye sordu. Adam, 

“Güzel bir renk, güzel bir ten verilmesini, insanları benden tiksindiren şu halin gitmesini!” dedi. Melek onun vücudunu meshetti; çirkinliği gitti, güzel bir renk, güzel bir ten sahibi oldu. Melek ona tekrar, 

“Hangi mala kavuşmayı seversin?” diye sordu, Adam, 

“Deveye!” dedi. Ona on aylık hamile bir deve verildi. 
Melek, 


“Allah bunları sana mübarek kılsın!” deyip kayboldu ve kelin yanına geldi. Ona, 


“En çok istediğin şey nedir?” diye sordu. Kel, 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“Güzel bir saç ve halkı benden nefret ettiren şu halin benden gitmesini istiyorum” dedi. Melek, kelin başını elleriyle meshetti, adamın kelliği gitti. Kendisine güzel bir saç verildi. Melek tekrar, 


“En çok hangi malı seversin?” diye sordu. Adam, 


“Sığırı!” dedi. Kendisine hamile bir inek verildi. Melek, 


“Allah bu sığırı sana mübarek kılsın!” diye dua etti. 
Sonra gözleri âma olan adamın yanına gitti. Ona da, 


“En çok neyi seversin?” diye sordu. Adam, 


“Allah'ın bana gözümü vermesini ve insanları görmeyil” dedi. Melek onun da gözünü meshetti, Allah gözlerini iade etti, gözleri görmeye başladı. Melek, 


“En çok hangi malı seversin?” diye sordu. Adam, “Koyunul” dedi. Ona hamile bir koyun verildi. 


Derken deve ve sığır yavruladı, koyun kuzuladı. Çok geçmeden birinin bir vadi dolusu develeri, diğerinin bir vadi dolusu sığırları, Öbürünün de bir vadi dolusu koyunları oldu. 


Sonra melek, önceden ala tenli olanın yanına, onun ilk haline bürünmüş ala tenli birisi olarak geldi ve, 


“Ben fakir bir kimseyim, yolda kaldım, yola devam etme imkânım yok. Şu anda Allah ve senden başka bana yardım edecek kimse de yokl Sana şu güzel rengi, şu güzel teni ve şu malı veren Allah aşkına bana bir deve vermeni istiyoruml Ver ki onunla yoluma devam edebileyiml” dedi. Adam, 


“Olmaz, onda nicelerinin hakları varl” dedi ve yardım talebini reddetti. Melek de, 
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“Sanki seni tanıyor gibiyim! Sen daha önce ala tenli, herkesin kendisinden nefret ettiği fakir birisi değil miydin? 
Allah sana sıhhat ve mal vermedi mi?” dedi. Ama adam, 


“Ben bu malı benden öncekilerden miras olarak aldım” diyerek onu tersledi. Melek de, 


“Eğer yalancı isen Allah seni eski haline çevirsin!” dedi ve onu bırakarak ikincinin yanına geldi. Kendisine onun eski halinde kel birisi olarak göründü. Aynı şeyleri ona da söyleyip yardım istedi. Kel de, ala tenli gibi yardım yapmayı reddetti. Sahip olduğu şeyleri kendisinin elde ettiğini söyledi. Melek ona, 


“Eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin!” deyip, gözleri önceleri âma olanın yanına vardı. Ona da kendisinin ilk haliyle gözleri görmeyen bir insan süretinde gelerek, 


“Ben fakir bir adamım, yolcuyum, yola devam etme imkânı kalmadı. Bugün, önce Allah sonra senden başka bana yardım edecek kimse yok! Sana gözünü iade eden Allah aşkına senden bir koyun istiyorum. Ver ki yoluma devam edebileyim!” dedi. Adam cevaben, 


“Benim de bir zamanlar gözlerim görmüyordu. Allah gözümü iade etti, fakirdim mal verip zengin etti. İstediğini al, istediğini bırak! Vallahi, bugün Allah adına her ne alırsan, sana zorluk çıkarmayacağım!” dedi. Melek de, 


“Malın hepsi senin olsun! Sizler imtihan edildiniz. Allah senden razı oldu, diğerlerine gazap etti” dedi ve gözden kayboldu.!'9* 


154 Buhari, Enbiya, 51; Müslim, Zühd, 1 (nr. 10). 


KISSALARIN DİLİYLE İMAN ə 175 


KISSADAN DERSLER 


Yunus Emre (k.s) ne güzel demiş: 


Mal sahibi mülk sahibi 

Hani bunun ilk sahibi. 

Mal da yalan mülk de yalan 
Var biraz da sen oyalan. 


Bütün mülkün asıl sahibi yüce Allah’tır. Can ve mal insana emanettir. İkisi de şükür ister. Değişik imtihanlarla herkesin nimete şükür seviyesi ölçülür. 
Nimete şükür üç şekilde olur: 


1. Nimetin asıl sahibini bilmek ve nimete sevinmek. 
Bu, yüce Allah'a imanı ve muhabbeti gerektirir. 


2. Verdiği nimet ile sahibine isyan etmemek. Bu, haramları terk etmeyi ve bütün varlığı ile yüce Allah'a ibadet yapmayı gerektirir. 


3. Nimeti diğer insanlarla paylaşıp onların da şükrüne vesile olmak. Bu da, can ve mal ile cömertlik yapmayı gerektirir. Bunun adı cömertlik ve hizmettir. 


Yüce Allah bizlere sayısız nimetler vermiştir, fakat rahmetiyle acıyıp bizden gücümüz kadar şükür istemiştir. Eğer nimetlere tam hakkıyla şükür isteseydi, bütün kulların işi zordu. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Eğer Allah size verdiği malları (tamamen) isteseydi ve sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz ve bu da sizin içinizdeki kini ortaya çıkarırdı. 


Sizler (size verilen malın bir kısmından) Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Buna rağmen içinizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cim- 


176 * ATEŞİN YAKMADIĞI ÂŞIK 


rilik ederse, kendi zararına cimrilik etmiş olur. 
Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer (O'nun emirlerinden) yüz çevirirseniz, yerinize sizden baş ka bir toplum getirir; onlar sizin gibi olmazlar. ”'55 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“İman ile cimrilik bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz (mümin cimri olmaz).”156 


AZ 


155 Muhammed 47/37-38. 

156 Buhâri, Edebü'l-Müfred, nr. 281; Nesâi, Cihad, 8; Ahmed, Müsned, 
2/ 324, Hakim, Müstedrek, 2/72; Beğavi, Şerhu's-Sünne, nr. 2619, İbn Hıbban, el-İhsan, nr. 3240. 


ECEL GELİNCE 
... 


z. Süleyman (a.s) dostlarından birisiyle sohbet 

a sırada ölüm meleği bir insan süretinde 

içeriye girdi. Hz. Süleyman'ın (a.s) sohbet ettiği kişiye sert 

sert uzun bir müddet baktı; sonra çıkıp gitti. Hz. Süleyman'ın dostu, 


“Ey Allah'ın peygamberi! Bu kimdi?” diye sordu; Süleyman (a.s), 

“Ölüm meleği idi” dedi. Adam, 

“Ondan çok korktum, bana bir şey yapacak gibi baktı; beni bu sıkıntıdan kurtar” dedi. Süleyman (a.s), 

“Nasıl kurtarabilirim ki?” dedi. Adam, 


“Rüzgâra emret de beni Hindistan'a götürsün; biraz buralardan uzak kalayım” dedi. Süleyman (a.s), adamı Hindistan'a götürmesi için rüzgara emretti. Rüzgar, onu bir anda Hindistan'a götürdü. Biraz sonra Azrail (a.s) geri geldi; içeri girer girmez Hz. Süleyman (a.s) ona, 


“Niçin o adama bakıp duruyordun, adamı korkuttun?” 
dedi. Azrail, 
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“Onun hâline şaşırdım. Bana bu adamın canını Hindistan”da almam emredilmişti. Adam ise oradan çok uzaktaydı. Sonuçta Allah Teâlâ'nın takdir ettiği şey oldu, rüzgar onu can vereceği yere getirdi” dedi.” 
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cel, belirlenen ölüm vakti demektir. Yüce Allah, her 

75 ölüm anını belirlemiş ve vaktini ölüm meleğine bildirmiştir. O zaman gelince, ölüm meleği Azrail (a.s) belirlenen yerde kulun canını alır. 


Herkes, öleceği yere sevk edilir. 


Ölüm için asıl sebep yüce Allah”ın emridir. Hastalık, kaza, deprem, ihtiyarlık onun zahiri bahanesidir. 


Atalarımız ne güzel demiş: Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane. 


Allah Teala buyurur ki: 


“Her ümmetin (ve ferdin) bir eceli vardır (o vakit geldiğinde işleri biter). Eceli gelenlerin ömürleri ne bir 
an tehir edilir; ne de bir an öne alınır.” 155 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Bir kulun ölüm zamanı gelince, Allah onun için öleceği yerde bir ihtiyaç yaratır, kul muhakkak öleceği 
yere gider.” 159 


157 Gazali, Altın Öğütler, s. 101-102. 
158 A'raf 7-34. 
159 Tirmizi, Kader, 11; Ahmed, Müsned, 5/227; Hâkim, Müstedrek, 1/42. 


BÜTÜN HAYIRLAR O'NDAN 
SÖ 


Beri Hafi'nin (k.s) kız kardeşi Zübeyde şöyle anlatır: 

“Bir gece ağabeyim Bişr bizim eve geldi. Ayağının birisini giriş kapısından içeri attı, diğer ayağı dışarıda olduğu halde kapıya yaslanıp düşünmeye başladı. Onun değişik halleri vardı. Bazen manevi hallere girer, bir müddet o hal içinde kalırdı. Bunu bildiğimiz için kendisine karışmadık. 
Bu şekilde şafak sökene kadar düşünmeye devam etti. 
Sabah olunca kendisine, 


“Gece boyunca neyi düşünüp durdun?” diye sordum, şöyle dedi: 


“Mescitten çıkıp eve gelirken insanların durumunu düşündüm. Bu beldede benim gibi ismi Bişr olan bir sürü hıristiyan, yahüdi ve ateşe tapan mecüsi mevcut. Ben de Bişr onlar da Bişr. Ben de beşer onlar da beşer. Fakat tanıdığım o Bişirlerin hepsi sapık halde öldüler, tövbe edip hak dine giremediler. Bir de kendimi düşündüm. Kendi kendime, 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“Ey Bişr, sen önceden ne yaptın ki, Allah seni kendisi için seçti, kalbine imanı koydu, seni müslüman yaptı?” 
dedim. Sonra yüce Rabbimin bana yaptığı ihsanları hatırladım, beni kendisine çekmesini, dostları arasına katmasını, bana iman ve takva elbisesini giydirmesini düşündüm. 
Gördüm ki her şey O”ndan. İşte sabaha kadar bu nimetleri düşündüm durdum. Hayret ve sevincimden gözüme uyku 
girmedi. 9 
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işr hazretlerinin hali hepimiz için aynıdır. Rahman 

da Allah, iman nurunu ikram ettiği her mümine 

özel rahmet etmiştir. Bu, ebediyyen şükredilecek bir nimettir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Sana gelen bütün iyilikler Allah”tandır. Başına gelen bütün kötülükler ise nefsindendir.”6! 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Şüphesiz Allah Teala mahlükatı karanlıklar içinde yarattı. Sonra onların üzerine nurundan bir parça attı. 
Bu nurun isabet ettiği kimseler hidayete erdi, nurun isabet etmediği kimseler ise sapıklık içinde kaldı.”1”” 


160 Ebü Ya'lâ, Tabakatü”lI-Hanabile, 1/428. Kısmen ekleme yapıldı. 
161 Nisa 4/78. 
162: Tirmizi, İman, 18; Ahmed, Müsned, 2/176, Hâkim, Müstedrek, 1/30. 


ÜCRET İÇİN KULLUK ETMEM 
DİĞ 


İlah dostlarından Süfyan-ı Sevri (k.s), kadın veli- 
(7 Loi Rabiatü’l-Adeviyye’nin (k.s) yanına geldi. 
Ona, 


“Her kulun bir ibadet şekli vardır; senin yüce Allah'a kulluk şeklin nasıldır?” diye sordu, o da şu cevabı verdi: 


“Ben Allah'ın ateşinden korkarak O'na ibadet etmem. 
Böyle olursa efendisinin korkusundan ona itaat eden hizmetçi gibi olurum. 


Ben Allah'a cennet nimetlerine ulaşayım diye de kulluk yapmam. Böyle olursa, efendisine ücretle iş yapan hizmetçi gibi olurum. 


Ben yüce Rabbime ancak O'nu sevdiğim ve O'na kavuşmak isteğim için ibadet ederim.”63 


163 Mekki, Kütü”l-Kulüb, 2/112. 
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Yüce Allah'a ibadet edenler dört gruptur: 


1. Din ile dünya kazanmak isteyenler. Bunların niyeti Allah rızası değildir. Onlar münafıklardır. Yaptıkları görünüşte ibadettir fakat aslında dine ihanettir. Bu ibadetten kendilerine bir sevap yazılmaz, hesap sorulur. 


2. Cehennem ateşinden korkarak ibadet yapanlar. 


3. Cennet nimetlerine ulaşmak için ibadet yapanlar. 
Bu iki grubun ibadeti geçerlidir, fakat kendileri en faziletli kimseler değildir. Şeytan onlara vesvese ile zarar verebilir. 


4. Sırf Allah rızası için ibadet yapanlar. Bunlar gerçek müminler ve âşık kullardır. Onlar hakiki tevhid ehlidirler. Cennet ve cehennem olmasa da onlar aynı muhabbet ve samimiyetle yüce Allah'a kulluk ederler. 
Onlar ihlasa ulaşmış has dostlardır. Şeytan onlara bir Zarar veremez. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Onlara ancak şirkten kaçıp ihlâsla Allah'a kulluk edin, hakkıyla namazı kılın ve zekâtı verin diye emredildi. İşte sağlam din budur.” © 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Allan Teâlâ şöyle buyurur: “Kulumun en sevdiğim ibadeti, bana karşı samimi olmasıdır.”!65 


164 Beyyine 98/5. 
165 Ahmed, Müsned, 5/254; Deylemi, Firdevsü”l-Ahbar, nr. 4495, Süyüti, 
es-Sağir, nr. 6039. 


GÖĞÜN KAPILARINI AÇMA YOLU 
DİĞİ 


z. Ömer (r.a) halife iken yanına bir grup insan gel di. Kendisine kuraklık ve kıtlıktan şikayet ettiler; 


“Yandık, arazi ve hayvanlarımız telef oldu, krize düştük” deyip yağmur için dua etmesini istediler. Hz. Ömer (r.a) olur deyip halkı mescitte topladı, minbere çıktı, ellerini açtı ve, 


“Allahım bize acı, rahmet et” diyerek hiç durmadan istiğfar etmeye başladı. Yağmur için dua isteyenler hayret ettiler. Halife yağmur istemiyor hep istiğfarla meşgul oluyordu. Durumu sordular, Hz Ömer onlara, 


“Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size güzel rızıklar sunan bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın.” ' ayetini okudu ve sonra şöyle dedi: 


“Ben üzerinize göğün kapılarını açacak ve size yağmur yağdıracak asıl işi yapıyorum!”167 


166 Nuh 71/10-12. 
167 İbn Kesir, Tefsir, 8/233. 


184 ə ATEŞİN YAKMADIĞI AŞIK 


KISSADAN DERSLER 


diğeri de rahmet kapısıdır. Günahlar rahmeti engel- r, manevi rızıkları keser. Bu durumda kula gereken tövbedir. 


Gace her mümin için iki kapı vardır. Biri rızık kapısı, e 


Tövbe, kulun acizliğini anlaması, kusuruna pişman olması ve Allah'a yönelmesidir. Kul ilahi huzurda boynunu büküp “Sana geldim ya Rabbi” diye ağlayınca, çok merhametli Rabbi ona nazar eder. O, kuluna nazar edince kulun acısı gider, derdi biter. Bazan derdin bitmediği olur. Bunun manası sabırla duaya devam et, zikrini artır, istiğfara sarıl demektir. 


Mümin kulun iniltisi Cenab-ı Hakk'ın öyle hoşuna gider ki, bazan onun devam etmesini ister; bunun için derdi almaz. Bazı manevi makamlar ancak acı ve sıkıntı çekerek elde edilir. Bazan yüce Allah, mümini ahiret zengini yapmak için dünyada fakir eder. Kısaca, yüce Mevlâ ne ederse güzel eder. Kula gereken her halde rıza, sabır ve şükürdür. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Onların Allah'tan başka taptıkları mı hayırlıdır yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntısını gideren Allah mı hayırlıdır? Allah'tan başka ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz.”88 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Kim sürekli istiğfar ederek yüce Allah'tan affını isterse, Allah onun için bütün sıkıntılarından bir kurtuluş yolu açar, her zorluktan bir çıkış yolu yaratır ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır.”189 

168 Neml 27/62. 


169 Ebü Davud, Salat, 362, Vitr, 26. (nr. 1518); İbn Mâce, Deavât, 57, (nr. 
3819); Hâkim, Müstedrek, 4/262; Beyhaki, Şuabü'l-İman, nr. 645. 


YÜCE ALLAH BİLDİRİNCE 
> İĞ 


Cə erim b. Hayyan (rah) anlatır: 

Veysel Karani Hz.lerini görmek için Küfe”ye gittim. Tek arzum kendisiyle görüşmek ve hayır duasını almaktı. Onu öğle vakti Fırat kenarında abdest alırken buldum. Kendisini ilk defa görüyordum. Anlatılan vasıflarından onu tanıdım. Yanına vardım, selam verdim. O da selamımı aldı ve, 


“Allah sana rahmet etsin, nasılsın ey Herim b. Hayyan” dedi. Ben, benim ve babamım ismini nereden bildi diye hayret ettim. Kendisine, 


“Allah sana rahmet etsin, benim ve babamın ismini nereden bildin? Bundan önce seni hiç görmemiştim” dedim. Biraz süküt ettikten sonra, 


“Bana senin ve babanın ismini her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bildirdi. Nefsim seninle konuşurken ruhum senin ruhunu tanıdı. Hiç şüphesiz bedenler birbiri ile tanışıp kaynaştığı gibi, ruhlar da Allah sevgisiyle birbirlerini tanırlar ve severler. Zahiren hiç karşılaşmamış, tanışmamış olsalar ve oturdukları yerler birbirinden çok uzak olsa bile, bu böyledir” dedi.'79 


170 İbn Asakir, Tarihu Dımeşk, 9/427; Ebü Nuaym, Hilye, 2/84-85; Zehebi, Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ, 4/28-29. 
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ki türlü ilim vardır. Biri, çalışarak elde edilir. Bunun 
9 bellidir. Onda mümin-kâfir ayırımı yoktur, çalışan öğrenir. Diğeri ise Allah vergisidir. Ona ledün ilmi denir. Yüce Mevla onu müminler içinde dilediği dostlarına verir. Bunların başında peygamberler gelir. 
Onlardan sonra da veliler. 


Ledün ilmi, gayb ilmine girer. Ancak bu gayb, kullara yasaklanmış gayb değildir. Kalplerden geçenleri bilmek, kabirdeki halleri keşfetmek, melekleri görmek, gökleri seyretmek, eşyanın zikrini dinlemek, çok uzakta olan şeyleri görmek mümkün, caiz ve vakidir. 
Bütün bunlar bu ümmetin içinde çokça olmuştur. Hep si Peygamberimiz”in (s.a.v) mucizesinin bir devamıdır. 
Çünkü bütün veliler, Hz. Resülullah”ın (s.a.v) izinden giderek bu mertebeye ulaşır. Bütün hayırlarda rehber O”dur, birinci adım O”nundur, şeref de O”na aittir. 


Gaybı gören göz, kalp gözüdür. Bu görme ruh vasıtasıyla gerçekleşir. Ruh, eşyaya takılmaz. Ruh ilahi izinle bir anda dünyanın her yanını dolaşabilir, dünyanın öbür ucundaki bir şahsı görebilir, ona yardım edebilir. Salihlerin ruhları birbiriyle tanışır, kaynaşır, muhabbet eder. 


Sadık ve âşık müminler, melekler tarafından da tanınır ve sevilir. O kimse melekleri hiç görmese de, melekler onu görür, kendisine hayır dua eder. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan ulu Sâdatlar da Allah'a âşık müminleri ruhlarıyla tanır, kalp gözleriyle görür ve onları severler. 
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İrşat kutbu Gavs-ı Süni Hz.leri demiştir ki: 


“Bazı insanlar bedeniyle Sadatlardan (bu yolun büyüklerinden) çok uzakta bulunur, fakat kalbi ile Allah rızasına âşıktır, ihlâs üzere yaşar. Sadatlar yüce Allah'a âşık o kimseyi tanır ve severler. Hâlbuki o kimse Sâdatları hiç görmemiştir.” 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Peygamber, hanımının gizlice konuştuklarının bir kısmını kendisine haber verince, hanımı, “Bunu sana kim haber verdi?” dedi. Peygamber de, “Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bildirdi” dedi.” 17 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“İki müminin ruhu bir günlük mesafede karşılaşıp tanışır. Hâlbuki onlar birbirlerini zahiren hiç görmemişlerdir.” 17? 


171 Tahrim 66/3. 
172 Buhari, Edebü”l-Müfred, nr. 261. 


BAKAR DA GÖREMEZ 
“200 


ALA 


el-Harakâni'yi (k.s) ziyarete geldi. Yanında bir müddet oturdu. Bir ara ona, Beyazid-i Bistâmi (k.s) hakkında ne düşündüğünü sordu. Harakâni (k.s), 


əsi Gazneli Mahmud, Şeyh Ebü'l-Hasan 


“O öyle bir zattır ki onu gören kimse hidayete ulaşır ve saadeti elde eder” dedi. Sultan Mahmud, 


“Bu nasıl oluyor? Ebü Cehil bile Hz. Resülullah”ı (a.s) gördüğü halde sapıklıktan kurtulamadıl” diye sorunca, Harakani (k.s), şöyle dedi: 


“Ebü Cehil, Resülullah”a (a.s) Allah”ın Resülü olarak değil, Ebü Talib”in yetimi Muhammed diye baktı. Eğer Resülullah”ı, Allah”ın Resülü olarak görseydi, şekavetten kurtulur, saadete ererdi.” 


Sonra buna delil olarak, Allah Teâlâ'nın şu ayetini okudu: 


“Onların sana baktıklarını görürsün. Halbuki onlar, (kalp gözleri ve basiretleri kör olduğu için) seni (asli hüviyetinle) göremezler.” 178 


173 A'râf 7/198. 
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Peşinden şöyle devam etti: 


“Resülullah'ı (a.s) baş gözüyle görmüş olmak bu saadeti temin etmez. Ona kalp ve sır gözüyle (ibret ve muhabbet nazarıyla) bakılırsa bu saadete ulaşılır. İşte kim, Beyazid-i Bistami'yi bu mana gözüyle görür ve ondaki 
marifet ilminden nasiplenirse, saadeti bulur.” 174 
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i nsan yüce Allah”tan bile, O”na bakışına ve kalbindeg düşüncesine göre fayda görür, karşılık alır. Bunun için yüce Allah bir kudsi hadiste, “Ben kulumun bana karşı zannına (yani kalbindeki itikat ve düşüncesine) göre muamele ederim” 17? buyurmuştur. 


Peygamber ve velilerden istifade de kalbin bakışına göre olur. Her kalp onlara farklı bakar. İnsan gönlünde onlara ne kadar değer verir, gözünde büyütür, makamını takdir eder, sever ve hürmet gösterirse, o derece istifade eder. 


Kur'ân, namaz, hac gibi bütün ibadetler de kalbin bakişına göre kula fayda verir, bir mana ifade eder. 


Yahya b. Muaz (k.s) der ki: “Veli, Allah Teâlâ'nın yeryüzündeki kokusudur. Onun kokusunu ancak özü ve sözü doğru sadıklar koklar. Velinin kokusu onların kalplerine ulaşır, bu koku ile Mevla'larına iştiyak duyar, O'na kavuşmayı arzularlar. Böylece fıtralarındaki duruma göre ibadetleri artar.” 


174 bk. Feridüddin Attar, Tezkiretü”l-Evliya, (Haz. S. Uludağ) s. 678, Hâni, 
el-Hadaiku”l-Verdiyye, (Trc. A. Akçiçek), s. 462, İbrahim Hilmi, Medaricü'l-Hakika, s. 36; Bursevi, Rühu”l- Beyan, 3/297. 

175 Buhâri, Tevhid, 50; Müslim, Zikir, 2, 3; Tirmizi, Deavât, 131. 
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Bütün hayırlar tevazuda toplanmıştır. İnsan edepli olup nefsini kırsa ve tevazu gösterse, çocuktan bile istifade eder. Kendini beğenen ise, bütün peygamberleri görse, mucizeleri seyretse, zerre kadar nasiplenemez, ta nefsini kırıp boyun büküp kalbini açana kadar. 


Kibir, kendini büyük görmektir. Kibir kalbi kör eder. 
Benlik, şeytanın sıfatıdır. Kibreden küçülür. Ben diyen bön olur. Burnu dik olan yerde sürünür. İnsanlara hakaret nazarı ile bakanın Allah katında gübre kadar değeri yoktur. 


Sevgi insanın aynasıdır. Herkes cinsine meyleder, fıtratına uyanı sever. Sevdiklerimize bakıp kendimizin hangi sınıfa dâhil olduğunu anlayabiliriz. 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Ruhlar, sınıflara ayrılmış ordular gibidir. Onlardan (ruhlar âleminde) birbiriyle tanışanlar dünyada anlaşıp kaynaşırlar. Bir birine ters sıfatta olanlar ise dünyada 
zıtlaşıp durular” 178 


176 Buhari, Enbiya, 2; Müslim, Birr, 159; Ebü Davud, Edeb, 16; Ahmed, 
Müsned, 2/295. 


BELGE GETİR! 
İĞ 


z. Peygamber'in (s.a.v) soyundan gelen yoksul 

bir kadın kızlarıyla birlikte Semerkand şehrine göçmüştü. Şehre yeni geldikleri için kimseyi tanımıyorlardı. Önce bir mescide gidip dinlendiler. 


Anneleri, kızlarını mescitte bırakıp yiyecek tedariki için dışarı çıktı. Şehrin valisine başvurdu. Halini ona arz etti. Peygamber soyundan olduğunu söyledi. Kendilerine bir gecelik erzak vermesini istedi. Adam yardım etmeye yanaşmadığı gibi kendisinin yoksul olduğuna ve Peygamber soyundan geldiğine dair bir belge getirmesini istedi. 
Seyyide, yabancı biri olduğunu, şehirde kendisini kimsenin tanımadığını, dolayısıyla belge getiremeyeceğini söyleyince, vali kendisinden yüz çevirdi ve bir şey vermedi. 


Bundan sonra kadın bir mecüsiye uğradı; durumunu ona anlattı. Mecüsi ona inanıp sözlerini doğruladı. Kendileriyle ilgilendi, adamlarından biriyle yiyecek ve eşya gönderdi. Onlara kalacakları bir yer tahsis etti. 


192 e ATEŞİN YAKMADIĞI ÂŞIK 


Bu vali gece rüyasında kıyametin koptuğunu, Resülullah'ın (s.a.v) yeşil zümrütten büyük bir köşkün yanı başında Livâü'l-Hamd sancağının yanında durduğunu gördü. Bu köşkün kime ait olduğunu sordu. Resülullah (s.a.v), tevhid ehli Müslüman bir kimseye ait olduğunu söyledi. Vali, 


“Ben Allah'ın birliğine inanan bir müslümanım!” dedi. 


Resülullah (s.a.v), “Allah'ın birliğine inanan müslüman olduğunu ispatlayacak bir belge getir!” deyince vali şaşkı- na döndü. Dehşet içinde uyandı. Akşam yaptığından pişman oldu, ağlayıp saçını başını yoldu. Kalkıp o yoksulları aramaya koyuldu. Mecüsi'nin evinde olduklarını öğrenince gidip onları mecüsiden istedi, fakat mecüsi de onları vermedi. Vali, 


“Sana bin altın lira vereyim. Yeter ki onları bana ver” diye rica edince, mecüsi şunları söyledi: 


“Ben ve ailem bunların bereketi ile akşam müslüman olduk. Senin bu gece görmüş olduğun rüyanın aynısını ben de gördüm. Resülullah (s.a.v) bana, 


“Cennetteki bu köşk senin ve ailenindir!” buyurdu.'7 
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hl-i beyt, Hz. Peygamber'in (s.a.v) neslinden 
75 evlatlarıdır. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 
(r.anhüma) Efendilerimizin soyundan gelenler Ehl-i Beytin güzide fertleridir. Bu şerefli nesil, ümmetin içinde kıyamete kadar bulunacaktır. 


177 Yusuf Hattâr, Mevsüatü'l-Hutabâ, s. 369. 
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Seyyidler, bize emanettirler. Onlara karşı hürmet, sevgi ve hizmetin yanında, güç nisbetinde maddi ihtiyaçlarını gidermek de ayrı bir vazifedir, şerefli bir görevdir. 


Seyyidlerin hizmetini üstlenen kimsenin, onları asla incitmemesi ve hiçbir minnet altına sokmaması gerekir. Her mümin bu hizmeti gücü kadar üstlenmeli, kendini zora sokarak ihlasını bozup zarar etmemelidir. Seyyidlere yapılacak hizmetlerin belli bir şahıs yerine yetkili bir birim, devlet veya vakıf tarafından görülmesi daha güzeldir. 


Seyyidler, herkese rahmet sebebidirler. Onları Allah için seven ve hizmetlerini gören herkes hayır bulur. 
Bu sevgi ve hizmet, sahibini ahirette Allah Resülü (s.a.v) ile buluşturur ve onun şefaatine vesile olur. 
Onlara yapılan hiçbir iyiliği yüce Allah karşılıksız bırakmaz. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“(Resulüml) De ki: Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalarımı sevmenizden başka bir şey istemiyorum.” 178 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Allah'ı sizlere rızık verdiği ve nimetiyle yaşattığı için sevin. Beni Allah'ın habibi olduğum için sevin. 
Ehl-i beytimi de beni sevdiğiniz için sevin.”79 


178 Şürâ 42/23. 
179 Tirmizi, Menâkıb, 31; Hâkim, Müstedrek, 3/150; Ebü Nuyam Hilye, 
3/211; Taberâni, el-Kebir, nr. 2639. 


ALLAH İLE ZENGİNLİK 
“23 09 


z. İsa (a.s), bir adama uğradı. Adam gözleri kör, 

diaa ten hastalığına yakalanmış, iki tarafı felç 

olmuş kötürüm bir halde yatıyordu. Bütün bu dertler içinde adam, 


“Çok insanları içine düşürdüğü hastalıktan beni kurtaran Allah'a hamd olsun” diyordu. Hz. İsa (a.s) adama, 


“Ey adam, Allah seni hangi hastalıktan kurtardı ki, böy le şükrediyor ve seviniyorsun?” diye sordu, adam, 


“Ey Allah'ın ruhu! Yüce Allah bana kendisini tanıttı, kalbime iman, marifet ve sevgisini koydu; bu durumda ben ne kadar zenginim ve kalbinde iman nuru olmayan bütün insanlardan daha hayırlı bir haldeyim” dedi. Hz. İsa, adama, 


“Doğru söyledin, elini bana uzat” dedi. Adam elini ona uzattı, Hz. İsa, adamın elini tuttu, dua etti, adamın bütün hastalıkları iyi oldu, bedeni ve yüzü güzelleşti. Bundan son ra bu adam Hz. İsa'nın yakın arkadaşı oldu, onunla birlikte 
ibadet yaptı. 159 


180 Gazâli, İhyâ, 5/75. 


KISSALARIN DİLİYLE İMAN ə 195 


KISSADAN DERSLER 


/ man, yüce Allah”a ait bir nurdur. Bu nur öyle büyük 

g servettir ki, zerresi cenneti satın alır. İmansızlık öyle büyük bir afettir ki, zerresi insanı ebedi cehennemde bırakır. Allah kendisine rahmet etsin, İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Âkif der ki: 


İman o cevher ki ilahi ne büyüktür, 
İmansız paslı yürek sinede yüktür. 
Allah Teâla buyurur ki: 


“Allah katında yeryüzündeki canlıların en kötüsü (ve en zararlısı), iman etmeyen kâfirlerdir.” 18! 


Resülulah (s.a.v) buyurur ki: 


“Kim Allah'tan başka bir şeyin kaygısıyla (sırf dünya derdi ile) sabahlarsa, onun Allah katında hiçbir kıymeti yoktur.”182 


181 Enfal 8/55. l 
182 Taberâni, el-Evsat, nr. 474; Beyhaki, Şuabü”l-İman, nr. 10585; Heysemi, ez-Zevâid, 10/248; Münziri, et-Terğib, nr. 2549. 


O DOSTUNU ZAYİ ETMEZ 
“2 0 


abe, ilk olarak Hz. Adem (a.s) tarafından yapıl- 

a a Hz. Cebrail yapım için yardımcı olmuştu. 
Fakat daha sonra Hz. Nuh zamanındaki tufanda yıkılmış, sadece temelleri kalmıştı. i 


Yüce Allah, Hz. İbrahim”e Kabe”yi yeniden yaptırmak istedi. Hz. İbrahim”e hanımı Hacer ile henüz kucakta olan oğlu İsmail'i, Kâbe'nin bugünkü olduğu yere götürüp bırakmasını ve geri dönmesini emretti. Hz. İbrahim o zaman Şam'da bulunuyordu. Emri alınca, yola çıktılar. 
Cebrail aleyhisselam Hz. İbrahim”e yol gösteriyor, ineceği yeri tarif ediyordu. Nihayet Mekke'de Kâbe'nin bulunduğu yere geldiler. Cebrail (a.s), işte buraya ineceksiniz, dedi. O zaman o bölgede hiçbir insan ve su yoktu. Orası boş bir arazi idi. Birkaç büyük ağaç ve dikenli bitki örtüsü vardı. 
Etrafı sert tepelerle çevrili bir yerdi. 


Hz. İbrahim, hanımı ile çocuğunu tarif edilen yere bıraktı, Şam'a geri dönmek için hareket etti. Hanımı Hacer, 


“Ey İbrahim, bizi bu ıssız yerde bırakıp nereye gidiyorsun?” diye sordu. Hz. İbrahim sustu, hanımı tekrar sordu, Hz. İbrahim yine cevap vermedi. Hz. Hacer, 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“Sana böyle yapmanı Allan mı emretti?” diye sordu. 
Hz. İbrahim, 


“Evet” dedi. O zaman Hz. Hacer, 


“Öyle ise git, ben Allah'a teslim oldum, O'nun hükmüne razıyım, o bizi zayi etmez, korur” dedi. Hz. İbrahim geri döndü. Kalbi iman dolu bu anne, küçük çocuğu ile orada kaldı. Yanlarında biraz yiyecekle bir kırba içinde su vardı. 
Yiyecek tükendi, su bitti. 


Küçük İsmail, acıktı, ağlamaya başladı. Annesi su arayama çıktı. Kendisi de aç olduğu için sütü gelmiyordu. Yan tarafta Safa tepesini gördü. Su aramak için oraya kadar gitti. Tepenin üzerinde durup sağa sola bakındı; bir şey göremedi. Karşısındaki Merve tepesine doğru koşmaya başladı. Hem su arıyor, hem de uzaktan oğlunun ağlama sesini dinliyor, üzüntüden içi sızlıyordu. Onun ölmesinden korkuyordu. Bu şekilde iki tepe arasında yedi defa gitti geldi. Şimdi hac ve umre ibadeti yapılırken bu iki tepe arasında yapılan koşma işi, Hz. Hacer'in hatırası olarak devam etmektedir. 


Hz. Hacer su bulamadı, ümidini kesti, oğlunun yanına döndü. Küçük İsmail ağlıyor, ayaklarını yere vurup duruyordu. Hz. Hacer o sırada bir ses duydu. Durup sesi dinledi. Bir insan sesine benziyordu, fakat sahibi gözükmüyordu. Hz. Hacer, sesin geldiği tarafa yöneldi ve, 


“Kimsin; bir imkânın varsa bize yardım et” diye seslendi. Sesin sahibi meleklerin reisi Cebrail'di. 


Cebrail, Hz. Hacer'e gözüktü. Selâm verdi. Kendisini tanıttı. Ayağı veya kanadı ile yeri eşti. Yerden berrak bir su çıktı. Hz. Hacer hemen avucu ile sudan alıp kırbasını doldurmaya ve suyun etrafını çevirmeye başladı. Su etrafa taşmadan olduğu yerde kaynamaya başladı. 
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Sevgili Peygamberimiz, bu olayı anlatırken buyurmuştur ki: 


“Eğer Hacer Zemzem suyunu kendi haline bıraksaydı o, akar bir su olup kıyamete kadar akacaktı.” 


Cebrail (a.s), Hz. Hacer”e teselli verdi ve “Sakın perişan olacağız diye korkmayın. Şurası Allah”ın evidir. Onu şu çocuk ile babası yeniden inşa edecekler. Hiç şüphesiz Allah burayı mamur edecek dostlarını, yalnız bırakıp perişan etmez” dedi. 


Hz. Hacer, bu bereketli sudan içti. Sütü gelmeye başladı, oğluna sütünden içirdi. İsmail doydu ve rahatladı. 
Annesi sevindi, Yüce Allah”a şükretti. Daha sonra, o bölgede su olduğunu gören Cürhüm kabilesi, yanlarına geldi, Hz. Hacer”den izin alıp oraya çadırlarını kurdu ve yerleşti. 
Artık Mekke”de yerleşik bir hayat başlamıştı. Hz. İbrahim 
daha sonra gelip oğlu Hz. İsmail ile Kâbe'yi yaptılar. 153 


183 Buhâri, Enbiya, 9; Abdürrezzak, Musannef. nr. 9107. 
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İlah diyeni, Allah zayi etmez. O'na teslim olan 

41 bulur. Allah”a güvenen özel yardım görür, 

yalnız bırakılmaz. Alemlerin Rabbinden daha güzel dost kim vardır? 


Allah bir kulunu sevince, ona meleklerini, hayvanları ve daha nice varlıkları hizmet ettirir. 


Allah için hayırlı bir işe ve hizmete çıkanlar, ilahi himaye altında olurlar. Kul ilâhi emre uyunca emniyette olur. İtaat eden asla zillete düşmez. Hz. İbrahim (a.s) ve Hacer annemiz sadece emre uydular, her ne denirse teslim oldular; sonuçta dünya ve ahiretin şerefini buldular. Bu her zaman, her kul için böyledir. 


Kalp, âlemlerin Rabbi yüce Allah'ı tanıyınca öyle bir kuvvet kazanır ve emniyet içinde olur ki, hiçbir şeyden korkmaz. Çünkü Hakk'a âşık mümin her nereye yönelse orada Rabbini müşahede eder. Tek başına bir çölün ortasında kalsa, ümidini yitirmez, “Ne olacak benim hâlim!” demez. Kendinin yabancı bir ülke- de değil, yüce Dostunun mülkünde yaşadığını bilir, hep O'nun nazarı altında olduğuna inanır, kudretiyle korunduğunu görür, rahmetiyle sarıldığını hisseder, melekleriyle şenlendiğini fark eder, etrafındaki eşya ile tanışır, kaynaşır, onların tesbihine katılır, “Sübhânellah, Allahu Ekber” der. Böylece kalbindeki yalnızlık korkusu yok olur, endişesi gider. Her zorluğu Allah'a olan imanı, tevekkülü ve sevgisiyle aşar. 


Kul kendine düşeni yapıp Mevla'sına teslim olunca, yüce Rabbi sonsuz kudretini öyle bir tecelli ettirir ki, akıl hayrette kalır. 
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Günümüz insanı, huzuru eşyada, emniyeti parada, şerefi insanlarda arıyor, yanılıyor, yanılıyoruz. Çünkü ölümlü varlığa bel bağlayan, onun ölümü ile ortada kalır, ağlar ve ah çeker. Bunun çaresi ölümü inkâr değil, hayatı ve ölümü yaratana iman ve teslimiyettir. Ölmeyecek tek sevgili yüce Allah”tır. O”nu seveni ölüm O”na kavuşturur. Ölüm mümin için, feryat değil, vuslat sebebi olur. Böyle bir sevgiliyi tercih etmekten daha emniyetli ne vardır? 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Kim Allah”a güvenirse O ona yeter. Şüphesiz Allah her işini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” 18“ 


184 Talak 65/3. 


ATEŞİN YAKMADIĞI ÂŞIK 
İS 


emen'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan yalancı Esvedü'l-Ansi, o bölgede oturan müslüman salihlerden Ebü Müslim Havlâni'yi yanına çağırttı. 
Ona kendisini peygamber olarak kabul ettirmek istiyordu. 


Yanına gelince, 


“Benim peygamber olduğuma şahitlik eder misin?” 
diye sordu, Ebü Müslim Havlâni (rah), 


“Duymuyorum, kulağım sağır!” diye cevap verdi. 
Esved, 


“Muhammed'in peygamber olduğuna şahitlik eder misin?” diye sordu, Ebü Müslim, 


“Evet, şahitlik ederim” dedi. Esved tekrar, 


“Benim peygamber olduğuma şahitlik eder misin?” 
diye sordu, Ebü Müslim tekrar, 
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“Duymuyorum, kulağım sağır!” diye cevap verdi. Esved, 


“Muhammed'in peygamber olduğuna şahitlik eder misin?” diye sordu, Ebü Müslim, 


“Evet, şahitlik ederim” dedi. Esved, sorusunu tekrar tekrar sordu, Ebü Müslim de (rah) aynı şekilde cevap ver di. Esved kızdı, onu cezalandırmak istedi. Büyük bir ateş yaktırdı. Ateş iyice alevlenince, Ebü Müslim ateşe atıldı. 
Ateş ona hiçbir zarar vermedi. Ebü Müslim (rah) ateşin içinde namaz kılmaya başladı. Ateş Allah'ın dostu Hz. 
İbrahim'i (a.s) yakmadığı gibi, bu Hak aşığını da yakmamıştı. Esved hayret etti. Korktu. Etrafındakiler Esved'e, 


“Bu adamı buralardan uzaklaştır, yoksa size tabi olanların aklını çeler, yanınızda kimse kalmaz” dediler. 


Onun bu cesaret ve kerameti etrafa yayıldı. Olay Medine-i Münevvere'ye kadar ulaştı. Esved, Ebü Müslim'in Yemen'i terk etmesini emretti. O da kalktı Medine'ye geldi. 
Âlemlere rahmet Hz. Resülullah Efendimiz (s.a.v) vefat etmiş, yerine Hz. Ebü Bekir Sıddık (r.a) halife olmuştu. 


Ebü Müslim (rah), bineğini mescidin dışına bağlayıp mescide girdi. Bir direğin arkasına durup namaz kılmaya başladı. O namaz kılarken Hz. Ömer (r.a) kendisini gördü. 
Onun Medine dışından birisi olduğunu anladı. Yanında dur du. Namazını bitirince, ona, 


“Kardeş, sen neredensin?” diye sordu. O da, “Yemen'denim” dedi. Hz. Ömer (r.a), 


“Şu yalancı peygamberin ateşte attığı fakat ateşin yakmadığı mümin kardeşimiz ne yapıyor?” diye sordu, Ebü Müslim de, 
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“O adam benim” dedi. Hz. Ömer heyecanla, 


“Allah adına soruyorum, o gerçekten sen misin?” diye sordu, Ebü Müslim, 


“Allah şahit, benim” dedi. Hz. Ömer hemen Ebü Müslim'in boynuna sarılıp alnından öptü, ağladı. Sonra onu alıp Hz. Ebü Bekir'in (r.a) yanına götürdü, huzuruna oturttu. Onu tanıttı. Başından geçeni anlattı ve, 


“Allah'a hamd olsun, bu Ümmet-i Muhammed'in içinde, Hz. Halil İbrahim gibi kendisini ateşin yakmadığı kimseyi, ölmeden önce bana gösterdi” diye şükretti. 55 


KISSADAN DERSLER 


ebepleri ve tesirlerini yaratan yüce Allah'tır. 
00 sebepler O”na bağlıdır, fakat O, hiçbir 
sebebe bağlı değildir. O dilerse sebeplerin tesirini ortadan kaldırır, görevini bitirir, o zaman ateş yakmaz, zehir öldürmez olur. Nitekim Hz. İbrahim (a.s) ateşe atıldı fakat ateş onu yakmadı; ona serin ve selamet oldu. Her şey böyledir. Eğer Allah (c.c) dilerse, sebepler fayda veya zarar verir. 


Keramet haktır, bu ümmetin alim ve arifleri elinde pek çok keramet ortaya çıkmıştır. Bütün bu kerametler, dinimizin hak olduğunu isbat ettiğ gibi, diğer müminler için de bir delil ve manevi destektir. 


185 Ebü Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 2/150; İbn Kesir, el-Bidaye, 7-8/519, 
Ebü”l-Kasım İsfehâni, Siyerü's-Selefi's-Sâlihin, 3/873-874 (Riyad 1999). 
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Allah Resülü (s.a.v) buyurmuştur ki: 


“Ümmetimin içinde (hâli ve ahlakıyla ) Halil İbrahim'e benzeyen otuz -bir rivayette kırk- veli, hiç eksik olmaz. Size onların bereketiyle manen yardım edilir, rızık verilir, yağmur yağdırılır.” 


İmam Katade (rah) demiştir ki: “Biz Hasan-ı Basrinin bu hadiste anlatılan kimselerden olduğundan şüphe etmezdik.”186 


186 Taberani, el-Vasit, nr. 4113, Heysemi, ez-Zevaid, 10/63. 


ALLAH İÇİN 
SEVMEK BÖYLE OLUR 


ölə 


CHa Muvaffak zamanında bazı fitneciler süfileri halifeye şikâyet edip, haklarında iftira ettiler. 
Olay; hicri 262, miladi 875'de meydana geldi. 


Süfileri zındıklıkla ithâm eden, Hanbeli mezhebi fakihlerinden “Gulam-ı Halil” isimli bir zattı. Bu adam, Halife Muvaffak ve annesi yanında süfilerin bazı görüşlerini şiddetle tenkit edip onları zındık olmakla suçladı. Onların Allah Teâlâ'ya âşık olmaktan bahsettiklerini söyleyerek, bunun olmayacağını, süfilerin yanlış yolda ve itikatta olduğunu ile ri sürdü. Fakat sonuçta iftirası ve yanlışı ortaya çıktı. 


Halife, bahsedilen süfilerin yakalanıp cezalandırılmasını emretti. Cüneyd-i Bağdâdi, kendisini fıkıh ilmiyle meşgul birisi göstererek kurtuldu. eş-Şehham, er-Rakkam ve Ebü Hüseyin Nuri yakalanıp nezarete alındılar. Boyunları vurulmak üzere hazırlık yapılınca, Nuri (k.s) öne atıldı. 
Cellat kendisine, 


“Niçin acele ediyorsun?” diye sorunca, 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“Kardeşlerimin bir saat fazla yaşamaları için ölüme kendimi tercih ediyorum, önce beni öldür!” dedi. 


Cellat hayret içinde kaldı, elini geri çekti. Hadise halifeye haber verildi. Halife süfilerin halini incelemek üzere, Kâdı'I-Kudât İsmail b. İshak”a haber gönderdi. 


Kadı, Ebü Hüseyin Nuri ile biraz konuştu. Ona bazı sorular sordu. Nüri (k.s), başını önce sağ tarafına eğdi, sonra sol tarafına çevirdi. Sonra önüne eğdi. Sonra kâdıyı hayrette bırakan cevaplar verdi. Peşinden şöyle dedi: 


“Allah”ın öyle kulları vardır ki onlar Allah ile kalkarlar, Allah ile yürürler, Allah ile konuşurlar, Allah ile yaşarlar, Allah ile ölürler, her işlerinde Allah”a müracaat eder, O”na güvenirler. O'nun kendilerine güzel nazarı ile kötülüklerden korunurlar.” 


Ebü Hüseyin Nüri'nin (k.s) verdiği cevapları ve bu sözlerini işiten Kadı ağladı ve halife'nin huzuruna çıkarak, 


“Eğer bu topluluk zındık ise, yeryüzünde hiçbir müslüman yoktur!” dedi. Halife de onları serbest bıraktı. 


Kadı, Nüri Hz.lerine başını sağa, sola ve öne eğmesi- nin sebebini sordu. Nüri (k.s) şu cevabı verdi: 


“Bana sorduğun soruların cevabını önce sağımdaki meleğe sordum, o, ‘Bilmiyorum’ dedi. Solumdaki meleğe sordum; o da bilmediğini söyledi. Sonra kalbime sordum; kalbim cevapları Rabbimden alarak bana bildirdi, ben de sana söyledim.”!87 


187 bk. Ebü Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 10/250-251, Hatib, Târih, 
5/130135, Arüsi, Netâicü”l-Efkar, 1/228; S. Ateş, İslam Tasavvufu, s. 83. 
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Mümin, Allah için sevilen iman kardeşi demektir. 
Dinimizde kardeş, kendimiz gibi sevip gözeteceğimiz kimse demektir. Gerçek mümin, din kardeşini en azından kendisi gibi sever, düşünür, korur ve savunur. Bu normal bir müminin ahlakıdır. 

Bu ahlakın bir üstü vardır ki ona isar denir. İsar, kardeşini kendine tercih etmek, önce onun ihtiyacını görmek ve hakkını korumaktır. 

Böyle bir ahlak ancak yüce Allah'ın aşkı ile bulunur ve korunur. İslâm tarihinde bunun örnekleri çoktur. Bu ahlakın imamı Hz. Resülullah Efendimiz”dir (s.a.v). Son ra Sahabe-i kiram (r.a) gelir. Sonra Allah dostları bu ahlakta insanlığa örnek olmuşlardır. 

Allah dostu, Allah için kendini insanların hizmetine adamış kimsedir. Bu sıfat kimde varsa o gerçek mümindir. 
Her mümin az da olsa cömertlik ahlakına sahip olmalıdır. Eli sıkı, kalbi katı, yüzü asık kimse güzel ahlaklı bir mümin değildir. Maddi hiçbir şeyi olmayan bir kimse, hayır duası, güler yüzü, selâmı ve sevgisiyle başkalarına bir iyilik ulaştırabilir. Eli ve diliyle kimseye kötülük etmemek, sıkıntı vermemek de büyük bir iyiliktir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 

“Onlar, kendileri ihtiyaç içinde olsa bile, mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, gerçekten onlar kurtuluşa eren kimselerdir.” 188 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Kendin için sevip istediğin şeyleri, mümin kardeşin 
için de iste ki, hakiki müslüman olasın.” 189 


188 Haşr 59/9. 
189 Tirmizi, Zühd, 2; İbn Mace, Zühd, 24; Ahmed, Müsned, 2/310. 


KABİRDEKİ 
KARDEŞLERE YARDIM 


öde 


a Kılâbe el-Basri (rah) anlatıyor: 

“Şam'dan Basra'ya dönmüştüm. İhtiyaç hâsıl oldu, kuytu bir yere girdim ve gusül abdesti aldım, iki rek'at namaz kıldım, ardından oradaki bir mezarın tümseğine başımı koyup uyudum. Bir ara uyandım, bir de baktım ki kabrin sahibi başımda dikilmiş şöyle diyor: 


“Bütün gece bana eziyet ettin durdun. Sizler amel ediyorsunuz, fakat onların ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz. İşte biz bunu anladık, ancak ne çare! Amel edecek imkânımız yok. O kıldığın iki rek'at namaz var ya, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Allah (c.c) dünyadaki kardeşlerimize bol mükğfatlar ihsan etsin. Onlara selâmlarımızı söyle. Zira onların duaları bereketiyle kabrimize dağlar gibi nur yağmaktadır” dedi.”199 


190 Gazâli, İhya, 5/244-245. 
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İİ. sevgisi Allah rızası için olduğundan dostlukları ölümle bitmez, ebediyyen devam 


eder. 


Okunan Kur'ân'ın, yapılan dua ve hayırların ölüye hediye edilmesi caizdir. Hayattaki kimselerin yaptıkları hayırların ve duaların vefat edenlere faydası vardır. Bunun tek şartı, kabirdekinin mümin olmasıdır. 


Mezardaki müminin ruhu, kendisine verilen selâmı işitir, alır, vereni tanır ve bulunduğu makamda ona hayır dua eder. Ölen kimse kâfir ise, ona hayır dua edilmez, edilse de fayda vermez. 


Hz. Peygamber (s.a.v) buyurur ki: 


“Ölünün kabirdeki durumu, suda boğulmakta olan kimsenin durumuna benzer. Suya düşen kimse, ne bulsa kurtulmak için ona yapışır. Kabre konan kimse de böyledir; o kabrinde anne-babasından, herhangi bir kardeşinden dua bekler. Dirilerin yaptığı dualar, ölülere 
dağlar büyüklüğünde nurlar hâlinde arz edilir.” 191 


Ww 


191 Beyhaki, Şuabu'l-İman, nr. 7905, Suyüti, Şerhü”s-Sudür, s. 395; Zebidi, İthaf, 14/278. 


SENİN RABBİN 
NE GÜZEL BİR RAB! 


... 


üyük alim ve arif zatlardan Abdullah b. Mübarek 

CR (k.s), aynı zamanda yiğit bir insandı. Bir defasında 

bir kâfir ile teke tek vuruşuyordu. Kâfirin dua zamanı geldi; 

dinine göre ibadetini yapmak için Abdullah b. Mübarek'ten 

biraz mühlet istedi; o da müsaade etti. Anlaşmaya göre, adam ibadetini bitirince, vuruşmaya devam edilecekti. 


Kâfir güneşe tapan birisiydi. Güneşe doğru secde edince, Abdullah b. Mübarek gayrete geldi, adamın üzerine saldırıp kılıçla boynunu vurmak istedi. Biraz ileri doğru hareket edince, boşluktan bir ses işitti. Biri, 


“Verdiğiniz sözde durun; şüphesiz herkes verdiği sözden sorumludur” "? ayetini okuyarak onu uyardı. 
Abdullah b. Mübarek hemen geri çekildi. Adam işini bitirince, İbnu Mübarek'e, 


192 İsra 17/34. 
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“Niyetlendiğin işten niçin vazgeçtin?” diye sordu. İbnu Mübarek, işittiği sözü söyledi. Adam, 


“Gerçekten benim için seni böyle uyardılar mı?” diye sordu. Abdullah b. Mübarek, 


“Evet, uyarıldım” dedi. Bunu işiten adam, 


“Senin Rabbin ne güzel bir Rab; bir düşmanı için dostunu uyarıyor!” dedi ve İslâm'a girdi. Abdullah b. Mübarek”e talabelik yaptı. Güzel de bir müslüman oldu.1”3 


KISSADAN DERSLER 
7 Allah ile sözleşmedir. Her mümin, hakkı 
söylemeye, hakkı korumaya ve kimseye haksızlık etmemeye dair Cenab-ı Hak ile sözleşme yapmıştır. 


Söz, namustur. Verilen sözde durmak gereklidir. 
Karşımızdaki kâfir de olsa ona haksızlık etmek, verilen sözü bozmak helâl değildir. 


Hak korununca, kalpler kazanılır. Mümin doğru oldukça kazanır. Gaye, herkese karşı güzel ahlakı korumak ve uygulamaktır. Hidayet yüce Allah'ın elindedir. Müminler, hak dinin ahlakı üzere yaşasınlar yeter. 


193 bk. Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 305-306 (Semerkand, 2005); Heyet, 
Evliyalar Ansiklopedisi, 1/161-162. 


NEFSİN DERDİ 
NE ZAMAN DERMAN BULUR? 


... 


(evdi Bağdadi (k.s) anlatıyor: 


Bir gece uykum kaçtı. Kalktım vird edindiğim namazımı kılmaya başladım. Daha önceden bulduğum manevi tadı ve yüce Rabbime yaptığım münacaatın zevkini bulamadım. Hayret ettim. Uyumak istedim uyuyamadım. Kalktım oturdum. Oturmaya da güç yetiremedim. Daraldım, kapıyı açıp dışarı çıktım. Bir de baktım ki abaya sarılmış birisi yolda duruyor. Beni fark edince başını kaldırdı ve, 


“Ey Ebü Kasım, niçin geç kaldın?” dedi. Ben de, 

“Efendi, sizinle bir sözleşmem yoktu ki!” dedim. Adam, 

“Evet, öyle ancak ben kalpleri istediği gibi çeviren Rabbimden senin kalbini bana yöneltmesini istedim” dedi. 
Ben de, 

“İstediğini yaptı; hacetin nedir?” diye sordum; adam, 


“Nefsin derdi ne zaman devası hâline dönüşür? Bu nefis ne zaman dertten kurtulur?” diye sordu, ben de, 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“Nefis, kötü arzularının aksine hareket ederse, derdi derman bulur, hastalıklarından kurtulur” dedim. O zaman adam nefsine yönelip, 


“Dinle, ben bunu sana yedi defa söyledim, sen Cüneyf”ten işitmeden kabul etmedin. Bak şimdi ondan da işittinl” dedi ve dönüp gitti. 


Adamın kim olduğunu tanıyamadım, daha sonra hakkında bir bilgiye de ulaşamadım.”"”“ 
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erbiye olmayan nefis, sürekli kötü işleri ister, ə kə tatlı bulur, lazım zanneder. Halbuki bütün kötülükler bir tuzlu denize benzer. Denizin görünüşü temizdir, seyri güzeldir, fakat suyu, içenin içini yakar, susuzluğunu artırır. 


Alimlerimiz der ki: Bir günahı Allah için terk etmek kadar kalbe huzur veren bir şey yoktur. Haramlardan kaçmak en büyük ibadettir. Sıhhat ve afiyetin birinci şartı, mikroptan korunmaktır. Kalbin sıhhati ve huzuru için gereken ilk şey, onun tadını bozan, nurunu karar- tan günahları terk etmektir. 


Allah için terk edilen her günahın yerine kalbe manevi bir tat verilir, öyle ki mümin onun zevkini tö ruhunda hisseder. 


Kalbin yüce Allah”ı tanıması ve sevmesi farzdır. 
Günahlar bu sevgiye mani olduğu için terk edilmesi emredilmiştir. Ayrıca her günahın insan namus ve şerefini zedeleyen yönleri de vardır. 


194 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 330-331 (Semerkand yay. İst. 2005). 
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Bütün Peygamberler (aleyhimesselam), kulları hevadan kurtarıp yüce Mevla”ya kulluk yapmaları için gönderilmiştir. Bütün Allah dostları, nefislerinin kötü arzularına karşı durabildikleri için veli olmuşlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Haramda huzur yoktur, helaller keyfe kâfidir. Emniyet, edeptedir. Ebedi huzur yüce Allah iledir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Kim Rabbinin makamından korkarak nefsini kötü arzularından alıkoyarsa, onun varacağı yer cennettir.” 195 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Ümmetim için en korktuğum şey, hevaya (nefsin kötü arzularına) uymak ve uzun emeldir. Hevaya uymak 
onları haktan alıkor; uzun emel de ahireti unutturur.” 198 


195 Naziat 79/40-41. 
196 İbn Adil, el-Kamil, 6/316 (Beyrut 1997); Aclüni, Keşfu”l-Hafa, nr. 
161, (Hadisin ilk kısmı) 


DÖRT DİRHEME DÖRT DUÂ 
DİĞ 


li Kuşeyri (rah) nakleder: 

İçki âlemine düşkün birisi, eğlenmek için bir grup arkadaşını topladı. Hizmetçisine de dört dirhem vererek kendilerine meyve satın alması için çarşıya gönderdi. Hizmetçi genç, çarşıya giderken yolda Şeyh Mansur b. Ammar'ın (k.s) içinde bulunduğu topluluğun yanından geçiyordu. 
Mansur b. Ammar bir fakirin ihtiyacı için bir şeyler istiyor ve, 


“Kim şu fakire dört dirhem verirse, ona dört hayır dua edeceğim!” diyordu. Bunu işiten genç, elindeki dört dirhe- mi ona verdi. 


Mansur b. Ammar, gence, 
“Senin için ne dua etmemi istersin?” diye sordu; genç, 


“Benim bir efendim var; ben köleyim, ondan kurtulmak istiyorum” dedi. Mansur b. Ammar, onun hür olması için dua etti ve, 


“Başka ne için dua istiyorsun?” diye sordu; genç, 


“Allah Teâlâ benim sadaka olarak verdiğim dirhemlerimin yerine bana dirhemler versin” dedi, Mansur b. 
Ammar, onun için de dua etti. Sonra, 
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“Başka ne istiyorsun?” diye sordu, genç, 

“Allah Teâlâ şu efendime tövbe etmek nasip etsin” dedi. Mansur b. Ammar bunun için de dua etti ve, 

“Başka ne istiyorsun?” diye sordu, genç, 

“Allah beni, efendimi, seni ve efendimin arkadaşlarını affetsin” dedi. Mansur b. Ammar bunun için de dua etti. 
Sonra genç efendisinin yanına geri döndü. Efendisi ona, niçin geç kaldığını sorunca, başından geçenleri anlattı. 
Efendisi, 

“Şeyh ne için dua etti?” diye sordu, genç, 

“Ben hür olmayı istedim” dedi. Efendisi, 

“Git sen hürsün” dedi. Peşinden, 

“Başka ne için dua etti?” diye sordu, genç, 

“Allah Teâlâ'dan verdiğim dirhemlerin yerine başkasını vermesini istedim, dedi. Efendisi, 

“Sana dört bin dirhem veriyorum” dedi ve tekrar, 

“Üçüncü duan ne idi?” diye sordu, genç, 

“Allah”ın sana tövbe nasip etmesini istedim” dedi. 
Efendisi, 

“Ben de yüce Allah”a tövbe ediyorum, bundan sonra içki içmeyeceğim” dedi. Sonra, 

“Dördüncü duan ne idi?” diye sordu, genç, 

“Yüce Allah'ın seni, beni, şu arkadaşlarını ve Mansur 


b. Ammar'ı affetmesini istedim” dedi. Bunu işiten efendisi, 


“Bu benim yapacağım bir iş değill” dedi. Gece olunca, bir rüya gördü. Rüyasında birisi ona şöyle diyordu: 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“Sen kendi gücünün yettiklerini yaptın. Bizim de bize ait olanı yapmayacağımızı mı zannettin! Ben de seni, hizmetçi genci, Mansur b. Ammar'ı ve o mecliste bulunanları affettim!”197 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ir sadaka birçok belayı defeder. Hayır dua, kula Gə nen çeker. İnsan ne kadar hayır yaptığına değil, onu kimin için yaptığına bakmalı. Allah için yapılan hiçbir amel küçük değildir. Zerre kadar hayır zayi olmaz. Bazen miktarı küçük bir hayır, büyük rahmet ve mağfiret sebebi olur. 


Özellikle gariplerin gönlünü almalı. Allah dostlarının gönlüne girmeli. Yüce Allah, gariplerin ve âşıkların gönlüne özel nazar eder. Onların gönlünde olanlar o nazara rastlarsa, saadete erer. 


Kimse, “Allah beni veya şu kimseyi affetmez” deme hakkına sahip değildir. Affedilmek isteyen, affetmeli, merhamet isteyen merhamet etmelidir. İyiliğin sonu iyiliktir. 

Kul samimi olarak tövbe edince bütün günahları tertemiz olur. İlahi rahmetten ümidini kesmek, haramdır. Son nefese kadar kâfir-fasık bütün kullara tövbe kapısı açıktır. Yeter ki kul, “Allahım sana geldim” deyip o kapıdan girsin. 


197 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 307-308. 


BELİNDE ZÜNNAR 
OLMADIĞINA ŞÜKRET 


... 


ir velinin sadık bir arkadaşı vardı. Zamanın sultanı bu arkadaşı bir sebeple hapse attırdı. O da veliye haber göndererek, durumunu bildirdi, kendisinden yardım ve aracı olmasını istedi. Veli, 


“Allah Teala”ya şükret, haline razı ol, sabretl” dedi. 


Hapisteki zata birkaç gün sonra dayak atılmaya başlandı. Adamın canı yandı. Yine veli dostuna haber gönderdi, kendisinden yardım istedi. Dostu, 


“Allah Teâlâ'ya şükret, ondan daha kötü haller vardır!” 
dedi. Veli, bu adamın nefsinin kırılmasını ve terbiyesini hapiste kalmasında görüyordu. 


Hapishaneye bir Mecüsi getirildi; adam ishal hastalığına yakalanmış ve ayakları bağlanmıştı. Mecusi kaçmasın diye ayağındaki zincirin bir ucu bu müslümanın ayağındaki halkaya bağlandı. Mecüsi geceleri birçok defa helâya gitmek için kalkıyordu; bu da onunla birlikte helâya gitmek ve 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işini bitirene kadar onun başında beklemek zorunda kalıyordu. Dayanamadı, yine dışarıdaki dostuna halini bildiren bir mektup yazdı. Dostu yine, 


“Allah Teâlâ'ya şükret, sabret!” dedi. Hapisteki, 


“Ne zamana kadar böyle diyeceksin? Bundan daha büyük hangi bela vardır?” dedi. Dostu ona şöyle dedi: 


“Onun ayağına vurulan zincirin senin ayağına vurulduğu gibi; onun beline bağladığı küfür alameti zünnar senin beline bağlansa ne yapardın? Mümin olduğuna sevin, onun gibi bir mecüsi olmadığına şükret.”198 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u dünyada her insanın bir derdi vardır. Dünyanın 

b ki farkı olsun diye burası acı, sancı ve 

sıkıntı yurdu yapılmıştır. Okunabilirse, her olayın bir sebebi, her sıkıntının bir hikmeti ve faydası vardır. 


Dünyada en büyük musibet, kalbin ölmesidir. Bu hal, kalbin inkâr, şirk ve nifak karanlığı içinde kalmasıdır. 
İnkârın sonu ebedi ateş ve karanlıktır. 


İmanın sonu ebedi cennettir. Mümin, imanla en büyük serveti elde etmiş ve en büyük felaketten kurtulmuş olur. Artık bundan sonra ne fakirim diye üzülmeli, ne de şerefi malda görmelidir. Kendi kusuru olmadan başına ne gelmişse sabretmeli, daha kötülerine düşmediği için şükretmelidir; çünkü beterin de beteri vardır. 


198 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 366 (Semerkand 2005). 
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Şeyh Sad-i Şirazi (k.s) der ki: 


“Çocukken fakirdim. Bir gün ayakkabım eskidiği için ayağımdan düştü. Yalın ayak kaldım. Ağlayarak mescide girdim. Orada bir adam gördüm, ayakları yok tu. Yerde dizleri üstünde sürünerek gidiyordu. Onu görünce halime şükrettim. Benim ayakkabım yoktu, onun ise ayakları...” 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Din işinde (ve güzel ahlakta) sizden daha iyi olanlara bakın. Bu sizin hayırlı işlere gayretinizi artırır. (Sıhhat, mal mülk gibi) dünya işlerinde ise sizden daha kötü 
olanlara bakın, bu sizin sabrınızı ve şükrünüzü artırır.” 199 


“Kim emniyet ve afiyet içinde sabaha çıkar ve günlük yiyeceğine de sahip olursa o kimse sanki bütün dün ya kendisine verilmiş gibi zengindir. (Çünkü onun asıl 
ihtiyacı bunlardır).” 299 


Bu manadaki hadisler için bk. Tirmizi, Kıyame, 58; Beyhaki, Şa- 


bü'l-İman, nr. 4575; Ebü Nuaym, Hilye, 8/286. 
Buhâri, Edebü”l-Müfred, nr. 300, Tirmizi, Zühd, 34; İbn Mâce, Zühd, 


9. 


O (c.c) İSYAN EDENE 
BÖYLE İYİLİK YAPARSA! 


öö 


“Öümnün- Mısri (rah) anlatıyor: 

Bir gün Nil nehrinin kenarında yürüyordum. Bir akrep gördüm; haraket halindeydi. İnsanlara zarar vermesinden koktum; elime bir taş alıp onu öldürmek istedim. Akrep hızla kaçtı. Nil'in kenarında durdu. O sırada sudan bir kurbağa çıktı. Akrep onun sırtına sıçrayıp oturdu. Kurbağa suda yüzerek akrebi karşı sahile doğru götürmeye başladı. 
Ben de durumu merak edip suya daldım. Onlarla birlikte karşıya geçtim. Onları takibe başladım. 


Kurbağa karaya çıkınca, akrep üzerinden indi. Biraz ileri doğru gitti. Orada sarhoş bir adam uyuyordu. Bir tane yılan da adamın etrafında dolaşıyor, onu sokmaya hazırlanıyordu. Akrep hızlıca yılanın üzerine atladı, onu öyle bir ısırıp soktu ki yılan olduğu yere yığılıp kaldı. 


Ben varıp adamı uyandırdım. Adam korku ve heyecanla ayağa kalktı. Yanındaki yılanı görünce kaçmaya başladı. Ben, 
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“Korkma, onun sana zararı olmaz, seni ondan kurtaran kurtardı” dedim ve ona olayı anlattım. Adam başını önüne eğdi, bir müddet düşündü, sonra başını göğe kaldırıp, 


“Ya Rabbi, sen isyan eden benim gibi bir kula böyle iyilik ve ihsanda bulunursan, ya sana sürekli itaat eden kullarına nasıl iyiliklerde bulunursun kim bilirl Senin yüceliğine yemin olsun ki bir daha içki içmeyeceğim ve sana isyan etmeyeceğim” dedi. Sonra ağlayarak çekip gitti. 
Giderken şu manadaki beyitleri söylüyordu: 


“Ey tembel kul, sen yatmış uyuyorsun, her şeye gücü yeten yüce Zat ise, seni nice tehlikelerden koruyor. Gözler uyuyup da o yüce Sultandan nasıl gafil olur? Sen uyursun ama O'ndan sana hep nimetler gelir.”29" 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ünyada her varlık yüce Allah'ın rahmeti içinde ip Yüce Mevla her işi bir hikmet üzere yapar. 
Her varlığın bu âlemde bir görevi vardır. Bazı melekler gibi hayvanlar da insanoğluna hizmet ettirilir. Bütün bunlar ilahi rahmet ve sevkiyatla olur. 


İnsan, Allah'a iman ve itaat sözünde durmasa da, yüce Mevla her kuluna zatına layık şekilde muamele eder. Rahman sıfatıyla her kula rızık verir; imkân tanır, iyilik yapar. O, kul inkâr ediyor diye rızkını kesmez, isyana dalana hemen azap etmez. 


Cenab-ı Hak, kâfir ve gafil kulunun ölene kadar tövbesini bekler; tövbe edeni sever. 


201 Yâfii, Ravdü'r-Riyâhin, s. 291 (Dımeşk 1998). 
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Bize gönderilen her nimet, aynı zamanda Rabbimize ait bir ilim ve sevgi de getirir. İhsan, gönül almak içindir. İnsan, ihsanın kölesidir. Alemi, Âdemoğullarına hizmet ettiren yüce Allah, sevilmeye ve övülmeye en layık olandır. 


İnsan, ilahi rahmetle korunmasa ayakta duramaz, yürüyemez, kendisine sürekli yardım edilmese bir nefes alamaz, bir lokma yiyemez. 


Nefes alıp veren bir insanın vücudundaki bütün tüyleri birer dil olsa, her dil ile son nefese kadar Allah deyip zikretse, başını secdeye koyup şükretse yine de vücut ve iman nimetine hakkı ile şükretmiş olamaz. 


Allah Teala buyurur ki: 


“O Allah size istediğiniz her şeyden verdi. Allah”ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. 
Doğrusu insan çok zâlim, çok nankördür.” 292 


“İnsanın önünde ve arkasında Allah'ın emriyle 
onu koruyan görevliler vardır.” 298 


202 İbrahim 14/34. 
203 Ra'd 13/11. 


ÜMMET İÇİN 
ATEŞE GİRMEYE RAZIYIM 


-. 


elilerden Ebü Osman Hiri, şeyhi Ebü Hafs Haddâd'dan halka vaaz ve nasihat etmek için izin istedi. Şeyh Ebü Hafs, 


“Bu arzunun sebebi nedir?” diye sordu. Ebü Osman, “Halka şefkatim” dedi. Ebü Hafs, 


“Onlar için ne kadar şefkat sahibisin?” diye sordu; Ebü Osman, 


“Eğer ümmet-i Muhammed'in âsileri yerine beni cehenneme koysalar razıyım. Tâ ki onlar kurtulsun!” dedi. 
Şeyh hazretleri, 


“Bu haldeki bir kimsenin halka nasihat etmesi faydalı olur” diyerek kendisine izin verdi. Ebü Osman halka vaaz etmeye başladı. Üstadı da gelip onu dinliyordu. 


Ebü Osman bir gün vaaza başladığı sırada, cemaatin içinde bulunan bir dilenci ayağa kalkıp kendisinden bir elbise istedi. Ebü Osman derhal arkasından cübbesini çıkarıp ona verdi. Bunun üzerine Şeyh Ebü Hafs, Ebü Osman'a, 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“İn oradan, ey yalancı!” diye bağırdı. Ebü Osman sözünü tamamlamadan hemen minberden aşağıya indi, Ebü Hafs”ın yanına vardı ve, 


“Efendim, benden ne gibi bir yalan çıktı da böyle bağırdınız?” dedi. Şeyh Ebü Hafs, 


“Sen, “Halka nasihat etmedeki gayem onlara şefkattir” demiştin. Eğer sen mümin kardeşlerine gerçek manada şefkat etseydin, iyilik etme fazilet ve sevabını onlar alsın diye, önce istenen elbiseyi onların vermesi için beklerdin. 
Önce sabredecektin, eğer bir kimse o fakire bir ihsanda bulunmaz ve adam mahrum kalırsa, o zaman bu hayrı sen yapacaktın” dedi.?0“ 
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erçek mümin, din kardeşlerini kendi nefsi gibi 

gören, gözeten ve seven kimsedir. Bu ahlak, her müminden istenir. Kardeşlik bunu gerektirir. Bu ahlakın bir üst seviyesi, mümin kardeşlerini kendi nefsinden fazla sevmek ve düşünmektir. Buna isâr denir. O, peygamberlerin ve salihlerin ahlakıdır. Hakim Tirmizi (rah), gerçek müslümanı şöyle tarif eder: 


“Müslüman, Allah için malını ve canını halka feda eden kimsedir.” 


İnsanları sevmeyen kimse, onlara faydalı olamaz. 
Kamil müminler, hakiki mürşidler; bütün ümmeti nefsi gibi düşünür, kendisinin ve kardeşlerinin kurtuluşu için her zahmete katlanır. Veli, bütün insanlara 


204 Safi, Reşehât: Hayat Pınarından Can Damlaları, s. 511. (İstanbul: 
Semerkand 2005). 
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rahmet nazarı ile bakar. Herkesin hidayetini ister. 
Hüküm, yüce Allah”ındır. 


Asıl iyilik, insanların iman selametine ve ahiret saadetine vesile olmaktır. 


Hayırlı işlerde kardeşine öncelik vermek, onun daha fazla sevap almasını düşünmek de bir iyilik çeşididir. 


İmanın tadı, Hak için halka hizmette saklıdır. Bu ümmetin içinde öyle aşıklar çıkmıştır ki, insanların imanını kurtarmak için nice çile, sıkıntı ve yokluk ateşine sabretmişlerdir. Sabretmişlerdir ve Allah”ın izniyle, pek çok insanı cehennem ateşinden kurtarmaya vesile olmuşlardır. 


İşte, insanlığa rahmet için gönderilen Hz. Muhammed Efendimiz”e (s.a.v) varis olmak böyle olur. Her mümin, bu rahmet ve şefkat ahlakından biraz olsun almalı ve tatmalıdır. “Kimden, nasıl alayım?” diyenlere, adres, aşıklardır. Bu alemde Hak aşıkları olmasa, arş taşınmaz, güneş doğmaz, gün olmaz, dünyanın kıyameti kopardı. 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Ümmetimden kırk kişi, İbrahim'in (a.s) kalbi (hali ve ahlakı) üzere bulunur. Onların (varlığı, taatı ve duaları) vesilesiyle Allah yeryüzündekilerden azap ve belaları defeder. Onlara abdal denir. Onlar bu dereceye çok ça namaz, oruç ve sadaka ile ulaşmadılar. Onların bu dereceye ulaşmaları cömertlikleri ve müslümanları samimi olarak sevip onlara nasihat etmeleri sebebiyledir.” 205 


205 Ebü Nuaym, Hilyetü'l-Evliyâ, 4/173; Taberâni, el-Kebir, nr. 10390, 
Heysemi, ez-Zevâid, 10/63. 


OTUZ YIL İSTİĞFAR ETTİREN 
BİR SÖZ 


“ölə 


Rl ein Seri Sekati (k.s) der ki: 

“Bir olay üzerine bir kere “elhamdülillah” dedim; tam otuz yıl bu sözden dolayı istiğfar ediyor, Allah'tan affımı istiyorum. Bu şöyle oldu: 


Bir gece, içinde benim dükkânımın da bulunduğu çarşıda yangın çıktı. Bana, “Dükkanın yandı” diye bir haber ulaştı. Hemen gece yarısı dışarı çıkıp olayı öğrenmek istedim. Yolda bir grup insanla karşılaştım, olay yerinden gelenler bana, 


“Ey Ebü Hasan, birçok insanın dükkânı yandı, ama seninki yanmadı” dediler. Bunun üzerine ben de, 


“Elhamdülillah, dükkânım kurtuldu” dedim. Sonra biraz düşündüm, hata ettiğimi anladım. “Ben, diğer mümin 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kardeşlerimin mallarının yandığı bir yangında kendi malımın kurtulmasına sevinip nasıl olur da “elhamdülillah” derim” diye çok üzüldüm. Bunun bir keffareti olsun diye dükkânda ne varsa hepsini fakirlere dağıttım ve sonra pazarı terkettim.”296 


Büyük arif Ebü Talib-i Mekki (k.s) der ki: 


“Allah Teala, Seri Sakati'nin (k.s) bu samimi niyeti ve güzel ahlakının karşılığını verdi; onun gönlünü dünyadan çekti, kendi muhabbetiyle doldurdu, onu muhabbet makamına yükseltti. Onu bu şekilde nefsinin kendini düşünmesi- ne razı olmaması sebebiyle, ilahi rıza makamına ulaştırdı.” 
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üminler, iman bağı ile birbirine bağlanmış, M birbirinin parçası yapılmıştır. Bütün müminler bir kalp ve bir beden gibidirler, Sevgileri ve acıları ortaktır. Birinin sevinmesi her mümini sevindirir, üzülmesi de incitir. Böyle olması da gerekir. Çünkü müminlenin arasındaki sevginin sebebi nefsin key fi veya bir maddî bir menfaat değil, sadece Allah rızası için olmasındandır. 


İman kardeşliğinin hakkı, mümin kardişlerimizi en azından kendi nefisimiz gibi düşünmemizdir. İman kemale erdikçe, kalp Allah'ı tanıdıkça ve zikirle genişledikçe, sevgi halkası da genişler, hakikat gözükür, 


206 Birbirini tamamlayan rivayetleri için bk. Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 
75; Mekki, Kütü'l-Kulüb: Kalplerin Azığı, 3/195. 
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Allah rızasının, nefsini kayırmada değil, hak için halka hizmette olduğu anlaşılır. 


Hz. Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Müslümanların işleriyle ilgilenmeyen ve onların derdini kendisine dert edinmeyen kimse, onlardan 
değildir.” 297 


za o 


207 Müstedrek, Rikak, 7889. 


CEHENNEMLİK GÖZ 
KÖR OLSUN DAHA İYİ! 


“söçə 


r veli Seri Sekati (k.s) anlatıyor: 


Bana bir kadından bahsettiler. Bu kadın gecelerini ibadetle geçiriyordu. Gece ibadet için kalkınca şöyle dua ediyordu: 


“Allahım, şu şeytan senin yarattığın kullarından biridir. 
Onun hayatı senin elindedir. O beni görür, ben ise onu göremem. Sen de onu görürsün, o seni göremez. 


Allahım, sen onun bütün işlerine dilediğin gibi hükmetmeye güç yetirirsin. O ise senin hiçbir işine karşı durmaya güç yetiremez. 


Allahım, o şeytan bana bir kötülük yaptırmak istediğinde, onun kötülüğünü benden defet. Bana bir hile ve tuzak hazırladığında onun hilesini boz. Onun şerrinden sana sığınırım.” 
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Kadın bu duayı yapar sonra ağlardı. Öyle ağlardı ki, ağlamaktan bir gözünü kaybetti. Yakınları kadını uyararak, 


“Ey kadın Allah'tan kork, dikkat et de diğer gözünü de kaybetmeyesin” dediler. Kadın onlara şu cevabı verdi: 


“Eğer bu gözlerim ahirette cennetlik kimselerin gözlerinden olacaksa, Allah Teâlâ onların yerine bana daha güzellerini verir. Eğer bu gözler cehennemliklerin gözünden olacaksa, Allah Teâlâ onları kör etsin daha iyi!298 


Veli kadınlardan Ufeyretü”l-Abide (k.s) Allah sevgisiyle çok ağlardı, öyle ki gözleri görmez olmuştu. Yakınlarından biri kendisine, 


“Gözün görmeyişi ne kadar zor değil mi?” diye sorunca, bu âşık kadın şöyle demiştir: 


“Hakikati görmemek, Allah'ın emirlerindeki maksadı anlamayıp gönül gözü kör olmak daha zordur.”299 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İlah için yapılan her şey O”na ait olur, Allah ile ayrı (7 | bir hayat bulur, nurlanır, kıymetlenir ve güzelleşir. 


Allah sevgisinden ağlayan gözleri ateş yakmaz. Allah yolunda harcanan mal zayi olmaz. Allah için verilen can cennetlik olur. 


Haram yolda harcanan her şey zayi olmuş, israf edilmiş, boşa harcanmıştır. Haram konuşan kimse sözünü israf etmiştir. Haramı seven kimsenin sevgisi boşa gitmiştir. Haramda harcanan mal zayi olmuştur. 


208 Yâfii, Ravdü”r-Riyahin, s. 287. 
209 Mehmed Emre, Büyük İslam Kadınları, s. 319. 
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Haram işte geçen vakit ölmüştür. Harama nazar eden göz kirlenmiştir.. 


Haramın her şeyi karanlıktır. Harama bulaşanın nuru gider, kalbi ölür, ruhu perişan olur. Haramın sonu ateştir. 


Kalp bize Cenab- Hakk'ı sevmek için verilmiştir. Göz ibret, dil şükür, beden hizmet için ikram edilmiştir. 
Nimetlerin hepsi saygı ve sevgi içindir. Asıl marifet, fani nimetleri iman ve ihlasla ebedi cennet sermayesi- ne çevirmektir. Dünya meydanı bu marifet için kurulmuştur. 


Allah Teâlâ Hz. Davud'a (a.s) şöyle vahyetmiştir: 


“Ey Davud! Ben, benden başkasının muhabbetinin bulunduğu kalplere muhabbetimin girmesini haram kıldım.”210 


Resülullah'ın (s.a.v) ashabından biri gözlerini kaybetmişti. Kendisini ziyarete giden dostlarına şunları söyledi: 


“Gözlerimin, sırf Resülullah”ı (s.a.v) görmek ve seyretmek için sağlam kalmalarını istiyordum. Ama o vefat ettikten sonra, gözlerim ceylanların gözü gibi güzel olsa bile beni sevindirmez!”21! 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Allah müminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine cenneti vermek karşlığında satın almış- nu”. 


210 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 601. 
211 Buhâri, Edebü'l-Müfred, nr. 543. 
212 Tövbe 9/111. 
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Hz. Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 

“Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: Kimin dünyada iki sevgilisini yani gözlerini aldığımda, (hükmüme rıza gösterir ve) sabrederse, ona karşılık olarak kendisine 
cenneti veririm.” 28 


213 Buhâri, Merdâ, 7. 


ŞEYTAN ALLAH”LA 
ALDATMASIN 


ölə 


Muhammed İbnu's-Semmâk (k.s) anlatıyor: 


Irak'tan çıktım, sınır boylarından bir yere gidiyordum. 
Yolculuk sırasında karanlık bir ormandan geçerken, dağın başında bir adam gördüm. Halktan uzaklaşmış, âlemlerin Rabbine huzur içinde ibadet ediyordu. Ona selâm verdim, selâmımı aldı. Bana, 

“Nereye gidiyorsun?” diye sordu. Ben de, 


“Irak'tan geliyorum, sınır boylarında bir yere gidiyorum” dedim. O esnada âbid bir “âh” çekti. Niçin âh çektiğini sordum; âbid, 

“Allah ile huzur bulanların rahatlığı ve O'na kavuşanların kalp sevincini düşündüm de ona âh çektim” dedi. Ben, 

“Benim biraz sıkıntım var” dedim. Âbid, 

“Derdin nedir?” dedi. Ben, 

“Cevabını aradığım üç meselem var” dedim. Âbid, 

“Nedir onlar?” diye sordu. Ben, 

“Allah'tan korkmanın delili nedir?” diye sordum, abid, 

“Kalpte yerleşen hüzündür” dedi. Ben, 


“Kulun Allah”a karşı şevkinin delili nedir?” diye sordum, abid, 
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“Onu aramaktır” dedi. Ben, 

“Allah'ın rahmetini ümit etmenin delili nedir?” diye sordum; âbid, 

“Salih amel işlemektir” dedi. Ben, 


“Bizim din yolunda zayıf oluşumuzun sebebi nedir?” 
diye sordum; âbid, 


“Sizler Allah'ın rahmetine güvenerek günahlara dalıyorsunuz. Eğer Allah işlediğiniz günahların cezasını hemen verecek olsaydı, günahı bırakıp taata koşardınız; fakat Allah size imkân veriyor, işlediğiniz günaha hemen azap etmiyor, bir de yaptıklarınızı örtüyor. İşte sizler buna aldanıyorsunuz” dedi. Sonra şu manadaki beyitleri söyledi: 


“Eğer söylediklerimi anladı isen, artık nefsini bırak, çün kü sen Rabbine gitmektesin. Günahlarla meşgul olmayı terk et, nefsini kötü arzularından alıkoy. Sakın “Şu zaman tövbe ederim, bu vakit amel yaparım’? deme. Daha ne zamana kadar boş temennilerle oyalanıp duracaksın. Yapman gerekeni hemen yap.””"" 
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emenni ile gül bitmez. Ekilip çekirdeği çatlamayan İİ meyve vermez. Canı kıymetli olanın dini yaşayışı değersiz olur. Boş âdetlerini terk etmeyen kimse, harikülâde şeyleri elde edemez. Ciddi olarak çalışan kazanır, arayan bulur. 


Velilerden Ceriri (k.s), Cüneyd-i Bağdâdi'yi rüyada gördü, kendisine, 


214 Ebü Nuaym, Hilyetü”l-Evliya, 8/226 (Beyrut 1997). 


236 ə ATEŞİN YAKMADIĞI AŞIK 


“Ey Ebü Kasım, halin nasıldır?” diye sorunca Cüneyd-i Bağdadi (k.s) şöyle dedi: 


“O konuştuğumuz işaretlerden elde bir şey kalmadı, ibareler yok oldu, konuşmaların faydası gitti. 
Bize ancak Allah için geceleri kıldığımız namazlar ve seherlerde yaptığımız zikirler fayda verdi!”215 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Eğer Allah yaptığı günahlar yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı varlık bırakmazdı. Fakat Allah herkesin hesabını belli bir süreye kadar erteliyor. Vakti gelince herkesin hesabını görür. Şüphesiz Allah 
kullarının her halini görmektedir.” 25 


“Ey insanlar Rabbinizden korkun (günahlardan sakının). Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah ile aldatmasın (O affeder, rahmeti geniştir diye sizi 
günahlara daldırmasın).” 217 


Hz. Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Akıllı kimse nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için amel edendir. Aciz (ve ahmak) kimse ise, nefsinin kötü arzularına uyup (işlediği günahı terk ve tövbe 
etmeden) Allah'ın affını umandır.” 218 


215 Ebü Nuaym, Hilye, 10/276. 

216 Fâtır 35/45. 

217 Lokman 31/33. 

218 Tirmizi, Kıyame, 25; İbn Mâce, Zühd, 31; Hâkim, Müstedrek, 4/251. 


CENNET NASIL BULUNUR? 
it» 


brahim b. Edhem (k.s) Belh şehrinin padişahıydı. 

dz, gece sarayında yatağına uzanmış dinleniyordu. Bu dünyadaki saltanatın ahirette de devam etmesini 

arzuluyor, bu şekilde cennette olmayı düşünüyordu. Tam 

o sırada sarayının damında birtakım ses ve gürültüler duy du. Sanki birileri damda gezmekteydi. 


İbrahim b. Edhem kızdı ve pencereden yukarıya doğru, 


“Kim var orada? Sarayın damında ne işiniz var?” diye seslendi. Daha önce hiçbir yerde görülmemiş nur yüzlü insanlar damdan başını uzatarak, 

“Yitiğimizi arıyoruz” dediler. İbrahim b. Edhem, 

“Neyinizi kaybettiniz?” diye sordu. Onlar da, 

“Develerimizi kaybettik” dediler. Bu cevaba şaşıran Ibrahim b. Edhem hayretle, 


“Hiç sarayın damı üstünde deve aranır mı? Bu ne tuhaf bir iştir!” dedi. Damda gezenler, 


“Asıl tuhaflık bizde değil sende. Damda deve aramak tuhaftır; ama senin böyle yattığın yerde cenneti araman 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daha da tuhaftır. Efendi, yatarak cennet aranır mı?” dediler ve gözden kayboldular. 


Allah bilir, bu gelenler ya insan suretindeki meleklerdi ya da ricalü'l-gaybtan birtakım velilerdi. Onu irşad için gelmişlerdi. 


Bu hadiseden sonra İbrahim b. Edhem sarayı ve saltanatı terk etti. Dervişliği seçti. Velilerin sohbet terbiyesine girdi. Mana âleminin sultanlarından oldu.”1" 


KISSADAN DERSLER 


ennet, Allah'ın rahmetiyle bulunur, oraya ilahi lütufla girilir. Ancak her kuldan gücü kadar amel istenir. 


Yüce Allah dilerse imanı olup doğru dürüst bir salih ameli olmayan müminleri affedip cennetine koyar. 
Bazı kulları için böyle bir ikramından haber de vermiştir. Fakat cennette amel edenlerle amel etmeyenler bir makamda olmayacak, herkese ameline göre dereceler verilecek,229 nimetler ikram edilecektir. 


Yüce Allah salih amel işleyen dostlarına özel iltifat edecek, onları tebrik ederek, 


“Dünyada yaptığınız güzel amellerin karşılığı olarak cennetlerde keyfedin, yiyin, için, gözünüz aydın olsun” * diye hitap buyuracaktır. Bu özel iltifat ve hitaplar hiç amel etmeyenlere yapılmayacaktır. 


Hiç amel etmeden sadece imanın bereketiyle ilahi rahmetle cennete giren müminler, orada devamlı bir burukluk yaşayacaktır. Güzel amel edenler de, 


219 Biraz farklı lafızlarla bk. Fidan, Mesevide Geçen Hikâyeler, s. 180. 
220 En'am 7/132. 
221 Zuhruf 43/72; Tür 52/19. 
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“Niçin yüce Rabbim için daha çok amel etmedim, ibadet yapmadım, zikretmedim diye” hasret çekecektir. 


Cennet ve cemalullah yolunda bizden önceki salihleri takip etmeliyiz. Onlar gibi bizler de gücümüz kadar amel, ibadet, hizmet ve zikir yapmalıyız. Cennetin ucuz olmadığını nefsimize kabul ettirmeliyiz. 


Dünyada oturacağı bir ev için ömrünün çoğunu çalışarak geçiren nefsimiz, cennette oturmak istediği ebedi evi için hiç yorulmayacak mı? Yoksa böyle bir talebi ve ihtiyacı bulunmuyor mu? 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“(Ey müminlerl) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler, “Allah”ın yardımı ne zamani” dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır.”222 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“(Azaptan ve düşmandan) korkan kimse bir an evvel yola çıkar. Yola çıkan menziline ulaşır. Dikkat edin Allah'ın (kullarına almaları için arz ettiği) malı çok 
pahalıdır. Dikkat, Allah'ın malı cennettir.” 228 


AZ 


222 Bakara 2/214. 
223 Tirmizi, Kıyâme, 18; Hâkim, Müstedrek, 4/308. 


CAN FEDÂ EDİLECEK DOST 
İG 


ə Talip Mekki (rah) anlatıyor: 


Allah Teâlâ'ya âşık bir veli vardı. Bütün malını mülkünü ve canını Allah yoluna adamıştı. Her nesi varsa Allah için harcıyor; geride hiçbir şey bırakmıyordu. Kendisine, 


“Senin bu muhabbetinin sebebi nedir?” diye sorulduğunda, 


“İki insan gördüm, aralarında konuşuyorlardı. Onlardan işittiğim sözler, beni bu hale sevk etti” dedi. Tanıdıkları, 


“Ne işittin?” diye sordular; âşık şunları anlattı: 


“Sevdiğiyle baş başa kalan birisi sevgilisine, “Allah'a yemin ederim ki ben seni bütün kalbimle seviyorum, sen ise benden yüz çeviriyorsun” dedi. Bunun üzerine sevgilisi, 


“Beni gerçekten seviyorsan, benim için ne vereceksin?” diye sordu. O da, 
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“Sahip olduğum bütün malımı mülkümü sana veririm, ayrıca son nefesime kadar da hizmetinde bulunur, kendimi sana feda ederim” dedi. İşte o zaman ben, 


“Bir insan, kendisi gibi bir insanı bu kadar sever ve her şeyini onun hizmetine feda ederse, ya bir kulun yüce Yaratıcısına ve Mabuduna karşı sevgisi nasıl olmalı” diye düşündüm ve ben de her şeyimi yüce Allah'a feda ettim.”22* 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DB, Hak dostu der ki: 


Ehl-i dünya dünyada, 

Ehl-i ukbâ (ahireti isteyenler) ukbada, 

Her biri bir sevdada, 

Bana Allah'ım gerek. 

Allah Teâlâ buyurur ki: 

“İnsanlardan bazısı Allah'tan başka varlıkları O'na eş koşar ve onu Allah'ı sever gibi sever. 


İman edenlerin Allah'a sevgileri ise daha şiddetlidir (ehl-i dünyanın sevgisinden daha ileridir). ” 229 


224 Mekki, Kütü'l-Kulüb: Kalplerin Azığı, 3/233. 
225 Bakara, 2/165 


EKMEK İSTEDİN 
AFİYET İSTEMEDİN 


öte 


le Kuşeyri (k.s) naklediyor: 
Süfinin birisi sürekli, 
“Allah'ım, senden afiyet istiyorum, Allahım senden afi- 


yet istiyorum...!” diye dua ediyordu. Kendisine niçin sürekli böyle dua ettiği sorulunca, şöyle anlattı: 


“Ben, manevi terbiyeye ilk girdiğim günlerde hamallık yapıyordum. Bir gün ağırca bir un yükü taşıyordum, dinlenmek için yükü bir yere koydum. Orada, 


“Ya Rabbi, eğer her gün bana yorulmadan iki ekmek versen, onlarla yetinirdim!” diye dua ettim. O sırada önüm- de iki kişi birbiriyle döğüşmeye başladılar; ben de aralarını bulayım diye yanlarına vardım. Birisi, elindeki şeyi hasmı- na vurmak isterken başıma vurdu, yüzüm kana bulandı. O 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sırada mahallenin asayişinden sorumlu kimse gelip ikisini yakaladı, beni de kana bulanmış görünce, kavgacı zannedip onlarla birlikte hapse attı. Bir müddet hapiste kaldım, her gün iki ekmek veriyorlardı. 


Bir gece rüya gördüm, birisi bana, 


“Sen her gün yorulmadan iki ekmek istedin fakat Allah'tan afiyet (beden, din ve dünya selâmeti) istemedin, işte istediğin sana verildil” dedi. Rüyadan uyandım, ondan sonra hep, 


“Ya Rabbi, afiyet ver, ya Rabbi afiyet ver..!” diye dua etmeye başladım. Bir ara hücrenin kapısı çalındı, birisi, 


“Hamal Ömer nerede?” diye beni sordu. Beni götürdü, ellerimi çözüp serbest bıraktılar.”225 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aa Sultan Süleyman Han (rah) der ki: 
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, 


Olmaya devlet cihande, bir nefes sıhhat gibi. 
Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 
“Allah”tan afiyet (beden ve din selameti) isteyin. Kula 


kamil imandan sonra afiyetten daha büyük bir nimet verilmemiştir.” 227 


226 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s. 716. 
227 Hâkim, Müstedrek, 2/78; Ahmed, Müsned, 1/8; İbn Ebi'd-Dünya, 
Kitâbü'Yakin, nr. 13. 


NEFİSLE SAVAŞ ös» 


eli (k.s) anlatıyor: 


“Şehid olmak ümidiyle, zırhsız, göğsüm açık bir şekilde yetmiş kere savaşa girdim. Tenimde ok yarası almadık yer kalmadı. Vücudum kılıç yaralarıyla kalbura döndü, fakat şehidlik nasip olmadı. 


Bunun üzerine nefsimle savaşmaya karar verdim. Halvete girdim. Çile çekmeye koyuldum. 


Devamlı riyâzet yapıyordum. Ölmeyecek kadar yiyip içiyor, çok az uyuyordum. Nefsimle olan mücadeleme, ara vermeden devam ettim. 


Bir gün, bir topluluğun savaşa gitmekte olduğunu gördüm. Bende de savaşa gitme arzusu uyandı. Nefsim bana, 'Haydi, yürü savaş meydanına' diyordu. Nefsimin, savaşın faziletlerini sayıp dökerek beni teşvik etmesine hayret ettim. Şaşırdım kaldım. Çünkü nefis yaratılışı gereği ibadetten ve itaatten hoşlanmaz. Nefsime seslendim: 


“Ey nefis! Doğruyu söyle. Savaşa gitmek istemenin sebebi nedir?” Nefsim cevap vermeyince tehdit ettim: 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“Eğer doğruyu söylemezsen, seni daha fazla riyâzet yaparak perişan ederim. Mahvolursun” dedim. 


O anda nefsim, sessiz sedasız bir şekilde, güzel bir ifadeyle, içimden şöyle söyledi: 


“Sen yaptığın riyâzetlerle, her gün beni öldürüyorsun. 
Devamlı işkence görüyorum. Yemeksiz ve uykusuz bırakarak, yavaş yavaş canımı alacaksın. Üstelik benim çektiğim bu ıstıraplardan kimsenin haberi yok. Savaşta bir kez ölüp kurtulurum. İnsanlar senin yiğitliğini överler. Şehid olduğun için, adın sanın yayılır.” 


Bunun üzerine nefsime, 


“Hem münafık hem ikiyüzlüsün. Bu dünyada münafik olduğun gibi ölümünden sonra da münafıksın. Ne bu dünyada müslüman oluyorsun ne de öbür dünyada. İki dünyada da işe yaramazsın” dedim. 


Bu beden sağ oldukça, halvetten başımı çıkartmama- ya söz verdim.”228 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ünyanın en zor işi, nefsi terbiye etmektir. Bu iş öle 

ip kadar devam eder. Nefis ve şeytandan insan 

ancak ölünce kurtulur. Bunun için nefis terbiyesine büyük cihad denmiştir. 


Bu cihad, bir cephede devam etmez, bir mevsimde başlayıp bitmez; insanın büluğ çağından başlar, son nefesine kadar bir ömür boyu sürer gider. 


Bu cihatta mağlup edilmesi gereken düşman, nefisle şeytandır. Nefis devamlı içimizde, şeytan ise peşi- 


228 A. Kasım Fidan, Mesnevi'de Geçen Hikâyeler, s. 234. 
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mizdedir. İkisi de gizlidir ve sinsidir. Onların nereden geleceği görülmez, nasıl saldıracağı bilinmez, ne ile aldatacağı fark edilmez. Onlar dünyanın en tehlikeli düşmanıdır. Çünkü onların esiri olan insanlığını kaybeder. Onların tuzağında can veren, imanından olur. 
Halbuki bir kâfir veya münafığın saldırısında can veren mümin şehit olur, cennete girer. 


Nefis ve şeytan insanın yakasından yapışıp onu günaha itmez, insanı silahla vurup öldürmez. Bu iki düşman inkar, şirk ve nifak ile insanın kalbini öldürür, isyan ve gösteriş ile güzel amelinin sevabını yok eder, vesvese ile huzurunu kaçırır. Onların hilesini anlamak için nur, ilim ve feraset gerekir. En emniyetlisi, nefsini kamil bir mürşidin nezaretinde terbiye etmektir. Mürşide intisap, tek başına kalmaktan kurtulup cemaat halinde Allah”a gitmektir. 


Allah Teala buyurur ki: 


“Nefsini (şirk, inkar ve isyan kirinden) temizleyen kurtulmuş, onu (günahla) kirleten de helak olmuştur.”??9 


Resülullah (s.a.v), bir harp dönüşünde ashabına, 


“Küçük cihattan büyük cihada dönmüş bulunmaktayız” buyurdu. Ashab, 


“Ey Allah”ın Resülü büyük cihad nedir?” diye sorunca, Resülullah (s.a.v), 


“Dikkat edin, büyük cihat, Allah”a güzel kulluk için nefsinizle yapacağınız mücadehedir”?*9 buyurdu 


229 Şems 91/9-10. 
230 Beyhaki, ez-Zühdü'l-Kebir, nr. 355; Hatib, Târih-i Bağdat, 13/523- 
24; Süyüti, es Sağir, nr. 6107. 


MECÜSİNİN CEVABI 
“dö ə 


Bâyezid-i Bistami hazretlerinin zamanında, ateşe tapan bir mecüsi vardı. Yaşantısı bozuk bir müslüman, onu imana davet etti. Mecüsi, 


“Bu dünyada iman varsa, Şeyh Bayezid'de vardır. 
Ondaki imanı taşımaya ve güzel ahlakı yaşamaya da benim gücüm yetmez. Bayezid gibi müslüman olmam beni aşar. 


Senin gibi müslüman olmamı istiyorsan, ben onda yokum. Riya ve gösterişten ibaret müslümanlığın senin olsun. Sendeki hal, imana ve İslâm'a karşı meyli olanı onlardan uzaklaştırır. Seni tanıyan senden de dininden de kaçar” dedi.2* 
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erçek müslüman yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın şahididir. Onun dili de hâli de hak der, hakkı ilan eder. Onu gören, yüce Allah'ın canlı bir ayetini görmüş olur. Onu tanıyan rahmet Peygamberi'ni (s.a.v) 
231 bk. Fidan, Mesnevi'de Geçen Hikâyeler, s. 228. 
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tanımış olur. Çünkü âşık mümin her haliyle sevdiği peygamberinin halini yansıtır. Onda herkes hakiki insanın farkını farkeder. 


Hak din, Allah için yaşanmadan tanınmaz ve tanıtılamaz. Din gönüllere ancak ihlasla yaşanarak girer. 
Yüce Allah önce müslümanlardan amel bekliyor, ihlas istiyor. Bu dine eri büyük zararı münafık verir; çünkü onun dili ile hali, içi ile dışı birbirine uymaz. Dini dün ya için alet eder. Halbuki ibadeti Allah için yapmak farzdır. | 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz. Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olur.” °??? 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Allah'ın dostları, görüldüklerinde (yüzlerindeki nur ve 
hallerindeki edeple) Allah'ı zikrettiren kimselerdir.” 288 


232 Saf 61/2-3. 

233 İbn Mübârek, Kitâbü'z-Zühd, nr. 217-218; İbn Mace, Zühd, nr. 
4119; İbn Ebi'd-Dünyâ, Kitâbü'l-Evliyâ, nr. 27, Süyüti, es-Sağir, nr. 
2801. 


BİR ANDA ÜÇ BAYRAM 
“230 


Safi (rah) nakleder: 
ır gün Nakşibendi yolunun büyüklerinden Hâce Azizan Ali Râmiteni'nin (k.s) huzurunda, bir zat, 


“Hakk”a aşıklar bir anda iki bayram ederler” mısraını okudu. Hazret, 


“Hayırl İki değil üç bayram ederler” dedi. Adam bunun nasıl olduğunu sorunca Hâce Azizân şöyle açıkladı: 


“Kulun bir kere Allah'ı (c.c) anması Hak Teâlâ'nın onu iki anışı arasında gerçekleşir; böylece üç bayram bir arada olur.” Bunun manası şudur: 


Hak Teâlâ önce kendisini anması için kuluna yardım eder. Bu yardım sayesinde kul Allah'ı zikreder. Sonra Allah (c.c) kulun yaptığı zikri kabul ederek ona ayrı bir şeref daha bahşeder. Şu halde kul için “Allah'ın yardımı” birinci bayram, “kulun Allah'ı anması” ikinci bayram ve “Allah tarafından kulun amelinin kabul edilmesi” üçüncü bayramdır.284 


234 Şeyh Sâfi, Reşehât: Hayat Pınarından Can Damlaları, s. 94. 
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er iş yüce Allah”tan başlar. Zikir de böyledir. 

a ll yüce Mevlâ kulunu zikreder, kulun kalbini uyandırır, içine nur atar, zikrini tatlandırır, son ra kalp ve dil Allah der. 


Allah'ın kulunu zikretmesi kul için ne büyük saadettir. Kulun Allah'ı zikretmesi de ne büyük bir ameldir. Bu büyük işte ilahi yardım olmadan muvaffak olmak mümkün değildir. Kalbe zikri yerleştirmek ancak vird usulüyle olur. 


Zikir, âşığın Rabbi ile beraber olmasıdır. Zikir ehli- nin asıl bayramı ahirettedir. 


Allah Teâlâ buyurur ki: 


“Allah'ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar var ya, Allah onlar için bir mağfiret ve büyük bir 
mükâfat (cennet) hazırlamıştır.” 295 


Resülullah (s.a.v) buyurur ki: 


“Yüce Allah'ı öyle zikredin ki (kâfirler ve gafiller) 
size deli desinler.” 236 


235 Ahzab 33/35. 
236 Ahmed, Müsned, 3/68; Hâkim, Müstedrek, 1/499; İbn Hıbban, Sahih, nr. 817. 


imse yüce Mevla'ya hürmet, sevgi ve kullukta Ra noktaya varamamıştır. O'nu sevmenin ve yüceltmenin bir sonu yoktur. O (c.c) ebediyyen sevilecek ve övülecektir. Âşıkların sultanı, kulluk mihrabının imamı Peygamber Efendimiz (s.a.v), boynunu büküp edeple şöy le ağlamıştır: 


“İlahi, seni hakkıyla yüceltip övemedim. Sen kendini nasıl yüceltiyorsan öylece yücesin, hamde lâyıksın.” 


Demek ki O'nun rızası için ne yapılsa azdır. Bunu ifade için Hz. Resülullah Efendimiz (s.a.v) buyurur ki: 


“Bir adam annesinden doğduğu andan itibaren başını secdeye koysa ve hiç kaldırmadan yaşlanıp ölünceye kadar Allah'ı yüceltse, kıyamet günü olduğunda Allah'ın 
rızası karşısında bu yaptığını çok az bulur.” 257 


237 Ahmed, Müsned, 4/185; Tebarâni, el-Kebir, 19/249; Heysemi, ez- 
Zevâid, 10/225. 
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Miraç gecesi Allah Resülü (s.a.v) meleklerin ibadetini gördü. Bazı melekler sürekli kıyam halinde Allah”a ibadet ediyordu. Bazıları sürekli rükü halinde Allah”ı zikrediyordu. 
Bazıları da başlarını hiç kaldırmaksızın devamlı secdede O'nu yüceltip övüyorlardı Buna rağmen melekler kıyamet günü olunca bütün bu yaptıklarını unuturlar. Hadiste belirtildiği gibi, hepsi, yüce Allah'tan şöyle özür dilerler: 


“Rabbimiz, sen bütün noksan sıfatlardan yüce ve temizsin. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Ancak biz 
sana hiçbir şeyi ortak koşmadık.” 258 


Duamız şu olsun: 


Rabbimiz, kalplerimizi yolunda sabit tut, muhabbetinle mamur et. Bizleri rahmetinle destekle. Edeple süsle. 


Âlemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz hamd olsun. 


238 Heysemi, ez-Zevaid, 1/51-52. 
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